
Liturgie zondag 24 mei 2026 om 9.30 uur 
 

Pinksteren 
 

Voorganger : ds. Joke Baaij (Burgum) 

Beamer  : Steven Feenstra 
Organist  : Klaske Deinum 

Bloemen  : Klaaske de Boer 

Koster  : Gerrit de Vries 
Diaken  : Harm de Vries 

Ouderling  : Elizabeth Mozes 
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Groet: 
 

Elske: Op deze zondag van alle talen groet ik jullie in het Grieks: Kalimera 

Allen: Kalimera 
 

Corry: Ik groet jullie in het Frans: Bienvenue 

Allen: Bienvenue 
 

Harm: Ik groet jullie in het Arabisch: Salaam Aleikum 
Allen: Salaam Aleikum 
 

Elizabeth: Ik groet jullie in het Swahili: Jambo (spreek uit als Djambo) 
Allen: Jambo 
 

Folkert: Ik groet jullie in het Indonesisch: Selamat Siang 
Allen: Selamat Siang 
 

Corry: Ik groet jullie in het Hebreeuws: Sjaloom 
Allen: Sjaloom 
 

Elske: Ik groetsje jim yn it Frysk: Moai dat jimme der binne 
Allen: Moai dat jimme der binne 
 

Welkom en mededelingen 
 

Lied 683, ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest 
 

Bemoediging 
 

V. : Onze hulp is de naam van de Heer 

A. : Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V : De Heer zij met U 

A : Ook met u is de Heer 
 

Drempelgebed 
 

Lied 672: 1 en 7, Kom laat ons deze dag 
 

Gebed om ontferming 
 

Zingen: kyrie 
 

Glorialied 695, Heer, raak mij aan met uw adem 
 

Dienst van het woord 
 

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 
 



Muziek:  Méditation de Taïs, Jules Massenet  

Elske en Klaske spelen klarinet en piano 
 

Overdenking 
 

Luisterlied:  De wind steekt op (SELA) 
 

Over ‘gemeente zijn’ en ons aller plek daarin 
 

V:  Christus is als één lichaam dat vele leden heeft. 
A: TOCH IS HET ÉÉN LICHAAM, OOK AL BESTAAT HET UIT 

VERSCHILLENDE DELEN.  

V: Daarom kan de voet niet zeggen:  
A: IK BEHOOR NIET TOT HET LICHAAM. 

V: Daarom kan het oor niet zeggen:  
A: IK BEN GEEN LID VAN HET LICHAAM. 

V: Het ook kan niet zeggen tegen de hand:  
A: IK HEB JE NIET NODIG  

V: Evenmin kan het hoofd tegen de voet zeggen: 
A: IK HEB JE NIET NODIG 

V: Als één lid van het lichaam lijdt 
A: LIJDEN ALLE LEDEN MEE  

V: Als één lid van het lichaam geprezen wordt 
A: DELEN ALLE ANDEREN IN HET GELUK  

V: Wij allen zijn het lichaam van Christus 
A: ELK VAN ONS IS ER DEEL VAN.    

V. De apostel Petrus zegt: ´Dient elkaar, een ieder naar de genadegaven die 

hij of zij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade 
van God´. Zo worden in de gemeente van Jezus Christus ook mensen 

geroepen tot het ambt en vele taken om samen met de voorganger deze 
dienst aan Gods rijk gestalte te geven, tot eer van God en tot genade voor 

allen!               
 

Linda Jongbloed, Hinke Meindersma en Tjitske Visser zingen:  
 

It Gebet fan Franciscus fan Assisi   
(oersetting Fedde Schurer,wize Rolf Schweitzer, 

setting Hindrik van der Meer) 
 

O Hear lit my in wurktúch wêze fan Jins frede    

dat ik leafde bring-e midden de haat 
dat ik ferjaan mei dêr’t men my misleedget 

dat ik ferbin-e oeral dêr’t striid is 
 

Lit my de wierheid sizze dêr’t de leagen sprekt 

dat ik it leauwen útdraach dêr’t de twifel drukt 
dat ik de hope wekje dêr’t gjin hoop mear is 

dat ik Jo ljocht ûntstek-ke yn’e swarte tsjusternis 
lit my bliidskip siedzje dêr’t benearing groeit  

            

Na afscheid en verlenging:  
 

Lied 681, Veni Sancte Spiritus: latijn (1x) , frysk (2x) 
 

Een woordje vanuit de kerkenraad voor Elske en Corry 
 

  



Gebeden  met lied 367k: 
  Hoor ons bidden , God en luister 

Wees nabij in licht en duister 
 

Collecte met tijdens de inzameling:  

Bourrée in D-Mollvan Ch.Graupner op klarinet en piano 
 

Slotlied 687, Wij leven van de wind 
 

Uitzending en Zegenbede 
 

V: Geest van leven 

A: Maak ons creatief  
V: Geest van waarheid 

A: Spreek in ons van liefde 
V: Geest van beweging 

A: Geef ons een zetje 
V: Geest van verbeelding 

A: Help ons te dromen 
V: Geest van God  

A: Wijs ons de weg van vrede 
 

Zegen 
 

Beaamd met: “Jij bent gezegend , een zegen ben jij……”  (Een aantal keren 

doorzingen) 

 

     Jij      bent     ge-     ze-    gend,   een       ze-      gen   ben     jij. 

 

 

    Jij    bent ge- ze-gend, een  ze-  gen  ben  jij                         A-  men 

 

 
 

Na de dienst is er natuurlijk gelegenheid om Elske en Corry de hand te geven!!! 
 

(muziek: “Gebed om zegen”)  

 


