
Liturgie zondag 12 april 2026 om 9.30 uur 

 
Beloken Pasen 

 
‘Quasimodo geniti’ 

 
 

Voorganger : ds. Harrie Strubbe (Wommels) 
Beamer  : Hendrik Hiemstra 

Organist  : Mars van ‘t Veer 
Bloemen  : Jannetta Groeneveld 

Koster  : Drees Visser 
Diaken  : Jannie Lindeman 

Ouderling  : Hinke Meindersma 
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Welkom en mededelingen 
 

Introïtus Psalm 81: 1, 4, 7 en 8, Sjong foar God de Hear, dy’t ús libben sparre 
 

v: De Hear wês mei jim 
A: Syn frede wês mei jo. 

v: Ús helper is de Ivige 
A: Skepper fan himel en ierde 

 
Als drempelgebed: lied 833, Neem mij aan zoals ik ben 
 

Kyriegebed 
 

Glorialied 305, Alle eare, alle gloarje        

  

Dienst van de Schriften 
 

Gebed van de zondag 

 
Inleiding 
 

Thoralezing:  Exodus 15: 22-27 
 

Lied 605: 1, 3 en 5, De toekomst is al gaande 
 

Evangelielezing:  Johannes 20: 19-31 
 

Lied 654: 1 en 4, Zing nu de Heer, stem allen in 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Moment van stilte 
 

Muzikaal intermezzo 
 

Lied 643: 1, 2, 5 en 6, Zing nu de Heer! Hij zag ons aan 
 

  



Dienst van de Gebeden en Gaven 
 

Voorbeden, stil gebed, Ús Heit uit Tuskentiden: 229) 

 
God fan fier en hein ús Heit, 
dat wy hilligje jo Namme, 

ûnder ús sa faak ûntwijd, 
troch jo eigen bern beskamme. 

 
Bûch de folken nei jo wet, 
lit jo ryk op ierde komme. 

Byn jo wil ús op it hert 
en wy sykhelje ferromme. 

 
Jou ús hjoed ús deistich brea 
en ferjou wy wat misdiene, 

sa’t ek wy ferjûn ha, Hear, 
al dy’t skuldich foar ús stiene. 

 
Lit oer ús gjin neare nacht, 
lied ús net yn blyn begearen. 

Binne wy yn duvels macht, 
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade. 

 
God fan fier en hein ús Heit, 

wûnder heimnis is jo Namme, 
grut yn krêft en hearlikheid, 
oant yn alle tiden. Amen. 

 

Mededelingen 
 

Collecte 
 

Gebeden: dankgebed, voorbeden, Onze Vader 

Slotlied 655, Zing voor de Heer een nieuw gezang 
 

Wegzending en Zegen 
 
 


