Palmpasen in Wirdum.

Hosanna de koning komt, in deze dienst vieren we dat Jezus Jeruzalem binnen komt.
We maken samen met onze jongeren Palmpasenstokken en luisteren naar een
spiegelverhaal.

Zesde zondag in de 40-dagentijd op weg naar Pasen.

Zondag 29 maart 2026 om 9.30 uur in de Sint Martinustsjerke van Wirdum

Voorganger: Edgar Groeneveld

Beamer: Henk- Jan Wiegers

Organist: Wybe Sierksma

Koster: Folkert Jongbloed

Ouderling van dienst: Elske Roorda- Posthuma

Daken: Bettie Jongbloed

Bloemen: Gina Turkstra

Liturgische kleur: Paars

M.m.v. comm. Liturgische bloemschikken

De viering is voorbereid door: Anne Jongbloed, Linda Jongbloed en Edgar Groeneveld

Liturgie viering:

Orgelspel

Welkom+ uitleg liturgische bloemschikking:
Inleiding:

Openingslied: Lied 288- Goedemorgen, welkom allemaal



Bemoediging
Zingen: lied 408 Hosanna, hosanna de Koning komt-Evangelische liedbundel
(meezingen met de beamer)

https://youtu.be/XIslEBHeFpE?si=kukBbhLrweFkKKVC

Gebed- Rosalie de Vries

Spiegelverhaal: Edgar vertelt: Een bijzondere intocht!

Luisterlied: En toch is Hij Koning ( filmpje via de beamer)
https://youtu.be/dgNBis2nA6w?si=546VA3FTwP-JQCwk

Collecte en uitleg derde rondgang

Uitleg palmpaasstok

Palmpaasstokken versieren!

Gezongen gebed: aankondiging door Edgar

Onze Vader- Marcel en Lydia Zimmer ( meezingen met de beamer)
https://youtu.be/7MBLOeHONBc?si=_DjtYjaOV73R4bF9
Slotwoord en heenzending

De kinderen komen naar voren met de palmpaasstokken

Zingen: lied 551: 1,2,3 en 4 Hosanna. Hosanna ( meezingen met het orgel)



