
Liturgie zondag 22 maart 2026 om 9.30 uur 
 

5e zondag 40-dagentijd 
 

‘Judica me’: doe mij recht 
 

Voorganger : ds. Joke Baaij (Burgum) 
Beamer  : Gerrit de Vries 

Organist  : Klaske Deinum 
Bloemen  : Geertje Talsma 

Koster  : Drees Visser 
Diaken  : Folkert Jongbloed 

Ouderling  : Hinke Meindersma 
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Welkom en mededelingen 
 

Iepeningsliet 43: 1 en 3, O Hear, nim sels myn saak yn hannen 
 

Bemoediging en openingsgebed 
 

V        :          Onze hulp in de Naam van de Heer  

Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V:                  Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt, 
                     ons wekt en koestert met zijn stralen,- 

Allen:            wek Gij, God, zo ook mij! 
V        :          Zoals de zon geen dag ons in het donker laat,- 

Allen:        laat mij uw trouw ook nu weer dagen! 
V:                  Schep doorgang door wat zorgen baart, 

                     wat angst aanjaagt, 
                      en zet mij weer op mijn voeten: 

Allen:       niet moedeloos,niet hopeloos verlamd, 
                      maar opgericht, 

                      met opgeheven hoofd tot U,  
                      mijn Zon, mijn dag, mijn licht! 

 

Lied: Wonderwereld vol geheimen (IONA nr. 7) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Gebed om ontferming 
 

Dienst van de Schriften 
 

Lied 547: 1, 2, 5 en 6, Met de boom des levens wegend op zijn rug   
       

Lezing:  Johannes 11: 1-4 en 17-44 
 

Lied 680: 1, 2, 3 en 4, Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods 
 

Overdenking 
 

Moment van stilte 
 

Muzikaal intermezzo 
 

Lied 686: 1 en 3, De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt 
 

Dienst van de Gebeden en Gaven 
 

Mededelingen 
 

Collecte 
 

Lied: Wil je opstaan 

 

Lied uit Iona      (andere vertaling, T. Huttenga) 

  

 
                1.    Wil   je       op    staan    en      Mij        vol-gen       als       ik          noem      je 

 
                      naam,          op     jou       on  -  be   -   ken -  de       we   - gen      in       een 

 
                        nieuw    be -      staan.         Breng   mijn   lief-  de       aan     het        licht 

 
                       Geef  mijn    naam   hier    een     ge-     zicht.             Laat   mijn     lief -   de 

 
                         In     je         zijn     en      groei   zo       naar       Mij         toe. 

 

 

  



 
                     2.     Houd niet   vast    aan    vroe- ger       als       Ik       roep    je         bij          je 

 
                        naam.        Maak je    dienst-baar     aan    de       an    -der       in       een 

 
                     nieuw   be    -    staan.               O -  pen     oor    en     hart     voor       wie 

 
                            le –ven       angst    en      zor  - gen        biedt.        Vraag  aan    Mij   maar 

 
                    hon- derd       uit    en       groei   zo      naar        Mij         toe 

 

 

 

 
                    3.  Vrees  niet  voor    je        ei    -  gen    scha  - duw    als       Ik         roep       je 

 
                       naam.           Laat   je    angst    je        niet    ver  -    zu -   ren.    Durf    nieuw    

 
                        Le   -     ven         aan.              Boor   de    hoop   aan,    die     je          vond,     

 
                      schep  een        we -  reld,    gaaf    en        rond.          Wees  mijn      o-   gen 

 
                   hand -  en,     mond  en      groei   zo       naar        Mij         toe 

 

 

 

  



 

 
                     4. Heer,   voort- du  -  rend  klinkt   in         mij     uw     roe  -  pen      van       mijn 

 
                        naam.          Keer  mij     om    en      maak    mij      volg-  zaam  naar   uw 

 
                      nieuw    be   -     staan.             Toekomst    in       uw     hand   ge   -    legd, 

 
                           volg  uw      spo  -  ren      op     mijn      weg.                Zo    ga       ik     mijn 

 
                     Le-    vens -   weg;  groei  steeds meer  naar       U            toe. 

 

 

Zegen 
 


