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Welkom en mededelingen 
Op deze 5e zondag in de 
veertigdagentijd worden 
we welkom geheten door 
ouderling van dienst 
Hinke Meindersma. 
Er komt uitleg bij de 
schikking en volgen de 

woorden: 
“Bloemen als 
tranen 
Huilen om het 
missen van 
een geliefde, 
Geurende 
bloemen en 
rode takken 
Herinneren 

aan het samengeleefde leven” 
 
Als intochtslied zingen we lied 43: 1 en 3: 
“O Hear, nim sels myn saak yn hannen, 
Help Jo my oan myn rjocht, o God” 
 
Bemoediging en openingsgebed 

V : Onze hulp in de 
naam van de Heer 
A : die hemel en 
aarde gemaakt 
heeft 
V : Zoals het licht 
ons elke morgen 

nieuw  
     Verschijnt, ons wekt en koestert met 
      Zijn stralen 
A : wek Gij, God, zo ook mij! 
V : Zoals de zo geen dag ons in het donker 
laat 
A : laat mij uw trouw ook nu weer dagen! 
V : Schep doorgang door wat zorgen baart, 
      wat angst aanjaagt, 

      en zet mij weer op mijn voeten: 
A ; niet moedeloos, niet hopeloos verlamd, 
     maar opgericht, 
     met opgeheven hoofd tot U, 
     mijn Zon, mijn dag, mijn licht!  
We zingen nu  Wonderwereld vol geheimen( uit 
Iona): 
“Wonderwereld vol geheimen 
Schepping van God, 
Al wat ons verbaast, verbijstert 
Leeft van Uw zorg” 
 
Gebed om ontferming 
Er is gevraagd om te bidden voor onze 
partnerkerken in het Midden Oosten. Om 
bescherming voor allen die in de vuurlinie zitten 
en weigeren hun naasten als vijanden te zien. 
Heer ontferm U. 
 
Daarna zingen we lied 547: 1,2,5 en 6: 
“Met de boom des levens wegend op zijn rug 
Droeg de Here Jezus Gode goede vrucht” 
 
In de krant stond een stukje over hoop en liefde. 
In Libanon zijn veel mensen op de vlucht. In 
Beirut is een kok die elke dag met een team 6000 
maaltijden kookt en gratis uitdeelt aan de 
mensen. Ze geloven zo dat ze een boodschap 
achterlaten voor de wereld en laten zien dat ze er 
zijn. 
 
Lezing: Johannes 11: 1-4 en 17-44 
De lezing wordt 
gedaan door Koosje 
Reitsma en gaat over 
de dood en 
opstanding van 
Lazarus 
 
Na de lezing zingen 
we lied 680: 1,2,3 en 
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“Kom Heilige Geest, Gij vogel Gods, 
Daal neder waar Gij wordt verwacht” 
 

Overdenking 
Het verhaal van Lazarus wordt in een 
kindernevendienst vertelt. Een jongetje reageert 
en vertelt dat zijn opa is overleden. Ons leven is 
eindig en we voelen ons kwetsbaar. We horen 
de boosheid en angst op alles en iedereen want 
je wilt en kunt niet accepteren dat er wordt 
gestorven in ons leven en in de wereld. 
Maar tranen mogen er zijn. Jezus huilde ook bij 
het sterven van Lazarus. Hij was verbolgen. Dat 
is zo’n knoop van gevoelens waar ook boosheid 
in zit. De dood veroorzaakt veel scheuren en 
tranen en ook heel veel stil verdriet. 

Maar wat 
betekent dit 
alles: is het 
waar en wat 
betekent het? 
Het gaat 

uiteindelijk om de heerlijkheid van God. Die niet 
te begrijpen werkelijkheid van God waar wij 
maar heel weinig van waarnemen. Gelovigen 
hebben eeuwenlang troost gevonden in dit 
verhaal met hun verdriet. 
Jezus woorden tegen Martha waren: “Ik ben de 
opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal 
leven, ook wanneer hij sterft. Een ieder die leeft 
en in Mij gelooft, zal nooit sterven” 
Er is een boek van de Russische schrijver 
Dostojewski over een moordenaar die met 
zichzelf in de knoop komt door zijn daden. Een 
prostitué komt in zijn leven. Hij begrijpt niet hoe 
zij dat leven vol kan houden, maar het verhaal 
van Lazarus houdt haar op de been. Ze weet 
dat Jezus haar ziet en van haar houdt. Jezus 
roept ook haar en hem en hij biecht op dat hij 
de moorden heeft gepleegd. Jezus roept: kom 
naar buiten, terug naar het leven. Hij roept ook 
ons met Hem mee, met al ons verdriet en zorg 
om de wereld. Alle ellende kan je verlammen. 
Kom eruit.  Gods eeuwige liefde is 
onvoorstelbaar, die zich steeds weer uitstrekt 
naar ons, waar we ook staan in het leven. Jong 
en oud. Hij is aanwezig. 
Amen. 
 

Na stilte en orgelspel zingen we lied 686: 1 en 3: 
“De geest des Heren 
heeft een nieuw begin 
gemaakt”. 
 
Mededelingen: 
De bloemen gaan als 
groet van de gemeente 
naar Remkus en Janke 
Algra 

 
 
De 1e collecte is voor 
KIA werelddiaconaat 
Burkina Faso 
De 2e collecte is voor 
kerkelijk werk 
 
Na Voorbeden-dankgebed-stil gebed-Onze 
Vader 
zingen we staande een lied uit Iona: Wil je 
opstaan: 
“Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je 
naam, op jou onbekende wegen in een nieuw 
bestaan” 
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Zegen 
We mogen de zegen ontvangen en 
beantwoorden dat met het zingen van Amen, 
Amen, 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Joke Baaij Burgum 
Ouderling: Hinke Meindersma 
Diaken:  Folkert Jongbloed 
Orgel:  Klaske Deinum 
Koster:   Drees Visser 
Beamer:  Gerrit de Vries 
Bloemen:  Lies de Jong 
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