Zondagochtend 8 maart: Kom in de kring!

Het thema van de ochtend: Jij hebt talent!

Bij binnenkomst kreeg iedereen wat drinken en lekkere koekjes.

De kinderen van groep 3 t/m groep 8, gingen met Hannah mee.

De kinderen van o t/m 5 jaar en hun ouders, gingen met Linda en Anne mee. Daarnaast hadden we ook
extra hulp: Fetsje heeft bij de jongste groep geholpen en Maarten bij de oudere kinderen.

Dat was super fijn!

» Kuk nou [ 3
" wat ik l;an!

Beide groepen begonnen met een mooi openingslied:

Goedemorgen, welkom allemaal, God, ik vraag U, kom in onze kring.
ik met mijn en jif met jouw verhaal, Wees erbij, wanneer ik bid en zing.
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, Ik met mijn en U met Uw verhaal, verteld in
alles mag er zijn! mensentaal.

We staken een kaarsje aan en zeiden een gedichtje met gebaren erbij!

Dag vlam, dag bloem, dag doos. Met hart en hoofd en hand.
Mijn voet zet ik neer Dag jij, jij en jij
Want ik ben er weer ledereen hoort erbij!
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De groep met de jongste kinderen hebben geluisterd naar een verhaal over talenten. Ook hebben ze

een mooi lied gehoord/ gezongen en mee bewogen.

Er is altijd iets waar je goed in bent, jij bent ook een ster in deze circustent.
God heeft jou zelf gemaakt, gaf jou veel talent.
Laat iedereen maar zien, waar je goed in bent!

Met de oudste kinderen hebben we gepraat over jouw talenten en wat doe je met jouw talenten. Zie 1
Petrus 4 vers 10.
Daarna onze talenten geschreven/ getekend op onze grote personen.

Dankjewel dat jullie er allemaal waren. Het was een
bijzonder mooie ochtend.

In het najaar is er weer een Kom in de Kring. Met weer
een nieuw thema!

Groetjes van Linda Jongbloed, Anne Brouwer en
Hannah Reitsma.
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