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Zondag 15 maart 2026 

 
Welkom 

Ouderling Janny Veenstra heet iedereen 
welkom. In de toelichting op het bloemstuk 

wijst zij op het 
daarin 
verwerkte 
getal 5, getal 
van de mens 
met 5 
zintuigen. De 
witte kaars als 
teken van het 
licht. 
 

 

Dienst van de voorbereiding 

We zingen lied 213: 1,2,4 “Dageread fan de 
ivichheid”. 

Na stil gebed, bemoediging 
en groet volgt lied 556: 1,2,3 
“Al wat fan âlds al oer ús 
opskreaun is”. 
Na het openingsgebed 
worden vier coupletten van 
het lied “Wij reizen veertig 
dagen” gezongen (melodie 
lied 444). 
Na het kyriegebed wijst 
pastor Ali Stork op een tekst 

uit Efeze: wees goed en hartelijk voor elkaar 
(Efeze 4: 32) als inleiding op de verkondiging. 
Lied 314: 1,2,3 “Here Jezus, om uw woord”. 
 

Dienst van het Woord 
De bijbel-lezing  
Matteüs 18: 21-35 
over vergeving 
wordt gedaan door 
Corry Brouwer. 
Lied 834: 1,2,3 
“Vernieuw Gij mij, 
o eeuwig licht”. 

De verkondiging begint de voorganger met het 
noemen van een column van ds. Beekman over 
vergeving. Die stelt dat elk mens een boekje in 
de binnenzak heeft met daarin zaken die 
anderen hem of haar hebben aangedaan. 
Petrus vraagt Jezus of 7 maal vergeving 
voldoende is, 7 staat toch voor de volheid?  
Maar Jezus maakt er 70 x 7 van, vergeven als 
levenshouding tot in het oneindige! 
Voor ons is dit actueel als mens, als maat-
schappij. In de bekende gelijkenis, die Jezus 
naar aanleiding van Petrus vraag vertelt, gaat 
het over de koning die barmhartigheid betoont 
en de onbarmhartige dienaar. Lijken wij op deze 
laatste? Geven we de ander ook een nieuwe 
kans? 
Pastor Stork vertelt 
over een vrouw van wie 
haar zus is omgebracht 
door een kampbe-
waarder. Als deze veel 
later haar om vergeving 
vraagt lukt dit die vrouw niet. Maar na gebed lukt 
het haar uiteindelijk wel. Dan ervaart ze ook 
Gods liefde. Maar onrecht wordt daarmee niet 
goedgepraat. Vergeving geven vraagt moed. 
Laten we het boekje in de binnenzak verruilen 
voor het Pocketkruisje van ons geloof, een 
kruisje met bijbehorende tekst. Leven als 
mensen in Gods koninkrijk. In kruis en 
opstanding is het onvergeeflijke in ons 
vergeven. 
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Stilte en orgelspel  
Lied 538: 1,2,3,4  “Een mens te zijn op aarde”. 

 
Dienst van gebeden en gaven 

Dankgebed, stil gebed 
en het samen uitge-
sproken Onze Vader. 
Mededelingen door de 
ouderling. 

 
 
De bloemen gaan 
naar fam. Postmus. 
 
 
1e collecte: KiA Moldavië 
2e collecte: kerkelijk werk 
 
Wij zingen als slotlied lied 561: 1,4,5 “O leafde 
yn jo ferburgenheid”. 

 

 
Zending en 
zegen 

Wij 
beantwoorden 
de zegen met 
een driemaal 
gezongen 
Amen. 
 

 
 
In de 
overweging 
wordt gesproken 
over het 
vervangen van 
het boekje in 
onze binnenzak 
door het 
Pocketkruisje 
van ons geloof.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Pastor:  Ali Stork, Berltsum :  
Organist: Klaske Deinum    
Ouderling: Janny Veenstra   
Diaken:     Harm de Vries   
Lector:  Corry Brouwer 
Koster:  Hester Wolters     
Beamer:  Dick Sterrenburg   
Bloemen: Fokje Tolsma 
    
Tekst: SIW Foto’s: ROB 


