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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag  15 februari 2025 

Vesper in de kerk van Swichum 

 
Welkom 

Bij binnenkomst krijgen wij een 
kaarsje en een kaart. Die kaars 
wordt aangestoken bij de 
Paaskaars en op een tafel 
gezet.  
 
Geertje Talsma heet ons 
allemaal van harte welkom. 

Hierna zingen wij lid 601: “Licht dat ons 
aanstoot in de morgen..”  
 

 
Dienst van de voorbereiding 

Hierna volgt de votum en 
groet door voorganger 
Edgar Groeneveld.  
Wij zingen lied 51. “Nim 
my, nim my sa’t ik bin” uit 
Liedbundel Wylde goes. 
Dan volgt het gebed bij de 
opening van de schriften 
en om de verlichting met 

de Heilige Geest 

Dienst van de schriften 
Geertje leest voor ons uit 
Psalm 119: 9-16 en vers 
105. Dan volgt een 
moment waarin iedereen 
even kan nadenken bij de 
volgende vraag: “Waar 
mag Gods licht op jouw 
pad schijnen?/ Hoe 
ervaar jij het licht van 
God op jouw pad?” 
Wij zingen lied 37 uit liedbundel Wylde Goes:  
“De frede fan e greiden”.  
Edgar Groeneveld hield hierna een korte 
overdenking. Deze overdenking vindt u aan het 
einde van dit zondagboek.  
 
Het koor zingt voor ons Gabriëlla’s song.  

 
Samen luisteren wij naar het 
gedicht: “Een huis om stil te 
zijn” van Eppie Dam.  Hierna 
zijn wij een moment stil.  
 
Slotlied  
Als slotlied zingen wij lied 
1010 vers 1 en 2:  “O Hear 
kom mei jo frede” 
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Hierna 
ontvangen 
wij de Zegen 
en als amen 
op de zegen 
zingen wij 
lied 425 “Vervuld van uw zegen gaan wij onze 
wegen…” 
 
Bij de uitgang werden twee collectes 
gehouden.  
De 1e collecte was voor KIA, Nederland-
Gevangenen. 
De 2e collecte was voor het eigen kerkelijke 
werk. 
Hierna is er tijd om elkaar te ontmoeten.   

 
Verkondiging 
Bij de actie kerkbalans zat een folder en als de 
je de folder opensloeg, stond er een plaats om 
tot rust te komen. Vanmiddag is één van zo’n  
moment van tot rust komen. 
Vandaar ook even een kort meditatief moment, 
de tekst regel die jullie meekregen met de 
vraag: Waar mag Gods licht op jouw pad 

schijnen? Of Hoe ervaar jij het 
licht van God op jouw pad? 
Een vraag die als een kauwgom 
fungeert, waar je even op kunt 
kauwen. 
Even een moment in deze 
drukke wereld waar er van alles 
aan de hand is. 
Een bezinningsmoment. 
 
Tot rust komen en dan hebben jullie als 
commissie gekozen om een gedeelte te lezen 
uit de langste Psalm in de Bijbel? 
Deze Psalm heeft een meditatieve strekking. De 
dichter brengt veelkleurigheid van de Thora naar 
voren. Deze vijfboeken van Mozes die levens 
veranderende ideeën biedt die moed vreugde en 
zegen brengen. 
Het is een gids voor verbinding en zingeving. Is 
dat niet waarin wij in de kerk en in ons eigen 
leven voortdurend naar op zoek zijn: Verbinding 
en zingeving? 
 
De psalmist zo noem ik degene die deze psalm 
heeft geschreven. Want het is niet duidelijk wie 
deze psalm geschreven heeft. In verschillende 
verklaringen worden namen genoemd, vanwege 
stijl van schrijven. Het is niet zeker wie deze 
heeft geschreven, daarom vanmiddag noem ik 
de auteur de psalmist. Het is wel een belangrijk 
gedeelte wat deze psalmist heeft geschreven. in 
dit gedeelte wordt niet alleen de schoonheid 
beschreven van de Thora, maar ook het belang 
van het houden aan Gods Woord en de wijsheid 
die de mens hierin wordt voorgehouden. 
 
Terwijl de schrijver van de psalm omgeven is 
door grote dreigingen en aanvallen van mensen 
die hem bespotten. 
Zijn tegenstanders blijken sterk en machtig te 
zijn, ze bespotten hem vanwege zijn trouw aan 
de Thora. Door leugens en valse getuigenissen 
te spreken probeert, de schrijver van deze 
psalm op andere gedachten te brengen. 
 
Misschien maakt u dat ook wel mee, u krijgt 
kritische vragen omdat ze weten dat jij gelovig 
bent! Bestaat er een God met al dit lijden in 
deze wereld? Geloof jij daarin? Een God van 
liefde? 
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Te midden van al deze moeiten blijft de 
psalmist zich vastklampen aan Gods Thora. 
Hierin vindt hij zijn vreugde, troost kracht en 
moed. 
Kritische luisteraars zouden zeggen hoe moet 
ik dat dan zien hoe is de historische 
achtergrond dan geweest? Dat kan ik niet 
zeggen 
Wat ik wel kan zeggen is dat deze psalm, een 

psalm is die tijdloos is en 
voor vele gelovigen 
herkenbaar. Als je deze 
woorden op je laat in 
werken, nu in deze 
speciale dienst waarin er 
wat rust momenten zijn. 
Laat ze nu vanuit denken 
eens naar je gevoel 
gaan.  

Waar mag Gods licht op jouw pad schijnen? 
Of hoe ervaar jij het licht van God op jouw 
pad? 
 
Ik las pas het boek Groeikansen van dominee 
Leo van der Eijk, als aanvulling op mijn studie 
Samen Jong. Geestelijke groei-  Groei in 
diepgang, brengt ook door zijn Woord dichter 
bij God. De groei vindt de kracht in het geloof! 
U of jij rijdt straks met de auto of fiets naar 
huis. Het is nu donker. 
Schijnt de lamp van je auto of fiets dan 
helemaal naar je huis waar je woont. Wirdum, 
Wytgaard, Wargea, Reduzum, Swichum. De 
lamp schijnt voor je uit en gaat mee. 
Deze tekst nodigt ons uit vertrouwen te 
hebben, niet alles is meteen duidelijk. Gods 
woord helpt je bij de stappen die je mag zetten 
in je leven. 
Licht tegenover de duisternis, licht staat voor 
waarheid, hoop en inzicht. 
en misschien zit je hier wel met twijfel verdriet 
of verwarring of alles wat er momenteel 
gaande is in de wereld. Dit licht helpt om niet 
te verdwalen, deze gaat voor je uit. Hij nodigt 
vanmiddag u en jou uit: Mag ik met mijn woord 
een lamp zijn voor jouw voet en laat mij een 
licht zijn op jouw pad. 
Amen. 

 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Edgar Groeneveld. 
Commissie Vesper: Geertje Talsma, Ilona de Vries- 

Verbeek en Edgar Groeneveld. 
Organist:  Klaske Deinum.  
Koster:   Hannie Schuurman.   
Beamer:  Gerrit de Vries. 
Lector:   Geertje Talsma. 
 
Foto’s:   ROB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


