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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

                 Wirdum Fr e.o. 

Zondag  1 februari 2026 
Welkom 

Ouderling Elizabeth 
Mozes heet iedereen van 
harte welkom. De dienst 
begint iets later omdat de 
ds. Bloemink door 
verkeersomstandigheden 
verlaat was. 
 

Dienst van de 
voorbereiding 

Het aanvangslied is lied 802: 4,5,6 “Oer de 
ierde klinkt in liet”.  

 
Na stilte volgt de 
vredesgroet. Het 
thema vanmorgen 
is “Ons leven is 
een pelgrimsreis, 
elk jaar weer”. 
Pelgrims van hoop. 
2025 was in de 
rooms-katholieke kerk een jubeljaar (eens in 
de 25 jaar). Verzoeningen tussen God en de 
mensen en tussen de mensen onderling. 

 
Een luisterlied “Uit vuur en ijzer” van Huub 
Oosterhuis. 
Gebed voor de wereld en voor onszelf, waarin 
de gemeente 4 maal het “Kyrie eleison” zingt.  
 

Dienst van het Woord 

Lied 108: 1,2,3,4,5,6 uit Sjongend op Wei: 
“God heeft zijn naam gezegd”. 
Gebed om Gods Geest voor ons verstand, ons 

hart en ons gevoel. 
Ds. Bloemink verzorgt de 
Bijbellezingen. 
Genesis 2: 1-3 over de 
zevende dag als rustdag. 
Leviticus 25: 1-12 / 17b-
22 / 35-36 over het 
sabbatsjaar en het 
jubeljaar. 

Het sabbatsjaar elk 7e jaar rust voor het 
landgebruik. Het jubeljaar elke 50e jaar in Israël 
om orde en de grond te herstellen, voorkomen 
van permanente slavernij en armoede waardoor 
de sociale rechtvaardigheid wordt hersteld. 
Lied 806: 1,2,3 “Zomaar te gaan met een stok in 
je hand”. 

 
Preek 
Het leven als een pelgrimsreis deel 1. 
Het verhaal dat Abraham zijn land gaat verlaten. 
Hij staat in zijn vaders winkel met goden- 
beeldjes. Maar hij gelooft niet in die beelden en 
vertrekt met zijn vrouw Sara en neef Lot naar 
een nieuw land, waar een nieuw geloof wordt 
gevonden. 
Luisterlied “Vader God U ken my naam”,  een 
pelgrimsgebed van de Zuid-Afrikaanse Amanda 
Strydom. 
Het leven als een pelgrimsreis deel 2. 
Jezus als pelgrim. Een pelgrim neemt het risico 
een ander mens te worden. Hij zoekt nederige 
gastvrijheid. De dag van morgen is onbekend. 
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De kloosters die in de 5e en 6e eeuw werden 
gesticht ontvingen gasten als Christus, stelden 

zich open voor de ander, 
vluchtelingen, emigranten. 
Als pelgrim onszelf 
relativeren, andere 
gewoonten, andere 
meningen, andere landen. 
Mag ik bij jou 
binnenkomen? Als dat niet 

kan is de vrede van God ver te zoeken. 
Abraham, Jezus, wij: ‘ga met God’. Onze 
wereld heeft behoefte aan pelgrims van hoop. 
Luisterlied van Stef Bos: “Geef licht”. 
Het leven als een pelgrimsreis deel 3. 
Laten we dit jaar het jubeljaar verlengen, 
zolang als nodig is. 
Luisterlied “Bron van liefde, licht en leven”. 
 

Dienst van gebeden en gaven 

Dankgebed, voorbede, stil gebed en het 
samen uitgesproken 
Onze Vader. 
Mededelingen door de 
ouderling. 
De bloemen van 
vandaag gaan naar Alie 
Bouma. 
1e collecte: Kerk in Actie 

(werelddiakonaat) Bangladesh.  
2e collecte: kerkelijk werk. 
 
Slotlied 423: 1,2,3 “Nu wij uiteengaan”. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Zending en zegen 

 
Wij beant-
woorden de 
zegen met een 
driemaal 
gezongen Amen. 
Lied 416: 1,2,3,4 “Ga 
met God en Hij zal met 
je zijn”. 
 

 
Na de dienst is er  
koffiedrinken in de kerk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Ben Bloemink, Bitgum   
Organist: Hains de Vries    
Ouderling: Elizabeth Mozes   
Diakenen: Folkert Jongbloed       
Koster:  Hester Wolters   
Beamer:  Steven Feenstra    
Bloemen: Geertje Talsma 
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