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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

              Wirdum Fr e.o. 

woensdag 31 december 2025 oudjaarsavond 19.30 uur 

 
Welkom 

Ouderling Hinke Meindersma 
heet iedereen welkom. 
 

Dienst van de 
voorbereiding 

We zingen een psalm die 
ook veel op deze laatste dag 
van het jaar thuis werd of 
wordt gelezen. Dat is psalm 
90: 1,8 “Gij zijt geweest, o 

Heer, en Gij zult wezen”. 

 
Na bemoediging en groet 
heeft ds. Overeem een 
toelichting over deze avond. 
Na elk christelijk feest volgt er 
een bijzondere achtste dag, 
met Kerst is dat de 
Nieuwjaarsdag, de dag dat het 
Kind werd besneden en de 
naam Jezus heeft gekregen. 
Met 
deze 

dag begint iets nieuws. 
Daarom spreken we nu 
ook van Anno Domini. 
Oudjaarsavond heeft op 
zich geen liturgische 
betekenis. 
Ds. Overeem heeft een 
emmer meegenomen en 

laat enkele 
gemeenteled
en raden 
d.m.v. hun 
reukzin wat 
erin heeft 
gezeten. 
Hijzelf geeft dan het antwoord: bostel, als 
restproduct van het bierbrouwen wat hij als 
hobby heeft. Dit “afval” wordt hergebruikt als 
voedsel voor de dieren, het is dus ook nuttig. 
Loflied 299j: 1,2,3,4 “Om de mensen en de 
dieren”. 
 

Dienst van het Woord 

Gebed bij de opening van de 
Bijbel. 
Klaasje de Boer verzorgt de 
lezing Matteüs 2: 13-23 over 
de vlucht naar Egypte, de 
kindermoord door Herodes en 
de terugkeer van Jozef, Maria 
en het kind. 
Lied 482: 1,3 “Er is uit ’s 
werelds duistere wolken”. 

 
Verkondiging 
Is de lezing over de kindermoord wel geschikt? 
Maar dit is ook een realiteit in onze wereld van 
elke dag. Herodes deed niet alles zelf, anderen 
hielpen uit angst voor hem. Ook nu zijn er zulke 
verhalen. In Stiens waren er gasten uit een 
broedergemeente uit Debrecen (Hongarije), die 
van oorsprong uit Oekraïne kwamen. Zij kunnen 
na hun vlucht niet naar hun oorsprong terug! 
Dat er een kind met de naam “redder” was 
geboren is goed nieuws. Is het geen fake 
bericht? Het goede nieuws werd door Herodes 
gecanceld. De familie moest door de woestijn 
vluchten naar Egypte. Daar geconfronteerd 
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worden met gebouwen mede door slavernij 
van Israëlieten gebouwd. 
In 2025 niet veel goed nieuws. Het verhaal van 
mensen en het verhaal van God met elkaar in 

verbinding 
brengen. In het 
gelezen 
evangelie-
verhaal zijn veel 
dromen 
genoemd. Wie 

niet droomt is Herodes. Iedereen die iets 
goeds te vertellen heeft, heeft een droom. 
Dromen hebben we zo nodig! Misschien is het 
een manier hoe God met ons praat. Als Jezus 
zegt “zalig de armen van geest” dan heeft Hij 
het ook over zichzelf. 
Twee dingen om te onthouden. 
Als je iets krijgt, geef dan ook iets terug 
(bostel). 
Durf te dromen, de meeste dromen zijn waar. 
 

Stilte en orgelspel 
Lied 503: 1,2,3,4 “Wij staan aan een kribbe”. 

 
Dienst van gebeden en gaven 

Mededelingen. 
De bloemen gaan naar de 
familie Appelman. 
Eén collecte: eigen 
kerkelijk werk. 
 
Dankgebed voor de goede 
dingen en voor de minder 
goede dingen, waar U bij 

ons was. De gebeden worden 
afgesloten met het zingen van 
het Onze Vader volgens lied 
1006. 
Na de collecte zingen we het 
slotlied 480: 1,2,3,4 “Ik wandel 
in gedachten”. 
De predikant vindt dit wel het 
mooiste kerstlied in het 

Liedboek. Al is het niet bekend, de gemeente 
pikt het zingen met vier coupletten goed op. 
Ons hart is de kribbe waarin Jezus kan wonen! 
Na de zegen volgt het Amenlied, lied 425 
“Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen”. 

 
 
 
 
 
 

 
Medewerkers 
Voorganger: ds. Jaap Overeem, Stiens   
Organist: Klaske Deinum    
Ouderling: Hinke Meindersma   
Diaken:  Folkert Jongbloed 
Lector:  Klaasje de Boer       
Koster:  Hendrik Hiemstra   
Beamer:  Steven Feenstra   
Bloemen: Lies de Jong 
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