
Liturgie zondag 1 februari 2026 om 9.30 uur 
 

Voorganger : ds. Ben Bloemink (Bitgum) 

Beamer  : Steven Feenstra 
Organist  : Hains de Vries 

Bloemen  : Geertje Talsma 
Koster  : Hester Wolters 

Diaken  : Folkert Jongbloed 
Ouderling  : Elizabeth Mozes 
 

 
 

Welkom en mededelingen 
 

Aanvangslied 802: 4, 5 en 6, Ferburgen Hear, dy’t by ús binne 
 

Stilte om God voor ieder op eigen wijze naderbij te komen…. 

 
Aanvangswoorden 

 
Inleiding op deze viering met als thema: 

Ons leven is een pelgrimsreis, elk jaar weer…. 
 

Na “Laten we beginnen  met te luisteren naar het volgende lied…..” 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



We bidden ons Kyriëgebed,  

en zingen na elke keer “ Heer, wij bidden U….” 
 
uit “Sjongend op wei” Lied 76A 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Verkondiging…. 

 
Zingen uit “Sjongend op wei”: Lied 108 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Gebed om het licht van Gods Geest voor ons verstand, ons hart en ons gevoel  
 

Lezingen: Genesis 2 : vers 1 tot en met 3   en 
                  Leviticus 25 : 1 t/m 12,  17b t/m 22 en 35 t/m 36 
                                                         

We zingen : Lied 806: 1, 2 en 3 
 

Het leven als een pelgrimsreis , deel 1. 
 

  



Na…”en daarover gaat ook het volgende lied…”: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Het leven als een pelgrimsreis deel 2 
 

Na…”veel pelgrims steken ook onderweg kaarsen aan….ze zoeken en geven licht 
gedenkend aan andere mensen…. Daarover gaat het volgende lied…” 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Het leven als een pelgrimsreis deel 3 
 

Na…” in dit nieuwe jaar 2026 staan we aan het begin van een nieuw stukje van 
onze pelgrimsreis. 

Laten we het Jubeljaar met het thema “Pelgrims van hoop” nog maar weer een 
jaar verlengen. 

Want onze wereld, ons Europa en ook ons land, heeft dringend behoefte aan 
“pelgrims van hoop”! 
Pelgrims, die onderweg putten uit de bron van liefde…:” 

Amen 
 

  



 

Dankgebed en Voorbeden 
 
Samen bidden: Onze Vader 

 
Kollekten 

 
Zingen: Lied 423 
 

Zegenbede 
 

Zingen :    Lied 416 
 
 

 


