
Liturgie zondag 18 januari 2026 om 9.30 uur 

 
Maaltijd van de Heer 

 

Voorganger : ds. Corry Nicolay (Heerenveen) 
Beamer  : Henk Jan Wiegers 

Organist  : Wim Dijkstra 
Bloemen  : Jannetta Groeneveld 

Koster  : Gerrit de Vries 
Diaken  : Jannie Lindeman, Bettie Jongbloed 

Ouderling  : Janny Veenstra 
 

 

           LEVENSPARELS – 1  VAN GEEST !! 

 

 

 

 De parel staat voor eerlijkheid en integriteit. En schenkt je begrip, 

 acceptatie en inzichten in jezelf, anderen, in de schepping.. 

 

Welkom namens de Kerkenraad. 

Zingen: Lied 601: 1, 2 – Licht dat ons aanstoot in de morgen  - tekst Huub 

Oosterhuis/ 

Stilte en Welkom namens God. 

De Paaskaars wijst op het Licht van de Eeuwige. 

Zingen: Lied 601: 3 – alles zal zwichten en verwaaien 

 



Vandaag begint de week van Gebed om eenheid en is de kleur wit. 

En we delen en vieren de Heilige Maaltijd.  

Daarom gaat het vanmorgen over: Rijkdom ontvangen en delen.  

Dus oog hebben voor groei en bloei van onszelf, van medemensen, van de schepping.  
En dat in de wereld van vandaag de dag met ook oorlogen en geweld.   

Daarom eerst de ontroerende tekst uit Ps. 139, een Psalm van David: met levensparels die 

we ontvangen van de Eeuwige. Paulus wijst in Romeinen 8 ook op Levensparels voor ons in 
ieder ons leven.  
Want we zijn 1 van Geest, van dezelfde God.   

Ook mogen we letterlijk een Levensparel tot ons nemen tijdens de Heilige Maaltijd.  

 
Gebed voor Ontferming en opening van het Woord. 
 

Vandaag zijn het Bijbellezen en zingen in elkaar gevlochten: Lector ………. 
 

Lezen: Psalm 139:  1-10  
 
Zingen Lied 139: 1, 2, 3 – Heer, die mij ziet zoals ik ben 

 
Lezen: Psalm 139:  15 - 16  

 
Zingen Lied 139: 8 – Ik loof U, die mijn Schepper zijt 

 
Romeinen 8: 14 t/m 17  
 

Zingen Lied 139: 11 – Gedachten ongeëvenaard 
 

Uitleg en Verkondiging: LEVENSPARELS.  Met afbeelding begin liturgie 
 
Zingen: Lied 834: 1, 2, 3 - Vernieuw Gij mij –  

 
Tijdens het naspel: Inzameling van de Gaven  

 
De Tafel wordt klaar gemaakt. 
 

Zingen zo mogelijk staande de Geloofsbelijdenis:  
  Ev. Liedbundel 289 - Ik geloof in God de Vader (melodie Lied 913) 

 
Ik geloof in God de Vader,  
Die de bron van leven is, 

louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 

God, de Schepper van de kosmos 
- het gesternte zingt Zijn eer - 
heeft uit liefde mij geschapen 

en tot liefde keer ik weer. 
 

Ik geloof in Jezus Christus, 
die als mens ter wereld kwam, 
Zoon van God en Zoon des mensen, 

goede herder, offerlam. 
Door te lijden en te sterven 

- groot is het geheimenis - 
schenkt Hij mij het eeuwig leven 
dat uit God en tot God is. 



 

Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen - God zij glorie - 

uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - zoals Zijn lichaam - 

door de wijn - zoals Zijn bloed - 
schenkt de Vredesvorst mij vrede 
maakt mij vrij, geeft levensmoed. 

  
Eten en drinken van het Heilige. 

 
Als opening van het Dankgebed: Soms is er in de wolken iets van God –  

melodie Ps. 116 
 
Soms is er in de wolken iets van God,  

iets wonderlijks – als door Zijn hand geschreven, 
een regenboog – dat Hij behoedt ons leven.  

Soms is er in de  wolken iets van God 
 
Soms is er in de stilte iets van God 

Alsof God spreekt: Ik zal niet van je wijken 
in angst en zorg – je zult dan niet bezwijken.  

Soms is er in de stilte iets van God. 
 
Aansluitend het dankgebed.  

 
Lied 146 c: 1, 3, 7 – Alles wat adem heeft, love de Here. 

 
Zending 
Zegen. 

Als antwoord zingen: (mel. Lied 415)  
 

  Amen, amen, amen,  
  Gij kent onze namen 
  wees nabij in troost en licht,  

  op de weg die voor ons ligt. 
 

ZO OMARMEN HET DAGELIJKSE LEVEN 
EN GODS BELOFTES ELKAAR 
ELKE DAG VAN HET LEVEN. 

 

 

 

.  

 


