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Thema: "Kijk, laat je verrassen”

Bij binnenkomst worden wij begroet door
vrolijke muziek: de Brassband speelt

. kerstliederen.
Wij zingen allen
mee: ‘Joy to the
world, the Lord is
come! Let earth
receive her King’

Wij worden welkom geheten door Maarten:
E ‘Welkom, kom binnen.

Vertel je verhaal.
Warm je aan het vuur
dat in ons brandt.
Koester je in onze
aandacht. Want we
laten niemand in de
kou staan. Niemand die een dichte deur mag
treffen. Stap over de drempel. Kom in het licht
en voel je thuis!"

' Ook ouderling van dienst,
Elizabeth Mozes heet iedereen
welkom; in het bijzonder de
Brassband, o.l.v. Arjen Steur.
De bloemen gaan vandaag als
kerstgroet naar Hinke
Meindersma

Wij luisteren naar "The first Noél", gespeeld
- door de
Brassband

Voorganger,
Edgar
Groeneveld,
roept vijf

kinderen naar
voren. Samen
met Hannah
dragen zij het
lied van de vier
kaarsen voor.

Alle aarsen branden
als teken van hoop.

Wij zingen: 'Kijk eens
naar je kaarsje, dat

kleine licht, tovert als
een wonder zon op je
gezicht. Sterren in je ogen, hemel dichterbij: blijf

in 't licht geloven, dat maakt je blij!"

Windel bidt met ons een
gebed om licht, hoop en
liefde

De kinderen worden

uitgenodigd om
muziekinstrume
B | ntjes te halen.

& De Brassband
heeft ook wel
instrumenten

: maar die zijn
wat groot. Samen met kinderkorps en

Brassband zingen
wij lied 486: 1 t/m 4:
‘Midden in de
winternacht ging de
hemel open’

Het thema van deze
dienst wordt ingeleid
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door Linda. Hierna zingen wij
het letterlied Van Atot Z".

leder in de kerk mag gaan staan als zijn of
haar letter wordt gezongen. In de Kapel gaan
de kinderen met letters aan de slag.

Dienst van het Woord

Fetsje leest het
kerstverhaal uit Lucas
2:1t/m 20 uit de
Bijbel in Gewone Taal

Hierna zingen wij lied
481:1, 2 en 3: 'Hoor,
de engelen zingen de eer van de nieuw
geboren Heer’

Overdenking

Als thema voor deze overdenking is gekozen:
‘Kersttijd, een tijd vol verrassingen?” Niemand
heeft vandaag post gekregen, zelfs geen
geboortekaartje. Het ontvangen van een
geboortekaartje brengt vaak verrassingen met
zich mee. Je wordt er blij van. Vanmorgen
hebben wij allemaal een hemels
geboortebericht ontvangen: ‘Heden is u de
Heiland geboren!” Deze geboorte wordt
generaties ervoor al aangekondigd. Dit Kind
wordt geboren in een arme stal en uitgerekend
herders krijgen als eerste het blijde nieuws van
de geboorte van Jezus te horen. God ziet
blijkbaar om naar datgene wat door mensen
wordt veracht. Ze vertellen het door terwijl dit
helemaal niet hun taak is. Zo komt dit hemelse
geboortebericht persoonlijk bij ons in de bus.
Een blijde boodschap voor mensen die God uit
zichzelf niet zoeken maar die Hij heeft
opgezocht in zijn grote liefde en genade. Dit
bericht is voor het hele volk en iedereen mag
komen. Tegenwoordig kun je gemakkelijk
reageren op een geboortebericht. Ook op dit
geboortekaartje staat een telefoonnummer:

333. Dit verwijst naar Jeremia 33: 3. Kijk, laat je
verrassen!” Je neemt
altijd een cadeautje
mee als je op bezoek
gaat maar wat neem je
mee voor dit Kerstkind?
Je eigen hart! Een
groter geschenk kun je
niet meenemen want dit
is wat dit Kind het liefste
heeft! De hemelse boodschap klonk meer dan
2000 jaar geleden en klinkt gelukkig nog steeds.
Laten wij die boodschap in ons hart dragen.
Vrolijk kerstfeest!

Wij zingen "Het kerstfeest is gekomen, het licht
Schijnt overal. Vertelt ons van het Kindje,
geboren in een stal’

Muziek

De kinderen zijn
nog niet klaar en
daarom speelt de
Brassband eerst
een ‘kerstmedley’

Hierna presenteren de kinderen de gemaakte
letters en ondertussen zingen Edgar en Linda
een lied hierbij passend, onder begeleiding van
muziekinstrumentjes
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Dienst van gebeden en gaven
Wij bidden samen.

Een paar kinderen helpen
bij het collecteren.

1e collecte: KIA - Kinderen
in de knel

2¢ collecte: Kerkelijk werk
Ondertussen delen een
aantal kinderen
kerstkransjes uit

Wij zingen "Vrolijk
kerstfeest
iedereen:
Wonderbare

i Raadsman, Sterke
God, Eeuwige
Vader, Vredevorst’

Medewerkers

Voorganger: Edgar Groeneveld
Ouderling: Elizabeth Mozes
Diaken: Folkert Jongbloed
Muzikale begeleiding door de Brassband,
o.L.v. Arjen Steur

Koster: Hester Wolters
Beamer: Gerrit de Vries
Camera: Hendrik Hiemstra
Bloemen: Geertje Talsma

M.m.v. Commissie Eerste Kerstdag:
Anne, Edgar, Hannah en Linda

Tekst: CBB  Foto: SB
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