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                 PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 14 december  2025 

 
Welkom 

Ouderling Janny 
Veenstra heet iedereen 
van harte welkom. 

 
Dienst van de 
voorbereiding 

Het openingslied is 
gezang 561: 1,2,3,4,5 uit 
het Oudkatholiek 
Gezangboek “Hoor hoe 
een held’re stem 
weerklinkt”. 
 
Onder het lezen van een 
gedicht door de 
ouderling van dienst 
steekt diaken Harm de 
Vries de derde 
adventskaars aan. 
 
Pastor Robin Voorn 
spreekt uit de  

bemoediging en groet, door de gemeente 
beantwoord met Amen. 

Afgelopen vrijdag 
was het paarse 
vrijdag op de 
scholen met het oog 
op de lhbtq-
gemeenschap. 
Vandaag is de 
paarse kleur van de 
adventstijd 

vermengd met het wit van het toekomstige 
licht, daarom nu een roze stola. 
We zingen psalm 85: 1,2 “Gij waart 
goedgunstig voor uw land, o Heer”. 
Het kyriegebed wordt uitgesproken. Vandaag 
geen glorialied. 
 

Dienst van het Woord 

Gebed van de zondag. 
Eerste lezing: Jesaja 35: 1-10 over de woestijn 
die zal bloeien, over de toekomstige bevrijding. 
Lied 608: 1,2,3 “De steppe zal bloeien”.  
Tweede lezing: 
Mattheüs 11: 2-11 
waar Jezus spreekt 
over Johannes de 
Doper. 
Beide lezingen 
worden gedaan door 
Frieda Wijbrandi. 
Lied 534: 1,2,3,4 “Hij die de blinden weer liet 
zien”. 

 
Preek 
Johannes optreden in de woestijn viel niet goed 
bij de Farizeeën en Sadduceeën, die hij 
addergebroed noemt. Veel mensen lieten zich 
dopen door Johannes. Gods koninkrijk is nabij. 
Koning Herodes zag ook een bedreiging in het 
optreden van Johannes, die dan ook in de 
gevangenis belandt. 
Johannes vraagt 
God waar ben je? 
Wij vinden God ook 
niet altijd. Waar is Hij 
in het sterven van 
een kind? Draai de 
vraag om: God 
vraagt de mens waar ben jij? Waar sta jij? 
We kijken uit naar rust, licht en vrede. Een  
wereld waar plaats is voor iedereen. God is er 
altijd. We moeten ons aanleren te kijken naar de 
lichtpunten. Mensen die anderen helpen, de 
nachtzuster die bij het zieke kind gaat zitten. 
Advent is hoop en verwachting. Op deze zondag 
breekt het witte licht al door. Jesaja zegt: “De 
woestijn zal bloeien, de dode zal leven”. 
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Willem Barnard heeft een lied geschreven over 
de hoop op het licht dat komen gaat. Het 
voorgelezen lied eindigt hoopvol met “Hij komt 
vannacht!” 
 

Stilte en orgelspel 
Lied 433: 
1,2,3,4,5 “Kom 
tot ons, de 
wereld wacht”. 
 
 

Dienst van gebeden en gaven 

Mededelingen door 
de ouderling. 
De bloemen gaan 
naar mevrouw 
Zandberg. 
1e collecte: KIA 
werelddiaconaat 
India  
2e collecte: kerkelijk 
werk 

 
De gemeente stemt steeds in met de 
verschillende gebeden door lied 368b “Dauw 
hemel, wolken regen heil” te zingen. De 
gebeden worden afgesloten met het samen 
uitgesproken Onze Vader. 
Het slotlied is lied 452: 1,2,3 “Als tussen licht 
en donker”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zending en 
zegen 

De zegen wordt 
beantwoord met 
een drie maal 
gezongen: 
‘Amen’. 
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