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                        PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 7 december 2025 
2e zondag van advent 

 
Alle aanwezigen in de kerk en 
thuis worden welkom geheten 
door de ouderling van dienst, 
Hinke Meindersma. 

 
De 2e adventskaars wordt 
aangestoken door diaken Bettie 
Jongbloed. Wij luisteren naar het     
   gedicht `Licht` 

 
Hierna zingen wij staande het 

intochtslied, lied 84: 1 en 

3: `Hoe lieflijk, hoe goed is mij, 
Heer, het huis waar Gij uw 
naam en eer hebt laten wonen 
bij de mensen 

 
Groet 
Bemoediging 
V.  Onze hulp is in de naam   
     van de Eeuwige God die    
     hemel en aarde gemaakt   
     heeft 
G.  Hij is een bron van      
     vreugde  

      Hij maakt ons blij  
      Hij is ons licht en ons leven 
 
Wij bidden om ontferming over ons en over 
hen, vervallen aan het duister  

Wij zingen het adventslied, lied 466:1 en 2: `O 
wijsheid, daal als vruchtbare taal! 
Het zaad verdort, de oogst wordt 
schraal` 
 
De predikant maakt met ons een 
praatje over zijn reis naar Wirdum 
vanochtend; over het veranderende 
landschap en meer dingen die hij 
zag onderweg. Wat wille yn tsjerke! 
 
Wy riede ús biddend ta op it wurd fan God  

 
Koosje Reitsma leest 
voor ons Jesaja 11: 1 - 
10 
 
Wy sjonge liet 442: 1 en 
2: `Nei Jo, myn Heilân, 
haw ik lange, befrij my 
fan myn eangst en sear` 

 
De evangelielezing is uit 
Lucas 1: 5 – 24 en wordt 
gelezen door de 
predikant 
 
Hierna zingen wij lied 
464: 1, 2, 7 en 8: `Een 
engel spreekt een 

priester aan. Wil hij het goede nieuws verstaan? 
Omdat hij niet geloven kan wordt hij een 
sprakeloze man` 
 

Preek 
Beide verhalen van vanmorgen werken als 
`contrastvloeistof`. Deze vloeistof wordt 
toegediend om organen, bloedvaten en weefsels 
beter zichtbaar te maken bij een medische 
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beeldvorming. De patiënt krijgt hiervan vaak 
een warm gevoel. Het zou mooi zijn dat wij 
vanmorgen ook dat warme gevoel krijgen door 
de lezingen uit Jesaja en Lucas. Het zijn 
contrastteksten, vol van licht van God. Bij het 
horen van dit visioen in Jesaja zijn wij 
misschien wel met stomheid geslagen: dit kán 
niet! Lucas opent zijn evangelie er ook mee: 
Zacharias wordt met stomheid geslagen; een 

engel slaat hem 
daarmee. Zacharias 
ontsteekt de wierook, 
gaat in gebed en 
opeens verschijnt de 
engel. Zacharias krijgt 
de contrastvloeistof 
door een engel 

ingespoten. De engel is de boodschapper van 
een vreugdevol, groot wonder: Elisabeth draagt 
genadevolle toekomst van God die zij in haar 
verwekt weet. Dit kind zal geen wijn en sterke 
drank drinken. Wat wil dit ons zeggen? Om mijn 
leven te vervullen, om tevreden te zijn, heb ik 
geen roes nodig. Ik hoef niet altijd van alles te 
beleven om het gevoel te hebben echt te leven. 
Ik weet van een stille stem in mijn hart die 
vrede geeft en die alle verlangen en hebzucht 
overstijgt. Ik weet van een gouden soort van 
zijn die mij ten deel valt als ik een beetje lijk op 
Zacharias: weet van zwijgen dat goud is en 
spreken tot zilver maakt. Is het zwijgen van 
Zacharias wel een straf? Hij zal zwijgen omdat 
hij het geloven en de woorden die daarbij 

komen niet aankan.  
Raakt dan hier in de orde 
en de werkelijkheid van 
God Zacharias in 
verwachting in plaats van 
Elisabeth? Het gaat hier 
om een omgekeerde orde 
om te begrijpen wat hier in 
het zwijgen van Zacharias 

gebeurt, een zwijgen dat meer is dan niet 
spreken. Misschien wel: God baren in je 
binnenste vanuit het zwijgen. God tevoorschijn 
luisteren en om dat wonder te ervaren nodigt 
advent ons uit om te stoppen met al ons 
spreken en druk doen. Ga de reis naar binnen, 
biddend, luisterend. De Deense filosoof 
Kierkegaard zegt: `… ik leerde dat bidden meer 

is dan zwijgen, n.l. horen. Bidden wil zeggen; stil 
worden tot je God hoort spreken in jou`. 
Zacharias begeeft zich tijdens de 
adventsmaanden in een innerlijk zwijgen. Dan 
baart hij de naam Johannes, de Heer is 
genadevol. Niet IK praat maar God zelf spreekt in 
mij. Een diep innerlijk zwijgen dat veel meer is 
dan niet spreken. God tevoorschijn luisteren en 
daarvoor moet het stil worden in onszelf. 
Daarvoor moet een mens de weg naar binnen 
gaan, biddend, wachtend, Bijbel-lezend, 
luisterend. Dat we dat geloof zwijgend maar toch 
vol vertrouwen mogen 
ontvangen. Dat er in ons leven 
van nu iets van God komt. 
Elisabeth weet ervan.. 
 

Orgelspel 
 
Dank- en voorbeden – Stil 
gebed – gezamenlijk 
bidden wij het Onze Vader 
Wy sjonge `God fan fier en hein ús Heit` 
 

Mededelingen 
 
De bloemen gaan 
als groet van onze 
gemeente naar 
mevr. Zandberg 
aan de Legedyk 
 
 
 

 
Collectes: 1e: KIA – Werelddiaconaat Libanon 
      2e: Kerkelijk werk 

 
Als slotlied zingen wij lied 440: 1, 2 en 4: `Ga, 

stillen in den lande, uw koning tegemoet` 
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Zending en zegen  
De zegen beamen wij met een driemaal 

gezongen `Amen` 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij worden uitgenodigd om na de dienst samen 
een kopje koffie te drinken. 

 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: Ds. Sytze Ypma, Frentsjer                                               
Ouderling: Hinke Meindersma 
Diaken:  Bettie Jongbloed 
Organist:  Klaske Deinum 
Lector:  Koosje Reitsma 
Koster:  Hendrik Hiemstra 
Beamer:  Gerrit de Vries 
Bloemen:  Klaaske de Boer 
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