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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

                              Zondag 23 nov.2025 

                       
Welkom en mededelingen 

 
Na het welkom door 
ouderling Elske Roorda 
zingen we als intochtslied 
lied 726: 1 en 6 
“Hoor een heilig koor van 
stemmen, 
Staande aan de glazen 
zee”. 
 
 
 

 
 
Na gebed, zegen en groet volgt 
er een inleiding op de viering. 
Het gaat over vier begrippen:  
Veiligheid, verwondering, vrijheid 
en verwondering. 
 
Na deze uitleg volgt er een gebed 
om ontferming, waarna we zingen 

lied 745: 2 en 4 
“Voor een kind dat niet kan spelen 
En geen veilig huis meer kent”. 
 

Verkondiging 
Ds. Bloemink mag ons deze morgen 
verkondigen dat God ons behoed en ons altijd 
weer kracht geeft als we het bij Hem zoeken. 
Als enkelen opstaan tegen oorlog is God daar. 

Als we voor elkaar open staan komt vandaar uit 
Gods koninkrijk op aarde. 
 
We zingen nu lied 756: 1,2,4 en 6 
“Laat komen, Heer, uw rijk, 
Uw koninklijke dag”. 
 

Gebed, lezingen en overdenking 
Nu volgt een gebed om de nabijheid van Gods 
Geest. 
Ds. vertelt over het overlijden van zijn moeder, 
oma en vriendinnetje van vroeger. In alle 
afscheidsvieringen werd het zelfde lied , “veilig in 
Jezus armen” gezongen. Daar kunnen we naar 
kijken en luisteren. 
De geloofsbeleving groeide mee door de jaren 
heen. Ieder op zijn eigen manier. Veiligheid, net 
als geborgenheid is ontzettend belangrijk. 
 
Er worden nu enkele verzen 
gelezen uit Psalm 23 waarna 
we zingen uit liet 23b: 2 en 3 
“De Hear is myn hoeder! 
Hy wit wa’t ik bin”. 
 
Vervolg lezing en 
overdenking 
Veiligheid en geborgenheid is een basis 
behoefte. Als je je niet veilig voelt, kun je niet 
goed leven. Het is voor ons allemaal een 
opdracht om de veiligheid te waarborgen. Ook 
van de kerk. Het is een uitdaging om als kerken 
met elkaar op verschillende wijze veiligheid en 
geborgenheid en beleving te bieden. Dat is niet 
een eindpunt, maar een beginpunt naar vrijheid 
en verbondenheid met elkaar en dat hebben we 
hard nodig. Als je het bij God zoekt, ben je nooit 
alleen. 
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We kijken en luisteren naar het lied: “Ik zal er 
zijn”. 
 
Blijf je verwonderen en probeer dat je hele 
leven vol te houden. 
 
Vervolg lezing en overdenking 
Het lied “Kijk om je heen”  verschijnt nu op de 
beamer. 

 
Hierna volgt een lezing uit 
Matheus 18: 1-5 
 
De discipelen vroegen Jezus 
wie de grootste in het koninkrijk 
der hemelen zou zijn. 
Jezus haalde een kind in hun 

midden. Je moet je kunnen verwonderen als 
een kind. Kijk anders naar de dingen als een 
volwassene die is vastgeroest in gewoontes. Je 
moet je vrij voelen in de verbondenheid met je 
medemens. Je kunt je verbonden voelen met 
andere geloven. Zie naar elkaar om in 
verbondenheid. 
 
Stef Bos zingt met een jongeren koor het lied:   
“Geest van hier boven”. 
Amen. 
 
We zingen liet 422: 1,2 en 3 
“Lit de wurden, 
Al jo wurden, 
Reitsje ús yn ’t moed”. 
 
Na het gebed bidden we met elkaar Ús Heit 
 

Mededelingen en collecte 
De bloemen gaan vandaag 
als groet van de gemeente 
naar Fokje Tolsma-Wynia. 
De 1e collecte is voor PKN 
pastoraat 
De 2e collecte is voor 
kerkelijk werk 
 
We luisteren  naar het 

zegenlied: 
“Vrede van God”. 
 

Na het ontvangen van de zegen beatwoorden 

we dit  met het zingen van lied 425: 
“Wij gean mei jo segen bliermoedich 
 ús wegen. 
Jo wurd fan omhegen joech ús nije  
moed. 
Hy dy’t ús behâld is, it ljocht fan  
`e wrâld is, 
wol waarmje wat kâld is mei syn leafdegloed”. 
 

 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Ben Bloemink Bitgum 
Ouderling:  Elske Roorda 
Diaken:   Nieske Span 
Koster:   Folkert Jongbloed 
Beamer:   Henk Jan Wiegers-Risselada 
Bloemen:  Lies de Jong 
Orgel:   Klaske Deinum 
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