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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

    Wirdum Fr e.o. 

Zondag 9 novembe2025 

 
Welkom 
 
Ouderling van dienst Hinke 
Meindersma heet ons allemaal van 
harte welkom in de dienst. De 
voorganger is Edward Groeneveld. 
Hierna zingen wij Lied 213 de 
verzen 1, 3, 4 en 5, ‘Morgenglans 

der eeuwigheid’.  

                     
                      
                     Na het stil gebed en de  
                     bemoediging zingen wij Lied 107  
                     vers 1 en 11, ‘Gods goedheid  
                     houdt ons staande’. 
 
 
 

Uitleg over het thema van de dienst 
Op de beamer verscheen een foto van 
skûtsjes. De vraag wie uit kon leggen hoe het 
skûtsjesilen gaat. Jurjen Cnossen kon dat 
uitstekend. Hij is er mee opgegroeid. En het is 
vooral een sport van samenwerken.  
Samen zongen wij lied 442 vers 1 en 2, ‘Op U, 
mijn Heiland blijf ik hopen’. 
 

Dienst van de schriften 
Na het gebed bij de opening van de Bijbel 
luisteren wij naar lezing uit ‘Psalm 107 vers 23-
32. Daarna zingen wij lied 247vers 1, 3 en 5, 
‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.’  

De 2e lezing is uit Markus 4 vers: 35-41’. 
Deze lezing wordt door de voorganger in het 

Fries gedaan. Bij zijn intreden 
heeft hij een Friese Bijbel 
gekregen mei de útdaging om 
dêr yn in tsjerketsjinst in 
lêzing út te dwaan. Die 
útdaging waard hjoed al 

ynlost.. En it gie him goed ôf!  
Vervolgens zingen wij lied 523 (Joh. De Heer), 
‘Veilig in Jezus’ armen.’ 

 
Overdenking  
Het thema van de dienst is: “Geloven jullie nog 
steeds niet?”  
De lezingen hadden met de zee te maken. In 

Markus gaat het over de 
discipelen die met Jezus 
het water op gaat. Dan 
komt er een enorme storm. 
Zij doen er alles aan om de 
storm te overleven. 
(Rembrandt van Rijn heeft 
hier een prachtig schilderij 
van gemaakt). 

Ondertussen ligt Jezus in de boot en slaapt. 
Uiteindelijk maken ze hem wakker en vragen 
hem hoe hij kan slapen terwijl zij dreigen te om 
te komen.  
Jezus gebied de storm en de golfen 
om te gaan liggen. En dat gebeurd. 
Het wordt rustig. Dan vraagt Jezus de 
discipelen waarom ze nog steeds niet 
in Hem geloven. Hij was immers bij 
ze.  
Dat is een verwijt maar daar kun je 
ook een uitnodiging in lezen. Waarom hadden 
ze hun grote zorgen niet eerder bij Hem 
gebracht? Zo’n uitdachting ligt er ook voor ons. 
De vraag aan ons is dan ook: “Wat zou jij in 
Gods hand willen leggen? 
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”Wij luisteren naar het luisterlied van 
Delise: .  ‘Storm op het meer’ 
Vervolgens zingen wij lied 935: ‘Je hoeft niet 
bang te zijn’. 
 

Dienst van gebeden en gaven 
 
 
De bloemen gaan als groet 
van de gemeente naar 
Annie Grovestein.  
 
 
 

De 1e collecte is voor KIA Werelddiaconaat- 
Zuid-Afrika.  
De 2e collecte is voor het kerkelijk werk.  
 
Als slotlied zingen wij 413, ‘Grote God, wij 
loven U’. 

 
 
 

 
Zending en Zegen 

Wij beantwoorden dit met het zingen van lied 
415: 3, ‘Amen, amen, amen’. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: Edgar Groeneveld.  
Organist: Hains de Vries   
Ouderling: Hinke Meindersma 
Diakenen: Jannie Lindeman 
Koster:  Drees Visser 
Beamer:  Gerrit de Vries  
Bloemen: Fokje Tolsma   
Tekst en foto’s:   ROB   
 
 
 


