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Voorafgaaand aan de dienst worden enige
coupletten gezongen van lied 145: “O Heer,
mijn God, Gij koning vsn ‘t heelal”.

Welkom, stil gebed, votum en groet
Hierna zingen we het klein gloria.
Aansluitend bidden we het gebed
van verootmoediging, gevolgd door
lied 100: 1, 3, 4: “Juich Gode toe,

JI bazuin en zing.”

Wetslezing

Gelezen wordt een stukje uit de
brief aan de Romeinen, waar
Paulus spreekt over de liefde tot
elkaar, “Opwekking tot liefde.”
Daarna wordt gezongen Psalm
119, 3en 7: “U dank ik Heer, in
' opgetogenheid.”

Verhalen

De lector leest Johannes 3: 1-21:
Gesprek met Nikodemus.
Aansluitend wordt gezongen lied
578: 1-6: “O kostbaar kruis, o
wonder Gods”.

Verkondiging

Het gaat vanmorgen over de wedergeboorte. In
het net gelezen Bijbelverhaal zegt Jezus tegen
Nikodemus: “Tenzij iemand wordt geboren uit
water en geest, kan hij het koninkrijk van God
niet binnengaan. De wind waait waarheen hij
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wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar
hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is
het ook met iedereen die uit de Geest geboren
is.” Als een mens opnieuw word geboren,
ervaart hij een even groot wonder als de
schepping - een groot wonder van God. Tijdens
zijn theologische opleiding werd, volgens de
voorganger, over dit soort diepere geestelijke
onderwerpen niet gesproken — daarvoor moest
je maar naar een Bijbelkring. Vreemd, Jezus
zegt aan het eind van het evangelie: “Ga heen,
maak al de volkeren tot mijn discipelen en doop
hen in de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.* Maar hij legt nergens uit wat die
doop betekent. Terwijl wij bij de doop — om het
uit te leggen - een lang formulier nodig hebben.
Dat komt omdat ieder mens in Israél wist wat
dopen was! Men keek gewoon naar Johannes
de Doper; die zei dan tegen de mensen: “Als
jullie gezondigd hebben, kom dan bij mij in het
water en laat je zonden reinigen. Zo het water
Jje lichaam reinigt, zo spoelt God jouw zonden
weg. En dan kom je uit het water als een
herboren mens.” Je moest eerst wel
publiekelijk vertellen wat je zonden
waren. Romeinen 6, vers 6 en 4 is
de enige plek in de Bijbel waar de
doop wordt uitgelegd — in Rome, de
grootste stad van dat rijk — wist
immers niemand wat dopen was. In
die brief spreekt Paulus over dopen in de dood
van Jezus. Het gaat hier niet om de kinder-
maar volwassendoop. Als een mens wordt
gedoopt in de dood van Christus, dan wordt hij
verbonden met het sterven van Jezus. Je
begraaft als het ware je oude “ik”. Je wordt
hierdoor ook deel van de opstanding. Vanaf dat
moment wil je niet meer voor jezelf, maar voor
God leven. En dan word je ook vervuld van de
Heilige Geest. Het is wel zo, dat je daarna nog
steeds wordt bezocht door de begeerten van
deze wereld. Daarom kunnen wij er niet zonder
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om Jezus elke dag om hulp te vragen, om dicht
bij Hem te blijven. Amen.

Hierna zingen we lied 769: “Eens als de
bazuinen klinken”.

Gebeden

Hierna volgen de gebeden.
Bloemen en collectes

De bloemen zijn voor Arie

Dol die 12 jaar lang deel
uitmaakte van de redactie van
ons kerkblad Op ‘e Hichte. Hij
krijgt hiervoor applaus.

1e collecte: diaconie-voor Gaza,
2¢ collecte: onderhoud gebouwen.

Slotlied en zegen
Als slot wordt gezongen lied 799: 2, 3, 6: “Kom
kinderen niet dralen.”

De zegen wordt
beantwoord met het
Amen, amen, amen.
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