
Liturgie zondag 30 november 2025 om 9.30 uur 
 
 

Voorganger : ds. Netty de Jong-Wiersema (Sneek) 

Beamer  : Henk Jan Wiegers 
Organist  : Klaske Deinum  

Koster  : Janny Veenstra  
Bloemen  : Janke Riemersma 

Diaken  : Allen 
Ouderling  : Elizabeth Mozes 
 

LOSMAKING, BEVESTIGING, HERBEVESTIGING 

EN BENOEMING 
 

VIERING HEILIG AVONDMAAL 
 

Thema: De Geest gaat door…..doe je mee?  
 
Welkom 
 
Aansteken 1e Adventskaars 
 
Zingen: Lied 632:1  “Dit is de dag” 
 
Begroeting  
 
Herdenking: Durk van der Meulen 
 

Gebed 
 
Zingen: Lied 632:3  “Zend nu uw Geest” 
 
                                        LOSMAKING EN BEVESTIGING 
 
Toelichting bij bevestiging en benoeming 
 

Zingen: Lied 968:1,2  De ware kerk des Heren …… 
 
We nemen afscheid van: Drees Visser, ouderling-kerkrentmeester 
                                             Klaas Krol, lid  college kerkrentmeesters 
                                             Nieske Span, lid diaconie 
Woorden van dank 
 
Zingen: Lied 416 :1    Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
BEVESTIGING VAN: Harm de Vries, diaken 
                                   Gijsbert Wassenaar, ouderling-kerkrentmeester 
 
BENOEMING  Bettie Jongbloed, lid diaconie  
 
HERBEVESTIGING VAN:  Elizabeth Mozes,  ouderling-voorzitter 
                                            Folkert Jongbloed, diaken 
                                            Jannie Lindeman, diaken  
 
Toezingen: Lied 363 “Dat ’s Heren zegen op U daal”  



AANVAARDING EN WELKOM DOOR DE GEMEENTE 
 
Gemeente, hier staan de mensen die voor het eerst of opnieuw de gemeente willen dienen en leiden.  Willen 
jullie hen in jullie midden ontvangen en hen in hun ambt en taak hooghouden, 
met hen meewerken en dragen in jullie gebed? 
 
Antwoord: Ja, dat willen wij van harte    
 
Zingen: Lied 360:1 (tekst iets gewijzigd, melodie hetzelfde als Lied 363)  ) 
 
Kom Schepper Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht , Heer, 
U, Bron waaruit het leven springt , 
het liefdesvuur dat ons doordringt. 
  
                                  DIENST VAN HET WOORD  
 
Aandacht voor kinderen 
 
“Samen”  https://www.youtube.com/watch?v=WsGNnNmZ3mA 
                                                                                      
Bijbellezing: Filippenzen 2:1-11 
 
Zingen:  Lied 1005:1   “Zoekend naar licht” 
 
Korte verkondiging    
 
Zingen: Lied 1005:5   “Met zoveel gaven aan ons gegeven” 
 
Inzameling van de gaven   
 
Ondertussen luisteren we naar “Aan de maaltijd” https://www.youtube.com/watch?v=HgEqWgipSuk 
 
                                         DIENST VAN DE TAFEL  
Uitnodiging  
 
Zingen: Lied 413:1   “Grote God wij loven U” 
 

Tafelgebed – 1 
 
Zingen: Lied   413:,2  “Alles wat U prijzen kan” 
 
Tafelgebed – 2 
 
Samen bidden: Onze Vader  
 
Zingen:  413:3   “Heer, ontferm U over ons” 
 
Het brood dat wij breken…… 
 
De beker met wijn….. 
 
                  tijdens rondgang zingen  Lied 833 “Neem mij aan zoals ik ben”  ned, fries, engels 
 
Afsluitend gebed 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=WsGNnNmZ3mA
https://www.youtube.com/watch?v=HgEqWgipSuk


Zingen:  “Samen in de naam van Jezus “  Ev. Liedbundel   218  
 
1. 
Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.  
2. 
Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is, 
en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. 
 
Zegen  
 
3. 
Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!  
 
 
 


