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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

           Wirdum Fr e.o. 

Zondag 12 oktober 2025 

 
Welkom 

Ouderling Hinke 
Meindersma heet iedereen 
welkom. 
 

Dienst van de 
voorbereiding 

Ons intochtslied is psalm 
90: 1, 8 “Gij zijt geweest, o 
Heer, en Gij zult wezen”. 

Ds. Overeem groet 
de gemeente 
namens God. 
Na gebed om de 
nood in de wereld 
vertelt de 
voorganger iets 
over de Elvis 
Presley dienst in 

Stiens in de middag, waar hij veel zin in heeft 
merk je. Daar wordt het hart van de mensen 
geraakt. 
We zingen lied 299j: 1, 2, 3, 4 “Om de mensen 
en de dieren”.  Bijzonder is dat dit lied twee 
melodieën heeft, voor het kyrie en voor het 
gloria.  
 

Dienst van de Schriften 

Gebed bij de opening 
van de bijbel. 
Er zijn twee lezingen 
door Hinke 
Meindersma. 
1 Koningen 17 over 
de profeet Elia en de 
weduwe uit Sarefat en 
Prediker 11: 1-9 over 

de schepper in je jeugd gedenken. 
Lied 803: 4, 5, 6 “Het is niet meer te tellen”. 
 

Verkondiging 
In de troonrede zei onze koning: “het gelijk van 
de een hoeft niet het ongelijk van de ander te 
betekenen”. Wie heeft er gelijk? Luister naar de 

ander, verdiep je in 
zijn bestaan. 
De oude koning uit 
Prediker denkt na 
over het leven: alles 
is leegte! Je weet 
nooit welk noodlot je 
treft, dus doe je 
werk met vreugde. 
“Dus” klinkt niet 
logisch ie dit 
verhaal. Er zijn 

mensen die na rampspoed doorgaan, daarin 
kunnen we Gods hand zien. Bezoek aan de 
ander heeft zin. Niet alles hoeft te kloppen om 
waar te zijn. Ds. Overeem vertelt van een 
bezoek aan een sterfbed waar hij met lood in de 
schoenen heen ging en er licht als een veertje 
vandaan kwam. Het rotsvaste geloof in God van 
een mens met beperking kan ons als voorbeeld 
zijn. Elia begint in het 
verhaal niet over God 
te praten, maar vraagt 
de weduwe die hij 
ontmoet om water te 
halen. Dit gegeven van 
water halen komt vaker 
voor in de bijbel, een 
teken van verdieping. En van het laatste beetje 
meel en olie vraagt Elia haar ook nog! Maar de 
pot en de kruik raken niet leeg. Dan wordt haar 
zoon ook nog erg ziek. Niemand heeft het lijden 
verdiend. God is aanwezig in het goede maar 
ook in het kwaad. Wat is Gods plan met honger 
en rampen? We denken wel dat er weinig van 
klopt, en daarom is het waar, “dus” amen. 
  



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

12 oktober 2025     

2 

Stilte en orgelspel 
 
Dienst van gebeden en gaven 

Lied 90a: 1-6 “O God, die droeg ons 
voorgeslacht”. 
Mededeling door de ouderling. 

De bloemen van 
vanmorgen gaan naar 
Tjibbe de Jong.. 
1e collecte: diaconie  
2e collecte: kerkelijk werk  
Dankgebed en voorbeden 
worden afgesloten met het 
gezongen “Onze Vader” 

volgens lied 1006. Dit lied zingen we als een 
wiegenlied om het goed tot zijn recht te laten 
komen. 
Het slotlied is lied 719: 1-5 “Loof God voor de 
vruchten van boomgaard en land”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Zending en zegen 

Wij beantwoorden de 
zegen met het Amenlied 
425 “Vervuld van uw 
zegen”.  
 
 

 

 

 

 

 

Medewerkers 
Voorganger: ds. Jaap Overeem, Stiens  
Organist: Wybe Sierksma    
Ouderling/lector Hinke Meindersma   
Diaken:   Jannie Lindeman     
Koster/camera: Hendrik Hiemstra    
Beamer:  Gerrit de Vries   
Bloemen: Janke Riemersma    
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