
Liturgie zondag 14 september 2025 om 9.30 uur 
 

Startzondag 
 

Voorganger : Jannie Boonstra (Haulerwijk) 

Beamer  : Hendrik Hiemstra 
M.m.v.  : Brassband Wirdum  

Koster  : Gerrit de Vries  

Bloemen  : Geertje Talsma 
Diaken  : Jannie Lindeman 

Ouderling  : Hinke Meindersma 
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: psalm 8: 1, 3 en 5, ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven’ 
 

Gebed, 
 

Votum en groet 
 

Lied: psalm 92: 1 en 2, ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst’ 
 

Dienst van de Schriften 
 

Uitleg thema: Verwondering 
 

Kindermoment: Verwondering 
 

Bijbellezing over Verwondering 
 

Lied 807:  1, 5 en 6, ‘Een mens te zijn op aarde’ 
 

Uitdelen van . . . 
 

Met elkaar verwonderen we ons . . . (voelen/ruiken/proeven) 
 

Overdenking 
 

Lied: psalm 139: 1, 7 en 10, ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’ 
 

Met elkaar verwonderen we ons . . . (met onze ogen       ) 
 

We delen de ervaring met elkaar 
 

Dienst van de Gebeden en Gaven 
 

Lied: psalm 9: 1, 4 en 10, ‘Met heel mijn hart zing ik uw eer’ 
 

Mededelingen 
 

Collecte 
 

Dankgebed 
 

Zegen 
 

Slotlied 841: 1, 2, 3 en 4, ‘Wat zijn de goede vruchten’ 


