
   

Liturgie voor de kerkdienst op zondag 7 september 2025 
om 09.30 uur in de St Martinuskerk te Wirdum  
 
In deze dienst zal  Frederike Aleida Johanna ter Meer  
 
 de Heilige Doop ontvangen 
 
Geboren op 12 april 2025  
dochtertje van Ewoud en Hanna en 
zusje van Hendrik  
 
Voorganger: Ds. Netty de Jong- Wiersema  
Organist: mevr. Klaske Deinum 
Ouderling van dienst: mevr. Janny Veenstra  
 
OM TE BEGINNEN 
Welkom 
Zingen: Lied 276:1,2  “Zomaar een dak”    
Stil gebed 
Bemoediging en groet  
Inleiding op de dienst 
Zingen: Lied 632: 1 3   “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt”   
 
DE BIJBEL OPEN 
Gebed 
Lezen: Marcus 10:13-16   
Zingen:  Lied 837:1 “Iedereen zoekt U, jong of oud” 
Korte verkondiging   thema:  “Kinderen gaan voor”  
 
WE BELIJDEN SAMEN ONS GELOOF  
Zingen: Lied van geloof “Ik geloof dat God mijn Vader” 
(nr. 344 uit Hemelhoog, melodie Lied 103c)  
 
Ik geloof dat God mijn Vader, Bron van al het goede is, 
die van hemel en van aarde, Schepper, Herder, Hoeder is: 
Hij zal weiden, medelijden, teder als een moeder is. 
 
Ik geloof dat Jezus Heer is, die zachtmoedig binnenrijdt, 
aan wie alle dank en eer is: zaad tot ondergang bereid. 
Opgestaan en opgevaren keert Hij weer in heerlijkheid. 
 
Ik geloof: de Geest, de Trooster, en één kerk, de ware bruid, 
de vergeving van de zonden, paaslicht dat ons graf ontsluit. 
Eeuwig samen, zing ik ‘amen’, roep ik, God, uw glorie uit!  
 
 



PRESENTATIE  
Vragen aan de ouders 
Ewoud en Hanna,  verlangen jullie dat je kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de     
                                  Zoon en de Heilige Geest?  
                      
                                   Met welke naam zal zij gedoopt worden?   
 
Zingen:” Welkom, welkom in ons midden” uit Zingend Gezegend 236 (melodie Ld 801) 
                
Welkom, welkom in ons midden,                                    Welkom, welkom in ons midden, 
welkom, nieuwgeboren kind,                                           welkom, nieuwgeboren kind,  
hier mag jij met ons aanbidden,                                       hier mag jij de Naam aanbidden 
God die mensen zoekt en vindt.                                       die met jouw naam zich verbindt.  
  
Gedicht: Jij kleine reisgenoot – Sytze de Vries 
 
Jij kleine reisgenoot 
met je hand vol vlinders 
en je mond vol vragen, 
kun jij mij dragen 
en mag ik met jou 
lopen onder de sterren? 

Jij kleine tijdgenoot 
met je verwondering 
om veel wat mij ontgaat, 
met duizend tranen 
om wat mij niet meer beroert. 
Neem jij mij 
bij de hand 
naar alles wat ik niet meer weet? 

Jij kleine vriend, 
vertel mij 
wat je ziet, 
leer mij het licht. 
Jij hebt de tijd. 
Jou vraag ik: 
geef mij zelf 
het kind in mij terug! 

Jij kleine reisgenoot 
die na mij kwam: 
hoe vaak 
ben jij mij vóór… 

  



Zingen: “Laat de kinderen tot Mij komen “   (Sjongend op Wei, nr 9)  
1. 
Laat de kinderen tot Mij komen, alle, alle kinderen. 
Laat de kinderen tot Mij komen, niemand mag ze hinderen. 
Want de poorten van mijn rijk, staan voor kinderen open, 
laat ze allen groot en klein, bij Mij binnen lopen. 
2. 
Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen, houd ze toch niet tegen! 
Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open, 
Als ze aan een kind gelijk bij Mij binnen lopen  
  
TOELICHTING BIJ DE DOOP 
 

Het doopwater wordt uitgeschonken  
Zingen: Lied 348:1,3 “Heer van uw kerk”  
 
DOOPBEDIENING EN HANDOPLEGGING 
Bediening van de Heilige Doop  
en handoplegging 
 
Doopvragen aan de ouders 
 
Willen jullie je kind, Frederike, ontvangen als een kind van God, 
en je door haar aanwezigheid in jullie huis en leven 
laten versterken in het geloof? 
 
Wil je je kind voorgaan op de weg van het geloof,  
wil je haar vertellen van Jezus Christus 
en haar vertrouwd doen raken met de Bijbel en met de gemeente?  
 
Ewoud en Hanna, wat is daarop jullie antwoord?  
 
Welkom in de gemeenschap 
Gemeente, draag dit kindje Frederike, in uw gebeden, 
ga met haar, en met alle kleinen in de gemeente, de weg van het Koninkrijk, 
Wees een wegwijzer en lichtdrager. 
Welkom Frederike, kind van God, 
in de kerk van Christus, hier en elders, wereldwijd.  
 
Zingen:     Lied 348:9  “Er is gedoopt…” 
 
Doopkaart en doopkaars    
De diaken steekt een kaarsje aan dat bij het dooppaneel in de kapel wordt gezet, waar de 
naam van Frederike is bijgeschreven.   
  
Luisteren naar het lied “Die mij droeg” https://www.youtube.com/watch?v=aP8i2-gQZrI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aP8i2-gQZrI


GEZEGEND OP WEG  
Mededelingen 
Collecte 
Gebeden 
Slotlied:   Lied 913:1,3  “Wat de toekomst brenge moge” 
Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’.   


