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Welkom
Ouderling Elizabeth Mozes heet
iedereen welkom.

Dienst van de

voorbereiding
® “Rijkdom ontvangen en delen”
: is het thema van deze ochtend.

Het aanvangslied is lied 221:
1,2 “Zo vriendelijk en veilig

| als het licht”. Ds. Corry
Nicolay heet ons welkom
namens God. Een kaars

»vg wordt aangestoken met de
paaskaars die wijst op het
licht van de Eeuwige. Hierna

zmgen we ||ed 221 3.

Vandaag is het de kleur groen. Oog hebben
voor groei en bloei van onszelf, van
medemensen, van de schepping. Een tekst uit
de prachtige Psalm 139: welke rijkdom mogen
wij ontvangen van de Eeuwige. We worden
gevraagd die rijkdom te delen met elkaar.

De voorgangster vraagt de
kinderen om naar voren te
komen. Ze biedt een “King”
| pepermunt aan. De ouderen
| weten nog heel goed dat dit
een snoepje was voor

| tijdens de dienst. En “King”

is natuurlijk ook “Koning”. De kinderen krijgen
een kleurplaat mee.

Dienst van het Woord

Gebed voor ontferming en opening
van het Woord. Lezingen en zang
zijn vandaag in elkaar gevlochten.
Koosje Reitsma leest Psalm 139: 1-
10, gevolgd door het zingen van
deze psalm de eerste drie verzen
“Heer, die mij ziet zoals ik ben”.
Lezen Psalm 139: 15-16 en zingen
couplet 8. Lezen Jakobus 1: 19-22 over geloven
en doen. Zingen Psalm 139: 11.

Uitleg en verkondiging
Welk licht mogen wij uitstralen? Licht van
Christus, deze rijkdom mogen we ontvangen en
delen.

Drie steenhouwers die aan het werk zijn wordt
gevraagd wat ze aan het doen zijn. Eerste zegt
dat hij een steen aan het houwen is, tweede
zegt dat hij geld verdient, derde zegt dat hij een
gebouw maakt. De laatste ziet dat wat je doet
staat in een groter geheel. Wij

maken ook deel uit van een
groter geheel, je hoeft het niet
alleen te doen. Het bekende
gebed van Franciscus van
Assisi wordt aangehaald, om te
onderscheiden wat ik wel en
wat ik niet kan veranderen.
Psalm 139 geeft steun. God &
legt zijn hand op ons om te beschermen. N00|t
op eigen kracht alleen vertrouwen. We zijn deel
van Gods schepping. Jakobus waarschuwt ons
om behoedzaam te zijn. En Paulus geeft ons
een levensadvies met de woorden zoals die
staan in de brief aan de Filippenzen 4: 6-7.De
hand van dankbaarheid houdt het evenwicht met
de hand van de moeilijkheden. Het Woord woont
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onder ons. Die rijkdom mogen we ontvangen
en delen door Jezus Christus.

Stilte en orgelspel
Aansluitend zingen we lied 834: 1,2,3
“Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!”

Geloofsbelijdenis

Een geloofsbelijdenis, geschreven door
vrouwen en bewerkt door een jongerengroep,
wordt uitgesproken.

Zingen een aantal verzen van het lied “Soms is
er in de wolken iets van God” (melodie psalm
116).

Dienst van gebeden en gaven
Bidden met en voor elkaar, stil gebed, het
Onze Vader.

Mededelingen door de
ouderling.

| De bloemen gaan als groet
naar letsje Reitsma. Ook is
er een boeket bloemen voor
, dhr. Nicolay die 80 jaar is
AN ocworden.

Edgar Groeneveld
heeft te kennen
gegeven dat hij zich
graag aan onze
gemeente verbindt,
deze mededeling
wordt met applaus
ontvangen.

1 collecte: diaconie
2¢ collecte: kerkelijk
werk

Als slotlied zingen het lied: “Om te leven met
o velen”, drie verzen (melodie lied 913).

Zending en Zegen
De gemeente
beantwoordt de
zegen met
‘Amen, amen,
amen, Gij kent
onze namen,
Wees nabij in troost en licht, Op de weg die voor
ons ligt” (melodie lied 415).

Medewerkers
Voorganger: ds. Corry Nicolay
Organist: Mars van ‘t Veer

Ouderling: Elizabeth Mozes
Diakenen: Jannie Lindeman
Lector: Koosje Reitsma
Koster: Hendrik Hiemstra
Beamer: Gerrit de Vries
Bloemen: Neeltje Hellinga
Tekst: SIW Foto’s: ROB

Deze keer was de fotograaf
aanwezig bij het bezorgen van de
bloemen door de bloemschikster.
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