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        PROTESTANTSE GEMEENTE 

            Wirdum Fr e.o.  
      Zondag 13 juli 2025 - 09.30 uur   

 

Welkom, groet en gebeden 
Een bijzondere dienst 
vanmorgen. Voorganger is 
de heer Edgar Groeneveld; 
hij presenteert zich als 
kandidaad-voorganger, die 
op advies van de 
beroepingscommissie door 
onze kerkenraad aan de 
gemeente wordt 
voorgedragen als onze 

komende kerkelijk werker.  
 
Een hartelijk welkom door de 
ouderling, ook voor zijn gezin.  
Openingslied 218: “Dank U voor 
deze nieuwe morgen”. 
 
 

 

Votem en groet 
Na een moment van stilte belijden wij, dat onze 

hulp is in de naam van de 
Here, die hemel en aarde 
gemaakt heeft, die trouw 
houdt van geslacht tot 
geslacht tot in eeuwigheid en 
die niet laat varen de werken 
van zijn handen. Genade zij 
u en vrede van God de  

Vader, van Jezus Christus de Here en van de 
Heilige Geest. Amen. 
Zingen opwekkingslied “Als een hert, dat 
verlangt naar water”. 

Inleiding op thema 
Thema van deze dienst: Kan ik Gods stem 
verstaan? Horen we door alle drukke - 
stemmen die we op ons afgevuurd krijgen - nog 
wel de stem van Hem die ons bij name roept? 
Kon je die stem alleen verstaan in de tijd van de 
Bijbel? Is dat alleen weggelegd voor mensen 
met een bepaalde functie in de kerk? Daar gaat 
het over, deze morgen. 
Zingen: lied 835: “Jezus, ga ons voor”.  
 

Verhalen 
De 1e schriftlezing komt uit 
Samuël 3: 1-10, waarin Samuël 
tot drie keer door God wordt 
geroepen; Samuël kent de stem 
van God niet, totdat de oude 
priester Eli hem daar op wijst. 
Hierna zingen we Psalm 99: 1 en 5, “God is 
koning”. 
De 2e schriftlezing is uit  Marcus 3: 13-19. 
Jezus stelt 12 apostelen aan, die hem moeten 
vergezellen. Hij wil hen ook uitzenden om het 
goede nieuws bekend te maken. Ze 
krijgen de macht om demonen uit te 
drijven. 

 
Kindermoment 
Een paar kinderen hebben een 
gesprekje met de voorganger over 
de vraag, waarom wij een naam 
hebben. Alle bezoekers worden hier 
ook bij betrokken. 
Hierna het luisterlied: Samuël, 
Samuël, Samuël (liedjes uit de bijbel 
van Jan de Visser) 

 
Verkondiging 
Hanna, de moeder van Samuël, heeft lang 
moeten wachten op zijn geboorte. Toch raakte 
zij door de gunst van  God in verwachting. Ze 



        Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

 13 juli 2025 

2 

krijgt een zoon en noemt hem Samuël. Al op 
jonge leeftijd gaat Samuël mee naar de tempel 
en op 4-jarige leeftijd blijft hij daar bij zijn 
leermeester Eli. En dan richt zich de aandacht 
op een man op hoge leeftijd: Eli. Hij is zo’n 
voorbeeld van ouderen, die op hoge leeftijd nog 
wel degelijk een opdracht hebben. Eli plaatst 
Samuël namelijk op de weg naar God. Want 
Samuël kende de stem van God niet tot hij daar 
door Eli op werd gewezen: “Dat is God, 
Samuël; ga slapen en als je die stem weer 
hoort zeg je: spreek Heer, uw knecht hoort.” En 

daar leerde Samuël voor 
het eerst in zijn leven de 
stem van God te verstaan.  
Dat is niet gemakkelijk, 
elke keer is het weer 
ontdekken wat God tegen 
ons zegt. Hoe is dat voor 
u? Twijfelt u wel eens of u 
Gods stem kunt verstaan? 

Kan dat echt nog, in deze tijd? Zou u die stem 
herkennen of is dat bij voorbaat uitgesloten? 
Hoe kan het dat er nog steeds mensen in de 
kerkenraad zitten? Niet zomaar. Let wel: 
iedereen wordt in zijn leven door God 
uitgenodigd om Zijn stem te verstaan. Doet u 
ook mee om zich zo open te stellen? Het valt 
misschien ook niet mee in een tijd, dat we van 
alles moeten bijhouden: appjes, afspraken, en 
noem maar op. Zou je de stem van God beter 
kunnen verstaan dan de stem van Jezus? Bij 
Jezus hebben we een concretere voorstelling. 
In de Bijbel staat immers wat hij deed en hoe 
wij hem kunnen volgen. Jezus ging om met 
hele gewone en heel verschillende mensen; 
ook met mensen die twijfels hadden. Waarom 
zou hij dan niet tegen óns spreken? Als God 
spreekt is het vaak zachtjes. Als een fluistering. 
Wees dus opmerkzaam en schuif onverwachte 
gedachten, ingevingen, niet zo maar aan de 
kant, maar onderzoek ze. Durft u het de 
komende week aan, een rustmoment in uw 
agenda in te plannen en dan met de woorden 
van Samuel te zeggen: “Spreek Heer, uw 
dienaar luistert.” 
 
Hierna een luisterlied: “You say” (met 
Nederlandse ondertiteling) van Laura Daigle.  
 

Zingen: lied 42 uit de opwekkingsbundel: ‘k Stel 
mijn vertrouwen op de Heer, mijn God”, in 
canon. 
 

Bloemen en collectes 
De bloemen gaan als groet van 
onze gemeente naar de familie 
Groeneveld.  
1e collecte: PKN Missionair werk, 
2e kerkelijk werk. 
 

Gebeden, slotlied en zegen 
De gebeden worden afgesloten met het samen 
zingen van het Onze Vader in het Fries: “God 
van fier en hein ús Heit”. 
Slotlied: “Hear, wês by ús oant in oare kear.” 
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De zegen 
wordt 
beantwoord 
met het 
samen 
gezongen:  
 

“Amen, amen, amen”.  

 

 

Na afloop van de dienst is er - onder het genot van 
een kopje koffie of thee -  gelegenheid om kennis te 
maken met het gezin Groeneveld. Hiervan wordt 
volop gebruik gemaakt. 
 
Medewerkers 
Voorganger:  dhr. Edgar Groeneveld 
Ouderling:  Hinke Meindersma  
Diaken:   Folkert Jongbloed 
Organist:  Liuwe van der Meer 
Lector:  Corrie Brouwer 
Koster:   Hester Wolters 
Beamer:      Dick Sterrenburg  
Bloemen:  Klaaske de Boer 
Tekst: AD Foto’s: ROB 


