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                   PROTESTANTSE GEMEENTE 

              Wirdum Fr e.o. 

Zondag 27 april 2025 
 

Iedereen wordt 
van harte welkom 
geheten door de 
ouderling van 
dienst, Hinke 
Meindersma. Ook 
wie thuis met ons 
verbonden is. 

 
Het openingslied is lied 601: `Licht dat ons 

aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij 
staan` Wij zingen het staande. 

 
Wij worden 

gegroet met de 

woorden: 
V: De Heer zij met 
u 
G: Ook met u zij 
de Heer 
Wij worden 

bemoedigd met 

de woorden: 
V: Onze hulp is de naam van de Heer 
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft 

Wij bidden het openingsgebed 

V  Mag dit een huis van licht zijn 
A  Het nieuwe licht 
V  Waar wij ons láten aanstoten  
A  Door het nieuwe licht 
V  Open ons hart dat we genadig zijn voor 
elkaar 
A  In het nieuwe licht 

V  Open onze ogen 
Dat we hartstochtelijk uitzien naar een wereld  
A  Waar mensen waardig leven mogen 
Ieder, kind van U.  Amen 
 
Hierna zingen wij psalm 81: 1 en 9: `Jubel God 
ter eer, Hij is onze sterkte!` 
 
Op de beamer wordt een foto vertoond van 
kinderen van een kleine Christelijke gemeente  in 
Gaza, die Palmpasen vieren. Ontroerend en 
tegelijk ook bemoedigend: toch feest vieren in 
ongelooflijke zorgen en ellende.  
 
Wij bidden het kyriegebed, zingend: lied 

256 (3x): `Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze 
God`  
 

Hierna zingen wij het glorialied, lied 657: 1, 2 

en 4: `Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de 
kracht om zingend te vertalen waartoe wij zijn 
gedacht` 

 
De lezingen 
worden 
verzorgd door 
Corry Brouwer 
 
De 1ste  lezing 
is uit 1 Petrus 
1: 3 - 9 

 
Als tussenzang zingen wij lied 725: 1 en 2: `Gij 
boden rond Gods troon, die van zijn aangezicht 
de weerglans verder draagt op vleugels van het 
licht` 
 
De 2e lezing is uit Lucas 24: 13 – 35, de 
Emmaüsgangers 
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Hierna zingen wij lied 646: `De Heer is onze 
reisgenoot, Hij die ons zijn gezelschap bood en 
sprekend over kruis en graf geduldig tekst en 
uitleg gaf` 
 

Verkondiging 
Weg van Jeruzalem naar Emmaüs. Is dat wel 
een goede richting? Maar daar wordt geen 

oordeel over 
uitgesproken. 
Niemand stuurt hen 
terug en er loopt 
iemand met hen 
mee. De één heet 
Kleopas en de 

ander is misschien wel één van ons. Zij leefden 
in hoop. Zo ook wij; veel vragen, 
gebeurtenissen in de wereld en 
omstandigheden in ons leven kunnen ons 
geloof soms zo veranderen. Er loopt iemand 
met de Emaüsgangers mee die de Schrift voor 
hen opent. Zij luisteren maar het komt niet 
binnen. Troosteloos en leeg zijn ze. Zij nodigen 
de vreemdeling uit en in het breken en het 
delen van het brood wordt Hij herkend. Hij 
wordt afwezig en tegelijk aanwezig. Hij is de 
onherkenbare, opgestane Heer. Wij lijken op de 
twee reizigers omdat ook wij vaak `leeg` en 
ontredderd zijn. Tot er iemand met ons 
meeloopt en zegt: `ik ben bij je`. Woorden die 
wij dan herkennen als de woorden van Jezus 
van Nazareth. Als daar ruimte voor is wordt hij 
van gast Gastheer. `Ik geef je te eten en te 
drinken`. Het brood op de tafel voedt je. 
Emmaüs, een gemeente van Christus die niets 
veroordeelt en alles deelt. Soms geeft iemand 
jou weer het verhaal van hoop en breekt voor 

jou het brood. Soms mag je 
zelf reisgenoot zijn en kan de 
ander bij jou terecht. Breek je 
brood en deel in overvloed 
want het is ook jou maar 
gegeven.  Want dat is het 
teken, in het breken van het 

brood zijt Gij ons in ons eigen huis nabij. 
 
Wij zingen lied 647: `Voor mensen die 
naamloos, kwetsbaar en weerloos door het 
leven gaan, ontwaakt hier nieuw leven, wordt 
kracht gegeven: wij krijgen een naam` 

Gebeden met acclamatie van lied 367k: 
`Hoor ons bidden, God, en luister wees nabij in 
licht en duister` 
Na het stil gebed bidden wij gezamenlijk het 
`Onze Vader` 
 

Mededelingen 
- De bloemen gaan als 
groet van onze gemeente 
naar Henri Vink 
- Volgende week zondag is 
er een Bonhoeffer-lezing, 
in samenwerking met het 
Chr. Mannenkoor 
Patrimonium uit 
Leeuwarden 
 
Collectes: 1e: Diaconie 
      2e: Onderhoud gebouwen 
 

Als slotlied zingen wij lied 655, in wisselzang: 

`Zing voor de Heer een nieuw gezang!` 
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Wij ontvangen de zegen en die beamen wij 

met een driemaal gezongen `Amen` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wij besluiten de dienst met het zingen van lied 
708: 1 en 6: `Wilhelmus van Nassouwe` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Medewerkers 

Voorganger: Ds. Joke Baaij, Burgum                                                
Ouderling: Hinke Meindersma 
Diaken:  Nieske Span 
Organist: Klaske Deinum 
Lector:  Corry Brouwer 
Koster:  Hester Wolters 
Beamer:  Henk Jan Wiegers 
Bloemen: Fokje Tolsma 
    
Verslag: CBB Foto: ROB 
 


