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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Palmpasen 13 april 2025 
 

Op zondag 13 april kwamen jong en oud bij 

elkaar in de Sint Martinuskerk om 

Palmpasen te vieren. Het 

werd een ‘krekt wat 

oars’-viering. 

 

Wij werden welkom 

geheten door de ouderling 

van dienst Janny 

Feenstra.  

Samen zongen wij lied 288, ‘Goedemorgen, 

welkom allemaal’.   

 

 

 

 

 

Hierna was er gebed en hebben wij geluisterd 

naar het verhaal van Jezus die op een ezel de 

stad Jeruzalem binnenkomt. De mensen  

 

vonden dat prachtig en wuifden hem met 
palmtakken toe en riepen hosanna!  

 

En wij luisterden naar 

de uitleg bij het 

liturgisch bloemstuk.  

Dêrnei songen wij 

Liet 552 fers 1, 2 en 

3: “Dit is in dei fan 

sjongen! Foargoed 

binne wy befrijd”.  
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Dienst van de gaven  
De bloemen gingen deze 
zondag naar Tjitske en 
Hinne Visser.  
 
 
 
1e collecte: Diaconie. 
Missionair werk 
2e collecte: Kerkelijk werk 

Tijdens de collecte mochten de kinderen met 

een speciale  collectezak iets uitdelen. Zo was  

 

 

 

 

er voor iedereen een paaseitje. Die paaseitjes 
waren verpakt in drie kleuren. Aan de hand 
van die kleuren werden er drie groepen 
gevormd. In die groepen werd daarna hard 

gewerkt aan het maken 
van prachtige 
Palmpasenstokken.  
De heiten, memmen, 
beppes en pakes konden 
daar prima bij helpen.  
En ondertussen werd 
uitgelegd wat de betekenis 
is van alles wat er in de 
Palmpaasstok wordt op 
gehangen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Zegen 
Samen zongen wij lied 415:  
‘Zegen ons algoede, neem ons in uw hoedde’ 
 
 

Slotlied 
De kinderen kwamen hierna bij elkaar voor in de 
kerk om hun Palmpasstokken ook te laten zien 
aan de mensen die meekeken via de livestream.  
 

 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

13 april 2025     

3 

Als slotlied zongen wij  Lied 551: 1, 2, 3 en 4: 
“Hosanna, hossana, 

De Heer komt voorbij”. 
 
De kinderen maakten met hun stokken een 
rondje door de kerk en gingen naar buiten 
waar wij tussen hen door konden lopen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Verzorgd door: Leiding kindernevendienst.    
Organist: Klaske Deinum     
Ouderling: Janny Veenstra 
Diakenen: Nieske Span 
Koster:  Folkert Jongbloed  
Beamer:  Dick Sterrenburg 
Bloemen: Janke Riemersma   
 
Tekst en foto’s:  ROB  


