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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

                               Goede Vrijdag 18 April 2025 
 

 

                         
Dienst van 
voorbereiding 
Het is stil in de kerk in 
deze dienst op Goede 
Vrijdag. 
 
Als de kerkenraad 
binnenkomt wordt alleen 
een uitleg bij de 
bloemschikking 
voorgelezen. 
 
 

We zingen lied 558: 5, 7-10 
“Here, om uw bloedig zweet, 
Als Ge alleen de wijnpers treedt” 
 
Schriftlezing: Johannes 18 

Frieda Wijbrandi leest 
dit gedeelte uit de bijbel 
in gewone taal. 
 
We zingen lied 560: 1,2 
en 3 
“Hij ging de weg zo 
eenzaam 

Tot in Jeruzalem” 
 
Schriftlezing: Johannes 19 

Hinke Meindersma 
leest dit gedeelte uit 
de bijbel 1e druk 2004. 
 
Dan volgt lied 562 : 1,2 
en 3 

“Ik wil mij gaan vertroosten 
In ’t lijden van mijn Heer” 
 

Verkondiging: “Hiervan getuigt iemand 
die het heeft gezien” 
We weten niet wie deze woorden heeft gezegd. 
Misschien Johannes, 
of Maria, zijn moeder. 
In het 
Johannesevangelie is 
het woord Waarheid 
heel belangrijk. Er 
wordt niet gelogen. 
Hier spreken de 
mensen de waarheid. 
Maar wat is waarheid? Gods Zoon  is de 
waarheid.  
Vroeger ging het heel anders dan nu. Wij hebben 
geen probleem met Jezus als mens. Velen zien 
Hem als voorbeeld. Hij leert ons dingen zoals 
rechtvaardigheid. Ik geloof wel dat er iets is. Het 
wordt volkomen geaccepteerd om zo te denken. 
In Jezus zijn tijd was dat net andersom. In die tijd 
snapten ze niet dat iemand die God was naar de 
aarde afdaalde, een mensenleven leefde en dat 
deze mens ook gestorven is. In die tijd was de 
godenwereld iets wat zich ver boven de mensen 
uitstrekte. Ze hadden wel iets anders te doen dan 
naar mensen omkijken. Ze hadden geen moeite 
met de god Jezus, maar wel met de mens Jezus. 

Maar hier is de waarheid 
dat God mens werd en is 
gekruisigd, gestorven en 
opgestaan.  
In het Johannesevangelie 
is het kruis iets waar je 
tegenop kijkt. Waarvan je 
zegt: die weg is Jezus 
gegaan, richting hemel. 
We hebben een 

gekruisigde koning en een opgestane koning. 
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Een koning die al begonnen is aan Zijn weg 
omhoog. Jezus heeft ons hele leven geleefd en 
onze hele dood gestorven. 
Wat leg jij bij het kruis,  wat neem je mee en 
wat laat je achter? 
Daar kunnen we over nadenken deze 
paasdagen. 
 
Na de verkondiging worden we uitgenodigd om 
een bloemengroet bij het kruis te brengen en 
een lichtje aan te steken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens deze bloemengroet kunnen we kijken 
en luisteren naar het Agnus Dei uit de Misa 
Tango van Palmerie. 

 
 
 
 

Diaken Folkert Jongbloed dooft de Paaskaars. 
Ds. Overeem gaat ons voor in een dankgebed, 
knielend bij het kruis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het gebed ontvangen we de zegen. 
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We verlaten in stilte de kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger.  Ds. J.Overeem Stiens 
Ouderling:  Elske Roorda 
Diaken:  Folkert Jongbloed 
Lectoren:  Frieda Wijbrandi en  

Hinke Meindersma 
Koster:   Janny Veenstra 
Bloemen:  commissie liturgisch  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

bloemschikken 
Beamerist:  Hendrik Hiemstra 
Organist:  Sjaak van’t Kruis Akkrum 
Paascomm:  Elske, Frieda, Henk Jan, Jannie, 

Sandòr en Hinke 
 
Tekst: HMT    Foto’s: SB.  


