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        PROTESTANTSE GEMEENTE 

                  Wirdum Fr e.o.  
      Zondag 23 maart 2025 - 09.30 uur   

 

Welkom, groet en 
gebeden 
 
Na het welkom zingen we 
lied 971 : 1-3 ”Zing een 
nieuw lied voor God de 
Here”.  
 
Het gaat vanmorgen om de 
opdracht, je medemens lief 
te hebben. 
 

 
Bemoediging, groet en stil gebed 

“Onze hulp is in de naam van de Here, 
schepper van hemel en aarde, 

de eeuwige God, die trouw is en blijft 
en nooit zal loslaten het werk van zijn handen. 

Genade zij jullie, en vrede 
van God onze vader, 
van Jezus Christus,  

en van de Heilige Geest. 
Amen.” 

 
Het is de 3e zondag 
van de 40 dagentijd 
– Oculi, dat 
betekent: Mijn ogen 
zijn op de Heer 
gericht. Die naam 
komt uit de psalm 
die we nu gaan 
zingen: 25: 7, 9, 10: 

“Gods verborgen omgang vinden.” 
Na het gebed van ontferming voor de nood van 
de wereld, zingen we het 3e couplet van lied 
413: “Heer, ontferm U over ons.” 
 

Verhalen 
1e lezing: Exodus 6: 
1-9, waar Mozus door 
God wordt geroepen 
om Hem bij het volk 
Israël bekend te 
maken met de 
aankondiging, dat Hij 
het volk uit het 
slavenbestaan zal 
bevrijden. Maar de Israëlieten wilden niet 
luisteren, moedeloos als ze waren door de 
zware dwangarbeid.   
Sjonge: liet 78: 1 -2 ,: “Myn folk, ik wol 
geheimen iepenteare.”. 
2e lezing: Lucas13: 1-9, waar Jezus de menigte 
toespreekt en oproept, tot inkeer te komen. 
Aansluitend: zingen we een aantal verzen van 
lied 678: “Vrees niet, gij land, verheug u en 
wees blijde”. 

 
Verkondiging 
Mensen kunnen op verschillende manieren 
groeien, bijvoorbeeld van kind naar 
volwassene. Of in je werk, in aanzien, in macht. 
Macht kan ook worden misbruikt, wanneer 
mensen worden opgeofferd om aan de macht 
te blijven - denk aan Poetin, Trump en andere 
dictators. Maar zijn wíj ook bezig met te groeien 
als mens, zoals door God bedoeld? In de 
gelijkenis in Lucas 13 over de onvruchtbare 
vijgenboom krijgt de tuinman nog één jaar om 
de boom te laten groeien, bloeien en vrucht te 
dragen. God verwachtte geloof, vertrouwen en 
barmhartigheid - liefde tot God en de 
medemens. Mensen zijn echter hardleers en 
kiezen door de jaren heen steeds weer voor het 



        Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

 23 maart 2025 

2 

eigen belang; de liefde voor de medemens 
moet dan wijken. In Lucas 13 geeft Jezus het 
volk een ernstige waarschuwing: het komt er nu 
op aan, bekeer je. Doe afstand van jullie harde, 

kille oordeel over 
anderen, hou op te 
discrimineren of weg te 
zetten. Kijk eerst naar 
jezelf. Het oordeel komt 
alleen toe aan God. 
Jezus lijdt voortdurend 
door de liefdeloosheid 
van mensen.. Hij komt 
steeds meer alleen te 

staan. Nu, in de 40 dagentijd, richt Jezus die 
oproep tot liefde ook aan ons – waar staan wij? 
Geven wij de door God verwachte vruchten? 
De vijgenboom draagt na dat ene jaar geen 
vrucht – Jezus krijgt een boom op zijn rug, een 
houten dwarsbalk, van het kruis. Zo liefdeloos 
zijn Zijn medemensen. De mensen roepen: 
“Weg met hem.” Dat kruis wordt – oh wonder – 
uiteindelijk toch door Gods oneindige liefde de 
levensboom voor ons allemaal. En God geeft 
ons nog de kans om te danken en te groeien in 
geloof en liefde  
 
Hierna is er een moment van stilte en orgelspel. 
Zingen lied 547: 1 ,4,  5 : ‘Met de boom des 
levens wegend op zijn rug”. 
 

Bloemen en collectes 
De bloemen gaan als groet van onze gemeente 
naar Annie Plantinga aan de Legedyk te 
Wirdum.  

 
1e collecte: KIA- 
werelddiaconaat 
Moldavië, 2e 
kerkelijk werk. 

Gebeden, slotlied en zegen 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijke Onze Vader, gevolgd door lied 
864: 1, 4, 5: “Sjong bliid en woltemoede”.  

De zegen wordt beantwoord met het: 
 “Amen, amen, amen”.  
 
Medewerkers 
Voorganger:  da. Y. Slik, Balk 
Ouderling:  Hinke Meindersma  
Diaken:   Nieske Span 
Organist:  Klaske Deinum 
Lector:  Corrie Brouwer 
Koster:   Gerrit de Vries  
Beamer:   Hendrik Hiemstra  
Bloemen:   Fokje Tolsma 
Tekst: AD Foto’s: NS 


