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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

         Wirdum Fr e.o. 

Oudejaarsdienst 2024 

 
Welkom 

Op deze oudejaarsdienst 
worden wij welkom geheten 
door de Elske Roorda – 
Posthuma.In deze dienst gaat 
dhr Sietze de Jong uit Joure 
voor.  
As yntochtsliet sjonge wy lied 
84 fers 1 en 2.  ‘Hoe leaflik is 
jo hûs, o Hear’ 
 

 

Begroeting en bemoediging 
De voorganger begroet 
ons en bemoedigd ons. 
Bij het drempelgebed is er 
ook tijd voor stil gebed.  
 
Wij zingen vervolgens 
Lied 98vers 1 en 3., ‘Zing 
een nieuw lied voor God 
de Here’. 
 
Hierna word er gebeden 

voor de nood in de wereld. Dit kyriegebed 
beantwoorden wij met het zingen van gloria 
lied 868 vers 1,4 en 5. ‘Lof zij de Heer, de 
almachtige’. 
 

Dienst van het Woord 

Wij luisteren naar het gebed voor de opening 
van het woord. 

Daarna luisteren wij naar  
muziek: “Tu scendi dalle 
stelle” (Een Italiaans 
Kerstlied) 
 

Lezing en 
verkondiging 
Het terugkijken op het 
afgelopen jaar ging ook aan de hand van de 

lezing uit Prediker 1 
vers 2-11. In deze 
verzen gaat over: "Neat 
mei neat, it is allegearre 
neat...".  
Hierna zingen wij lied 
717vers 1, 2 en 4, 
‘Waartoe geploegd, als 
‘t zaad’. 

En er werd gelezen uit Johannes 4 vers 1-15’. 
Hier ontmoet Jezus de Samaritaanse vrouw bij 
de put. Jezus vraagt haar om hem water te 
geven  
Wij zingen lied 84 vers 3 en 6: ‘Welzalig die uit 
uw kracht leeft’ 
Bij de put gaan Jezus en 
de Samaritaanse vrouw 
in gesprek. Hier gaat 
Jezus ook in op haar 
verleden. Om haar 
daarna te vertellen van 
het levende water. De 
toekomst. De voorganger 
haalt als voorbeeld aan 
de waterdrager. Eén van zijn twee kruiken is lek. 
De lekke kruik is ongelukkig want hij werkt niet 
goed. Maar de waterdrager wijst hem op de 
bloemen bij de weg die groeien omdat de lekke 
kruik voor water zorgde.  
Soms heb je zelf niet door wat je veroorzaakte. 
Een bezoek of gesprek met iemand kan, zonder 
dat je het zelf merkt, invloed hebben. 
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Er volgt een moment van stilte.  
Hierna luisteren wij naar Elske Roorda 
Posthuma en Klaske Deinum die de klarinet en 
de piano bespelen. Het ‘Lascia ch’io pianga’  
van Georg Friedrich Händel klinkt prachtig in 
de schemerige kerk! 
 

Dienst van gebeden en gaven 

Er is traditioneel op de 
oudejaarsavond één 
collecte en die is voor 
het eigen kerkelijke 
werk.  
 
De bloemen gaan naar 
koster Hendrik Hiemstra.  
 

Tijdens de collecte spelen Elske en Klaske: 
Muziek onder collecte: ‘Su’lArno andiam’ (van 
E. Cavallini) 
 
Hierna volgt een gebed dat we afsluiten door 
samen het “Onze vader’ te bidden.  
 

Zending en Zegen 

As slotlied songen wy lied 90a: 1, 4, 5 en 6, ‘O 
God, ús foarteam droegen Jo’ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierna worden wij 
heengezonden 
met de Zegen 
van de Heer. En 
die beantwoorden 
wij met een 
driemaal 
gezongen Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  dhr. Sietze de Jong (Joure) 
Beamerist:   Hendrik Hiemstra  
Orgel en Piano:  Klaske Deinum.  
Klarinet:  Elske Roorda-Posthuma.   
Koster:   Janny Veenstra. 
Bloemen:  Lies de Jong. 
Lector:  Corry Brouwer. 
Diaken:   Folkert Jongbloed. 
Ouderling:  Elske Roorda-Posthuma 
Tekst en foto’s: ROB.  
 


