
 

                 

                           PROTESTANTSE GEMEENTE 
Wirdum Fr e.o.

Kerstnachtdienst 24 december 2024 21.30 uur
Thema “Nacht fan frede”

Vooraf
Bij binnenkomst kunnen in de hal evt. 
voorbeden worden ingevuld en wordt de 
liturgie uitgereikt. De kerkruimte is feestelijke  

 verlicht. Er is  
 orgelmuziek en 
 een kopergroep 
 speelt voor de 
 dienst.

 Intrede
 Lezing Jesaja 9: 1-
 7 door Tjitte  
 Talsma. Een kind 
 is ons geboren.
 Staande zingen we 
 het openingslied 

lied 505: 1,2,3 “In de nacht gekomen.”

 Begroeting en 
 bemoediging
 Iedereen wordt 
 welkom geheten 
 door Geertje van 
 der Meer, ook de 
 Oekraïense en 
 andere 
 buitenlandse 

gasten. Het thema is deze avond “Nacht fan 
frede.”

 
De paaskaars 
 wordt vanaf de 
 adventskaarsen 
 aangestoken.

Zingen, gebed, scènes, gedicht
De kopergroep begeleidt het zingen van lied 
483: 1,2 “Stille nacht, heilige nacht.”
Gebed voor het hier samenzijn in een 
verwarrende wereld. 
Zingen lied 483: 3.
Toelichting op het thema. 
In deze tijd van oorlogen 
verlangen naar vrede. 
Wat is de belofte van 
Jezus over de vrede?
Geartsje Talsma leest Lucas 2: 1-20 over de 
geboorte van Jezus.
Zingen lied 473: 1,2,3 “Er is een roos ontloken.”
Scène 1: vredig ruziën.
 Haye uit Wirdum zingt uit   volle borst “Vrede op 

 aarde” als plotseling  
 Harry uit Wytgaard 
 binnenkomt. “Dat  
 kunnen we in Wytgaard 
 veel beter, dit lijkt 
 nergens op.”  
 Voordat de ruzie uit de 
 hand loopt grijpt 
 Geertje in. 

 
 Ga gewoon
 in gesprek, ga samen  
 zingen. Dat gebeurt en 
 het resultaat is 
 prachtig!
 
 We zingen lied 471: 
 1,2,3 “In dulci jubilo.”
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Scène 2: oorlog en vrede?Kapster Femke  
 wacht op klant die wel 5 minuten te laat komt.  
 Dan komt Irina haastig  binnen, ze had net 

gehoord  dat haar broer in Oekraïne 
in het leger moet! Maken wij ons dan druk om 
vijf  minuten?

 Jannie Lindeman leest het 
 gedicht “Ik zoek een land.”

 Lied 478: 1,2,4 “Komt, 
 verwondert u hier, mensen.”

Meditatie
Nacht van vrede. Geertje vraagt de 
kerkgangers wat vrede is. Geen oorlog, rust, 
harmonie, verdraagzaamheid, liefde. Deze   

 antwoorden komen 
 wel overeen met het  
 antwoord van  
 ChatGPT die zij ook 
 had gevraagd. 
 Vrede, persoonlijk,  
 sociaal en op 

internationaal niveau.
Engelen zongen vrede op aarde. In vrede 
leven met jezelf en de ander. Soms is dat 
moeilijk bereikbaar. In de politiek zien we 
vrede als leidraad niet. Vergeving vragen en  

 vergeving schenken.  
 Ruimte vragen en 
 ruimte geven. Ik wil u 
 graag bekeren tot 
 vrede. Verdiepen in 
 de boodschap van 
 Jezus. Vrede 
 uitdragen.

Intermezzo, kaarsen ontsteken, 
luisterlied 
De kopergroep verzorgt een muzikaal 
intermezzo. Daarna zingen we uit “Lieten fan 
leauwe en langstme” lied 64 “Frede fan God.”
Iedereen kan nu een lichtje ontsteken in het 
midden van de kerk voor iemand die hij/zij wil 
gedenken, een gestorvene, een zieke, voor 
vrede.

Wij luisteren naar Rob de Nijs met zijn lied “Alles 
wat ademt.”

Dienst van het delen
De 1e collecte is voor Aanloophuis Leeuwarden. 
De 2e collecte is voor de kosten van deze dienst.
Diaken Jannie Lindeman geeft een korte 
toelichting op de eerste collecte en doet tevens 
een oproep voor vrijwilligers voor het 
Aanloophuis.

Gebeden
Janke Riemersma dankt voor de overwinning op 
de duisternis, de hernieuwde zin van het leven. 

Geertje van 
de Meer 
vervolgt met 
de aange-
geven 
voorbeden.
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Slotlied 
Lied 484: 1,2,3 met 3x refrein, “Go, tell it on 
the mountain” een negro spiritual.

Vredesgroet en zegen

Na de zegen zingen we 
“Ere zij God.”

Bij het uitgaan krijgt iedereen een kaart met de 
vredesduif mee, voor een ander of voor jezelf.
Op het Hôf kunnen we elkaar ontmoeten bij de 
kerststal met kerstbrood en glühwein of 
chocolademelk.

Medewerkers
Voorganger:    Geertje van der Meer, Wirdum
Voorbereiding: Commissie kerstnachtdienst
Lector:           Tjitte Talsma, Geartsje Talsma
Muziek:            Kopergroep (Brassband Wirdum)  

Klaske Deinum (orgel)
Scènes:           Haye, Harry, Femke, Irina
Diaken:           Jannie Lindeman, Nieske Span

Tekst: SIW      Foto’s: SB 
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