
 

                 

                           Wirdum Fr
Woensdag 18 december 2024

 
Begin

 Op deze avond 
 gingen wij op pad 
 door het dorp 
 Wirdum. Een 
 lange rij staat bij 
 de Doarpsskoale. 

We krijgen een oplichtend 
bandje en gaan op pad bij 
de lichtjes langs die op de 
route staan. 

 In de verte 
 horen wij 
 muziek…. 

De tocht ging eerst naar de eeuwenoude Sint 
Martinuskerk. 

Keizer Augustus
Wij lopen verder naar de Sint Martinukerk. 
Hier is Koning Herodes die ons ontvangt. Hij 
verteld dat er een kind is geboren en dat je de 
ster aan de hemel moet volgen om hem te 
vinden.

 Als wij vertrekken  
 geeft hij nog het bevel 
 dat als je het kind 
 vindt hij dat wil 
 weten… 
   

Inschrijven
Wij verlaten de kerk en wandelen naar De Golle. 

Hier is de volkstelling. Iedereen moet zijn naam 
opschrijven. Dit is een bevel!  En er wordt op de 
AVG gewezen. Na de telling worden de 
gegevens gewist. 
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Fotomoment
Bij de volgende post is het fotomoment en een 
kerstboom met kerstkransjes.

 

De Engelen

 

Bij de volgende post konden wij 
luisteren naar het zingen van de engelen. En 
daarbij maakten zij muziek. 

De herders
Verderop waren de herders. Zij sliepen bij de 
schapen. Eén van hen hield de wacht. Toen wij 
bij hen kwamen werden ze wakker en vertelden 
van de geboorte van een kind. Enthousiast werd 
ons de weg gewezen om bij het kind te komen. 

Drie Koningen
Op de Kamp troffen wij 
drie Koningen aan. Zij 
vertelden ons ook van 
het kind dat was 
geboren. 

Ze namen ons mee en 
wezen op de ster die wij 
moesten volgen.
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De herberg

 In herberg Duhoux konden wij warm worden 
en genieten van mooie kerstmuziek. En wij 
werden de weg gewezen naar de stal. 

De stal

Vlak bij de stal konden wij genieten van 
muziek. Ook de engelen kwamen luisteren en 
meezingen. 

 Voor de 
 stal was 
 het al 
 enorm 
 druk. 

En ook in de stal was het druk en konden wij 
genieten van chocolademelk, glühwein en 
kerstbrood. 

En wij vonden hier Jozef, Maria en Jezus. 

Met dank aan de Doarpsskoalle, Brassband 
Wirdum, Nut en Nocht en de PKN Wirdum. 
Tekst/ Foto’s: ROB.
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