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Dienst van voorbereiding
 

 Deze morgen worden we  
 welkom geheten door   
 ouderling van dienst 
 Elizabeth Mozes.
 

 Na dit welkom steekt 
 diaken Nieske Span de 
 tweede Adventskaars aan.

 
 Als 
 openingslied 
 zingen we 
 lied 601: 1 en  
 3: “Licht dat 
 ons aanstoot 
 in de morgen,
 Voortijdig licht 
 waarin wij 
 staan”

Na bemoediging, groet en drempelgebed 
zingen we lied 935: 1,2 en 3 in het Fries
“Sit no mar net yn noed,
Al giet de stoarm tekear.”

Na het gebed om ontferming zingen we lied 
441: 1,2 en 4
“Hoe zal ik U ontvangen,
Wat wordt mijn eerste 
groet”

Er volgt een gebed voor 
de opening van de schrift 
waarna de 1e lezing volgt. 
Dat is uit Maleachi 3: 1-4 
God zal een bode zenden 
om de weg voor de Heer te effenen.

In antwoord daarop zingen we lied 444: 1,2 en 3
“Nu daagt het in het oosten,
Het licht schijnt overal”

De 2e lezing is uit het evangelie van Lucas 1:5-
25 . Dit gaat over de aankondiging van de 
geboorte van Johannes. Hierna  zingen we lied 
442 : 1 en 2
“Op U, mijn Heiland blijf ik hopen
Verlos mij van mijn bange pijn”

Preek
Zacharias mag in de tempel het reukoffer 
brengen en daarna het volk de zegen geven.
Terwijl hij in de tempel is verschijnt de engel 
Gabriël rechts van Zacharias. Rechts is de kant 
van God. Hij zegt tegen hem: ‘Vreest niet’. Hij  

 komt met een 
 boodschap van 
 God. Elizabeth,
 zijn vrouw zal een 
 kind krijgen. 
 Zacharias kan dit 
 niet geloven. Ze zijn 
 beide al oud en hij 
 vraagt om een 
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teken. Er staat letterlijk in de Bijbel dat 
Elizabeth een kind zal verwekken. In de natuur 
is dit aan mannen voorbehouden maar in de 
Hemel is het andersom. Bij God is einde niet 
niets maar een nieuw begin. Elizabeth draagt 
de toekomst van God. Zacharias zal totdat het 
kind is geboren, geen wijn of sterke drank 
drinken. Om tevreden te zijn met je leven heb 
je geen 
verdoving of roes nodig. Je hoeft niet altijd van 
alles te moeten beleven of mee te maken.  
Zacharias zal zwijgen totdat dit wonder van de 
geboorte is vervult. Maar is dit een straf? Dat 
wordt nergens vermeld. Het gaat om een 
zwijgen dat overgaat in luisteren. Omdat te 
ervaren moet je de weg naar binnen  
bewandelen van zwijgen en luisteren. De 
Hemel breekt open als je je hart openstelt voor 
de boodschap van God. De naam Johannes 
betekent: ‘De Heer is genadevol’.
God spreekt in ons. Het wordt licht en warm in 
ons. Het kan een heilig zwijgen zijn waarin we 
ons verbonden voelen met God.
Amen

Mededelingen
 De bloemen gaan als 
 groet van de gemeente 
 naar Jan en Lidy  
 Bergsma

 De 1e collecte is voor 
kerk 
 in Actie voor een beter 
 inkomen voor de 
 boerinnen van Ghana
 De 2e collecte is voor 
 kerkelijk werk

Na dankgebed en voorbeden bidden we met 
elkaar het Ùs Heit

 Slotlied en Zegen
Als slotlied zingen we lied 440: 1,3 en 4
“Ga, stillen in den lande
Uw koning tegemoet”

Ook deze zondag 
mogen we de zegen 
ontvangen en 
beantwoorden met het 
drie maal gezongen 
amen

Medewerkers
Voorganger: Ds.Sietse Ypma Franeker
Organist: Klaske Deinum
Ouderling: Elizabeth Mozes
Diaken: Nieske Span
Bloemen: Klaaske de Boer
Koster: Folkert Jongbloed
Beamer: Dick Wijbenga
Tekst: HMT       Foto’s ROB. 
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