
           

                                 

PROTESTANTSE GEMEENTE
        Wirdum Fr e.o. 

      Zondag 1 december 2024 – 11.00 uur 

Samenzijn. 
Voorafgaand aan de dienst staat de koffie klaar. 

Welkom en groet.
Na het welkom van de 
ouderling steekt de 
diaken de 1e 
adventskaars aan terwijl  
de ouderling deze tekst 
uitspreekt:
“Zoals de vijg rijkhalzend 
uitziet naar het juiste 
moment, zo mogen ook 
wij waakzaam 
zijn om het licht 
te ontvangen.” 
Hierna zingen 
we lied 435, 1, 
2.: “Hef op uw 

hoofden, poorten wijd! Wie is het, die hier 
binnenrijdt? 

 Groet 
 Weet dat je kostbaar,  
 speciaal en geliefd bent 
 voor Hem, genade voor 
 jou en vrede, van God 
 onze Vader, voor Jezus 
 die leeft, in eenheid met 
 de Heilige Geest. Amen.

Zingen: lied 439: 1,2:  
“Verwacht de komst des 

Heren, o mens, bereid u voor.”

Drempelgebed: 
We vragen God om ons hart te openen en om 
tot de mensen met goede bedoelingen te 
horen. Dat we geïnspireerd en gevoed worden. 
En dat het advent wordt omdat Jezus komt.

Verhalen
Er zijn twee oudtestamentische lezingen uit 
Jesaja met veel evangelie erin. Daarom eerst 
het eerste vers van Marcus, waar staat het 
begin van het evangelie van Jezus Christus, 
zoon van God.
Zingen: 452: 2,3: “Die lange nacht, die winter, 
doorstaan wij met geduld.”    
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Vervolgens luisteren we naar de profeet Jesaja 
53: 7-12, een passage over de lijdende dienaar 
van de Heer.

Zingen: lied 435, 3,4: “Gezegend was het land, 
de stad.”

Verkondiging
Als witte mannen een zekere leeftijd bereiken, 
gaan ze soms heel onverstandige dingen doen. 
Zoals weten wat er nodig is, bijvoorbeeld een 
sterke leider. En die moet ons met strakke hand 
gaan regeren en alle problemen snel oplossen. 
Zoals de oorlog in Oekraïne en integratie. Maar 
die sterke leiders hebben er soms belang bij dat 
hun plannen niet doorgaan, waarna ze die 
ander er de schuld van kan geven. En die  

 ander is altijd links, de 
 media, de wetenschap, 
 de immigrant. Stel dat 
 je van God een 
 supersterke leider zou 
 maken. Gevaarlijk, 
 want soms ben je, als 
 het over God gaat, 
 bezig om je eigen 
 behoeftes te 
 projecteren. De 

Israëlieten die rond het gouden kalf dansten 
wisten heus wel, dat daar geen god in zat. Ze 
dansten om hun eigen verlangens. Gelukkig 
staan er meer verhalen van God in de Bijbel. In 
onze maatschappij is niet belangrijk wie je bent 
maar wat je doet. We laten anderen graag onze 
goede kanten zien. Een echte leider kun je 
herkennen als die oog heeft voor 
kwetsbaarheid, die recht doet aan iemand in 
een rolstoel. In de Bijbel staat dat ook God kan 
lijden. Die gedachte zie we in het Oude 
Testament terug bij Jesaja, over de lijdende 
dienaar van God. En Jezus heeft zich – zie het 
Nieuwe Testament - met die dienaar 
geïdentificeerd. Jezus die dus schuld, straf, 
lijden voor een ander heeft ondergaan om zo 
de dienende en lijdende God te laten zien. Een 
troostrijke gedachte. Want aan ziekte kun je zelf 
niets aan doen, maar aan veel lelijks in de 
wereld wél. Ik ben er zelf bij als er geroddeld 
wordt, ik ben trouw of laat mensen zitten. Stel je 
eens voor, God achter of in een rollator - of in 

een ziekbed. Dat is ten diepste de Bijbelse 
boodschap over de lijdende God. Het verhaal 
over God, wonderbare raadsman, is het verhaal 
van een God die kan lijden: het verhaal van een 
voederbak, van een ongewenste 
zwangerschap. Als je lijdende, gekwetste 
mensen in de ogen kijkt, zie je God in de ogen, 
zij doen ertoe. Als je God in de ogen wil kijken, 
zie dan in de ogen van iemand die kwetsbaar 
is. En dan zakt de sterke leider door het ijs. De 
tijd van de sterke leider gaat voorbij, Jezus blijft.
  
Hierna is er een moment van stilte en orgelspel. 
Zingen: lied 462, 1: “Zal er ooit een dag van 
vrede”. 

Bloemen en collectes
De bloemen gaan als groet van 
onze gemeente naar Drees en Elly 
Visser.

Collectes
 
1. Werelddiaconaat
 Moldavië,
2. Kerkelijk werk.

Lopend avondmaal
Onder meer geven we in de gebeden de 
adventsperiode terug aan God – als een offer 
voor onze verwachting, onze hoop, het offer 
van een kwetsbaar, sterfelijk mens. Dat 
geboren werd in deze wereld, als zoon van een 
vader en moeder, op een plek waar hij niet 
welkom was; er was geen bed, geen bad en 
geen brood. En toch is hij onze redder. We 
bidden voor mensen die beslissingen nemen, 
ook zij die beslissen over bed, bad en brood. 
Zegen hen met barmhartigheid, liefde verstand. 
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Zingen: lied 405: 1,2,3,4: “Heilig, heilig, heilig, 
Heer, God almachtig.”
Na het samen gebeden Onze Vader vieren we 
lopend de Maaltijd van de Heer.

Slotlied en zegen
 Slotlied: 503, 1: “Wij staan aan een kribbe, 
aanschouwen de bron, de oorsprong der 
schepping, de rijzende zon.” 
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De zegen wordt beantwoord met het: 
Amen, amen, amen. 

Medewerkers
Voorganger: ds. Jaap Overeen, Stiens
Organiste: Mars van ‘t Veer 
Ouderling: Janny Veenstra
Diakenen: Jannie Lindeman, Nieske Span,
Koster: Hendrik Hiemstra 
Beamer: Gerrit de Vries
Bloemen: Janke Riemersma

Tekst:  AD. Foto: ROB. 

Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o.
1 december 2024

4


	PROTESTANTSE GEMEENTE
	Wirdum Fr e.o.
	Zondag 1 december 2024 – 11.00 uur

