Protestantse Kerk

PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 24 november 2024

Welkom
Ouderling Hinke Meindersma heet
ons welkom.

Dienst van voorbereiding
Wij zingen als openingslied psalm
93:1,2,3,4 "De Heer is koning, Hij
regeert altijd”.

Groet en bemoediging, stil
gebed en drempelgebed.

We zingen lied 650:

| 1,2,3,4,7 “De aarde is
24 vervuld”.

& Na het kyrie-gebed volgt

| het glorialied 413: 1,3,2
(ja, in die volgorde) “Grote

God, wij loven U".

Dienst van de schriften

Voor de bijbel-lezingen gaat dhr. De Jong ons
voor in het gebed van de zondag.

Koosje Reitsma leest Sefanja 1: 14 en Sefanja
1: 2-3 over de dag van de Heer, die nabij is.
Zingen lied 769: 1,2 “Eens, als de bazuinen
klinken”.
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De tweede schriftlezing is
Marcus 13: 14-32 over de
rampen die zullen komen.
Lied 769: 5,6.

Overdenking
Vandaag is de laatste zondag
van het kerkelijk jaar. Er zijn

heftige teksten voorgelezen. Het
einde van de wereld? Wat moeten we daarmee?
De oudste teksten uit de Bijbel zijn misschien
8000 jaar oud. Nergens vinden we het besef dat
de aarde veel jaren ouder is. De teksten zijn een
manier van uitdrukking van angst en
vertwijfeling. Beelden waar geen woorden voor
zijn. In het jaar 70 werd de tempel verwoest. Het
leek het eind van de wereld, maar toch kwamen
er weer knoppen aan de vijgenboom. Zoals ook
in ons leven bij verlies van iemand. De wereld
draait elders gewoon door.

Machthebbers gaan ten onder omdat ze
onmenselijk zijn. Loop er niet achteraan zegt

Jezus. Vergeldt geen geweld ©
met geweld. Met oorlog sticht
je geen vrede.

Een koning vroeg wijzen te
komen om raad te geven in
tijden van voorspoed en
tegenslag. Een van hen had
een ring met inscriptie. De
koning las dit: ‘Ok ik ga

voorbij’. En het voorbijgaan gaat niet voorbij!

Wij mogen altijd opnieuw beginnen. Zo ook
volgende week met advent. Gerechtigheid laten
zien (Psalm 85: 14). Angst terzijde schuiven en
een glimp opvangen van het hemelse. Met Kerst
komt een kind ons reden. We moeten zijn als
een kind zonder angst, met menselijkheid.
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Moment van stilte waarna wij luisteren
naar orgelspel.

Zingen lied 462: 1,2,3,6 “Zal er ooit een dag
van vrede”.

Dienst van het delen

De bloemen gaan als groet
van de gemeente naar
Nieske Span.

1¢ collecte: PKN pastoraat.
2° collecte: onderhoud
gebouwen.

Ook gaan er bloemen naar
Durk van der Meulen. Meer
dan 60 jaar bracht hij het
kerkblad rond en deed veel
andere dingen voor onze
kerk. Hartelijke dank

= daarvoor!

Gebeden
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het
Onze Vader, gezamenlijk uitgesproken.

Lied 90a: 1,4,5,6 “O God, die droeg ons
voorgeslacht”.

Zending en zegen
We krijgen de zegen mee en dit beantwoorden
we met Amen!

Lied 416: 1,2,3,4 “Hear, wés mei (is oant in oare
kear”.

Medewerkers

Voorganger: dhr. Sietze de Jong, Joure
Ouderling:  Hinke Meindersma
Diaken: Folkert Jongbloed

Orgel: Klaske Deinum
Lector: Koosje Reitsma
Koster: Drees Visser
Beamer: Dick Sterrenburg
Bloemen:  Lies de Jong

Tekst: SIW  Foto’s: ROB

Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 2
24 november 2024



	PROTESTANTSE GEMEENTE
	Wirdum Fr e.o.
	Zondag 24 november 2024

