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 Ouderling van dienst, Elske 
 Roorda-Posthuma, heet alle 
 aanwezigen in de kerk en 
 iedereen thuis van harte 
 welkom.

 Als intochtslied zingen wij 
 Lied 726: 1 en 6: `Hoor, een 
 heilig koor van stemmen, 
 staande aan de glazen zee`

Wij zijn een ogenblik stil om Gods nabijheid te 
zoeken.

 Na Votum en groet 
 staan we even stil bij de 
 tijd van het jaar: herfst, 
 donkere tijden waarin 
 wij leven, de avond van  
 Halloween,  
 Allerheiligen, 
 Allerzielen, het eind van 
 het kerkelijk jaar, koude 
 dagen. Hierover gaat 
 het vanmorgen, over de 

verbinding tussen mensen, tussen kerk en 
Christelijk geloof en de wereld om ons heen.

Wij luisteren en kijken naar `Toen was 
geloof heel gewoon`, een lied van Stef Bos.

Hierna bidden wij voor allen die in nood zitten
 en voor de noden van onszelf.

Wij zingen Lied 745: 2 en 4: 
`Voor het kind dat niet kan 
spelen en geen veilig huis 
meer kent` 

De verkondiging mag 
vanochtend gaan over God, die altijd met ons 
mee blijft gaan, Hij gaat verder met de komst 
van zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid.

Als antwoord hierop zingen wij Lied 756: 1, 2, 
4 en 6: `Laat komen, Heer, uw rijk, uw 
koninklijke dag`
Lezingen en overdenking lopen vandaag door 
elkaar heen. 

Wij bidden om Gods nabijheid bij lezing en 
overdenking.

Lezingen en overdenking
Wij leven in een tijd van veel polarisatie, in 
politiek en samenleving, in de verhoudingen 
tussen mensen onderling. Een onrustige wereld 
vol met oorlogen en onzekerheden. Hoe kunnen 
we de afstanden naar elkaar weer overbruggen? 
Niet over-, maar mét de ander praten; niet 
veroordelen maar luisteren naar waarom de 
ander is of zegt zoals het is en het ook zelf 
zeggen, naar de ander toe. Hoe kunnen we de 
afstand tussen de kerk en anderen in de 
samenleving overbruggen? Onze 
geloofsbeleving is in de loop van de tijd 
veranderd. Juist op emotionele momenten in het 
leven, zoals ook in deze tijd van het jaar komen 
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zinvragen vaak naar boven. Met lezingen en 
liederen hopen wij daar iets van mee te krijgen 
vanmorgen.

Wij luisteren en kijken naar een lied van 
Stef Bos dat gaat over het kinderlijke geloof 
dat bij het ouder worden lijkt op te gaan in de 
rook van vragen.

In deze maand van gedenken komt ook de 
hemel meer ter sprake. De Bijbel heeft het 
meest over het koninkrijk van de hemel; hoe 
het rijk van God zichtbaar wordt op aarde. 
Enkele verzen uit  Matteüs worden gelezen: 
`Kom tot inkeer, zei Hij, want het Koninkrijk 
van de hemel is nabij`  en Jezus bad het 
`Onze Vader` en `Zoek eerst het Koninkrijk 
van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al 
die andere dingen je erbij gegeven worden`
Wij zingen Lied 1006, samen met de 
presentatie van Youtube op de beamer: `Onze 
Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons 
heen. Geef dat alle mensen weten: zoals U is 
er maar één`

Het koninkrijk van God, de hemel, geloven in 
de eeuwigheid, geesten. Dit zijn woorden die 
in deze tijd van het jaar door elkaar een rol 
spelen. Halloween, in diverse orthodoxe 
kringen wil men daar niets van weten. Toch is 
het goed om een verbinding te leggen met 

 datgene wat er in 
 de samenleving 
 gebeurt en wat 
 we in de kerk 
 doen. Van 
 oudsher is 
 Halloween 
 verbonden aan 
 de Christelijke 
 feestdag  
 Allerheiligen; het 
 betekent letterlijk 

`De avond vóór Allerheiligen`. 31 oktober was 
de laatste dag van het oogstseizoen en dat 
werd gevierd. Er was een groter geloof in de 
onderwereld en men herdacht op die dag de 
overledenen. Men dacht dat slechte wezens of 
demonen tevoorschijn zouden komen en die 

wilden ze afschrikken. De kerk heeft in alle tijden 
verbinding gezocht met wat er in de 
samenleving gevierd werd. Om het geloof te 
beleven, te delen en te vieren met elkaar en te 
verbinden met wat er leeft in de samenleving. 
Laten wij zoeken naar verbinding met wat er in 
de samenleving is en wat leeft onder mensen.

Wij luisteren en kijken naar een lied van 
Herman Finkers: `Daarboven in de hemel`, 
vertoond op de beamer. 

Hemel, eeuwigheid, Koninkrijk Gods, engelen.. 
Woorden en begrippen die op allerlei manieren 
zomaar ter sprake kunnen komen. In en bij 
dingen die gebeuren. Dit opent mogelijkheden 
om verbinding met elkaar te krijgen. 

Wij luisteren naar het lied `M`n  
engelbewaarder`, van Mieke, vertoond op de 
beamer. Een lied van het volk van vandaag wat 
ook voor morgen een lied van en in de kerk is. 

Mededelingen
De bloemen gaan als groet van onze gemeente 
naar de familie W. Brouwer.

Collectes: 
1e: Zending
2e: Kerkelijk werk

Na het dankgebed, de 
voorbeden en het stil 
gebed bidden wij 
gezamenlijk het Onze 
Vader

Als slotlied zingen wij Lied 1014: 1 t/m 5: 
`Geef vrede door van hand tot hand, je moet die 
schat bewaren`
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Zegen

De zegen beamen wij met een driemaal 
gezongen `Amen`

Hierna zingen wij Lied 425: 1: `Vervuld van 
uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit 
huis waar uw stem wordt gehoord`

Medewerkers
Voorganger: Ds. Ben Bloemink, Bitgum                     

Ouderling: Elske Roorda-Posthuma
Diaken: Nieske Span
Organist: Wybe Sierksma
Koster: Hester Wolters
Beamer: Steven Feenstra
Bloemen: Neeltje Hellinga

Verslag: CBB Foto: ROB
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