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Welkom

Ouderling Elske Roorda 
heet ons welkom. 

Dienst van 
voorbereiding
Wij zingen als 
openingslied psalm 33: 
vers 1 “Rjochtfeardich 
folk, sjong God allinne”.    

Votum en groet
 
 Na votum en groet zingen 
 we psalm 33: 8 “Wy  
 wachtsje stil op Gods  
 ûntferming” en gaat ds. 
 Liuwe Westra voor in 
 gebed.

Dienst van de schriften
De schriftlezing door Corry Brouwer is 
Handelingen 13: 13-27, waarin Paulus het 
woord neemt in de synagoge.

We zingen lied 902: 1,6 
“Stiet God mar oan myn 
side”.

Preek
De grote vraag is hoe 
geven wij het geloof door 
aan de volgende 
generatie? Vanmorgen gaan wij op zoek naar 
een antwoord. We voelen hier de onmacht bij 
ons. Ook van onze generatie hebben velen het 
al opgegeven. De kerk heeft indertijd wel eens 
een pakket samengesteld met verhalen, met 
geschiedenis. Maar er was weinig belangstelling 
voor het geloof als een soort pakket. Alsof je 
met Sinterklaas in het pakket een boek krijgt in 
een taal die je niet kent. 
Anderen zien het geloof als een 
project, dingen die je kunt doen. 
Zoals de voedselbank of het 
onderhoud van de 
kerkgebouwen. Nadeel van een 
project is dat er na een begin 
ook een eind aan komt. Een 
project kan fantastisch zijn, 
maar kan niet alles doorgeven.
Geen pakket, geen project. Het geloof 
doorgeven, het is een strijd. Geloof sneeuwt 
vaak onder bij de dagelijkse dingen. Waar blijft 
God? Hoe houden we God vast? Deze strijd 
was er ook al onder eerdere generaties. 
Doorgeven dat God een bedoeling heeft met 
ons. Paulus zocht de mensen op en in de 
synagoge vertelt hij het verhaal, de 
geschiedenis, van deze mensen en van 
hemzelf. Jezus is bij hen gekomen, maar ze 
wilden hem kwijt. Toen Paulus zijn leven failliet 
was, toen zag hij hoe Jezus in zijn leven kwam.
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Ook bij ons zien we dat het leven vast loopt in 
projecten, in klimaatproblemen, in de 
samenleving. Dan krijgt Jezus een kans. Onze 
lege handen kunnen Jezus hand pakken. 
Jezus is er voor de slachtoffers die vastlopen 
in het leven. Ons failliet moeten we delen, we 
kunnen onszelf niet redden. Jezus strekt zijn 
hand uit! Amen.

Moment van stilte en orgelspel 
Hierna zingen we 
lied 837: 1.2.3.4 
“Master, de 
minsken, jong en 
âld”.

Dienst van het delen
De gebeden 
worden afgesloten 
met het gezamenlijk 
uitgesproken Ús 
Heit.
Mededelingen: de 
bloemen gaan als 
groet naar Akke van 
der Woude-Dijkstra.
De 1e collecte is voor KiA (Indonesië).
De 2e collecte is voor het kerkelijk werk.

Slotlied 
Lied 834: 1,2,3 “Wol my fernije, ivich ljocht”.

Zending en 
zegen

Wij krijgen de zegen 
mee en beant-
woorden dit met 
driemaal maal 
gezongen Amen!

Medewerkers
Voorganger: ds. Liuwe Westra, Lollum 
Ouderling: Elske Roorda 
Diaken: Folkert Jongbloed
Orgel: Mars van ’t Veer 
Lector: Corry Brouwer
Koster: Janny Veenstra
Beamer: Dick Sterrenburg 
Bloemen: Klaaske de Boer
Tekst: SIW Foto’s: ROB  
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