
 

                 

                            PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.

Zondag  6 oktober 2024

Welkom
Deze morgen begon de dienst om 11.00 uur. 
Daarom was er voor de dienst tijd om elkaar te 
ontmoeten bij koffie/thee en koek. 

 En ondertussen werd de 
 voedselmand voor de 
 voedselbank door de 
 bezoekers gevuld. 

 Dienst van de 
 voorbereiding
 Voorganger was ds. Jaap 
 Overeem. 
 Ouderling van dienst Janny  
 Veenstra heette ons van 
 harte welkom. 

Met elkaar zongen wij uit Opwekking 640:  
‘Mijn hulp is van U, Heer’ 

 
 Bemoediging en 
 groet
 Deze kwam van de 
 voorganger.

 Hierna volgde het 
 gebed voor de nood in 
 de wereld. Hiervoor 
 wees de voorganger 
ons op de vreselijke 

oorlogen die in de wereld werden uitgevochten. 
Zoals in Israël, Gaza, Libanon, Oekraïne, 
Soedan etc. Op deze Israël-zondag werd hier in 
het gebed nadrukkelijk bij stil gestaan. 
Wij zongen hierna loflied 121 “Hoe sprong mijn 
hart hoog op in mij...”:

Dienst van het Woord
In de dienst van 22 
september had de 
voorganger ons al 
beloofd dat wij deze 
zondag zouden 
lezen uit Psalm 
121. 
Na het gebed bij de 
opening van de 
Bijbel las de 
ouderling van 

dienst de psalm uit de NBV en de voorganger 
las deze psalm uit de Bijbel in de gewone taal. 
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“’Ik kijk omhoog naar de bergen. Daar komt 
mijn hulp vandaan. Daar is de Heer, Hij helpt 
mij, Hij heeft de Hemel en de aarde gemaakt”. 

Wij zongen hierna uit Opwekking lied 770: “Ik 
zal er zijn!”

De volgende lezing was uit 1 Korinthe 13 vers 
1-3.  “Al sprak ik de talen van alle mensen en 
die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou 
niet meer zijn dan een dreunende gong of een 
schallende simbaal..

Hierna zongen wij Lied 791: “Liefde, eenmaal 
uitgesproken..”
 

Verkondiging
“U kent vast wel zo’n mooie weg de bergen in.  

 Op de helling lopen dan een 
 vrouw met twee kinderen hun 
 fietsen naar boven te duwen.  
 Een stuk verderop gaat de  
 vader fietsend naar de top 
 van de berg. Die heeft 
 duidelijk de tijd van zijn 
 leven… de rest van het gezin 
 denkt daar anders over… wij 
 zijn zo’n gezin… “
 Maar ben je dan met moeite 

boven dan heb je dat een overweldigend 
uitzicht. Een heerlijk gevoel waarbij je weet dat 
God bestaat. En dan komt de afdaling.
De berg… daar kijk je naar op als een 
beproeving en maar is boven ook de plek waar 
je God ervaart. 
De bergen in Fryslân zijn de terpen. Er zijn er 
rond de 1100. Bulten waar in heel veel 
gevallen de kerk op werd gebouwd. Een 
toevluchtsoord. Hier ga je heen als het water 
of de nood (te) hoog komt. 
Psalm 121 stelt je dat omhoog naar de berg 
kijkt want daar komt de hulp vandaag. En dat 
wordt onderbouwd. 
- Het dal. Daar kan het bij regen gevaarlijk 
worden.  Daar is het in de winter het eerst 
donker. Hier is God ook.
- Beklim je de berg in de brandende zon dan 
kan je een zonnesteek krijgen. En vroeger 
deed je het werk in de brandende zon, zonder 
bescherming. De zon werd dan ook wel als 
God gezien.

- Voor de nacht heb je de maan. Mensen 
kunnen ‘maanziek’ zijn. Wellicht is dit een 
depressie, of epilepsie. 
En alle keren is God bij je. 
Ook is dit lied een protest tegen 
machten die zich voordoen als 
Goden. Bijvoorbeeld een minister 
die zegt dat zij het beleid is. Of 
iemand die bordjes in de tuin zet 
met ‘ophoepelen’. Gelukkig doen 
mensen dat niet. Zo leven wij in een 
linke tijd. Omdat er machten zijn die 
zich voordoen als Goden. 
Soms is je geloof een molshoop en soms is het 
een berg. Dat moet je aangaan. Het pelgrimslied 
dat geschreven is voor op de top van de berg. 
De Heer zal waken over je gaan en je komen 
alle dagen van je leven. 
Die weg gaat God met je mee en je kunt dat niet 
alleen en ga je samen met de pelgrims. En zo 
moet je ook weer terug keren. Zo hebben 
hebben wij voeding nodig om de machten die 
zich voordoen als Goden tegen te gaan. Zeker 
in de linke tijd waarin wij nu leven. 
En dus kijk ik op naar de bergen want waar komt 
mijn hulp vandaan… mijn hulp is van u mijn 
Heer!” 

Na een stilte luisteren wij naar het orgelspel.
Wij zongen hierna lied 993, ‘Samen op de aarde’ 

Dienst van gebeden en gaven
Wij bidden voor de wereld. Dat er diaconaat 
mag zijn. Dat er geloof, hoop 
en liefde mag zijn. 
Dat er vrede komt in de 
plaatsen waar oorlog is. Dat er 
vrede mag komen in ons hart. 

De bloemen gaan deze 
morgen naar de fam. Van der 
Velde. 

 

 De 1e  
 collecte is voor KIA, 
 Israël-zondag.
 
 De 2e collecte is voor het  
 eigen kerkelijke werk. 
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Zending en Zegen

Als slotlied zongen wij lied 802. “Door de 
wereld gaat een woord”. 

 

 

Vanuit het koor van de kerk  
 kregen wij de zegen mee!!

Medewerkers
Voorganger: Ds. Jaap Overeem uit Stiens. 
Organist: Klaske Deinum
Ouderling: Janny Veenstra
Diakenen: Folkert Jongbloed
Koster: Drees Visser
Beamer: Hendrik Hiemstra
Bloemen: Lies de Jong
Tekst: ROB   Foto: ROB 
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