
 

                 

                          PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.

Zondag 1 september 2024
Thema: `Naar de knoppen`

 

 Alle aanwezigen worden 
 welkom  geheten door de 
 ouderling van  dienst, Hinke 
 Meindersma.

 De predikant begroet iedereen 
 met enkele persoonlijke 
 woorden en vraagt de 
 gemeente om op te 
 staan.

Votum en groet 
wurde útsprutsen: 
`Wy ferwachtsje ús 
help fan de Hear, 
dy`t himel en ierde 
yn it ljocht rôp. Nea 
sil Hy ús sitte litte; 
ivich is syn trou. De 
Hear mei by jim 
wêze. Syn Geast yn 
ús fermidden. 
Amen` 

Wij zingen het intochtslied, `Een 
zomerpsalm`, op de melodie van Psalm 89; 
tekst Alfred F. Bronswijk: `Ik zie in zomerlicht 
de glimlach van de bron / waaruit het leven 
stroomt, als stralen van de zon`

Het drempelgebed wordt gebeden: 
`Morgengebed op de drempel`

Wy sjonge it Kyrië, liet 281:: `Wy komme foar 
jo antlit gear. Hâld Jo it each op ús, o Hear: 
Kyrië eleison!`

Er zijn vanochtend drie lezingen. Daarna wordt 
steeds een lied gezongen en volgt één derde 
van de preek.
Wij bidden om het licht 
van Gods Geest.

De lezingen worden 
verzorgd door Frieda 
Wijbrandi.

De 1ste  lezing is uit 
Genesis 1: 1 -5 en 26 – 
28.

Wij zingen een lied op de wijs van `Op bergen 
en in dalen`: `Ik zie in zoveel dingen, de vingers 
van Gods hand. Hij zaait Zijn zegeningen, de 
wereld is Zijn land`

Eerste preekje
`Naar de knoppen` is het thema. Dat klinkt niet 
zo best. In de eerste lezing is het woord `LICHT` 
het kernwoord. Naar de bloemknoppen gaan; 
naar de zomer; naar de wonderen van Gods 
schepping; voorjaar en zomer, de seizoenen van 
de hoop. Wij krijgen de opdracht om er goed 
voor te zorgen. Doen we dat niet dan gaat het 
naar de knoppen. De Schepper heeft ons de 
scheppende kracht gegeven om als 
rentmeesters te zorgen voor de aarde die ons te 
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leen is gegeven. Ook wij mogen als knoppen 
open gaan en ons richten op het liefdevolle, 
krachtige licht. Wie zich naar het licht keert 
leeft op. Het is in de wereld nu net wintertijd.  

 Er moet licht komen 
 staat er in Genesis 1: 
 zonder licht geen leven. 
 Wij leven na Pasen. 
 Jezus staat op en wij 
 worden met Hem  
 opnieuw geboren. 

Wy sjonge op de melody fan `Stilte over alle 
landen`: `Alle wûnder om ús hinne komt út 
Gods hân`, ôfwikseljend froulju, manlju en 
allegear.

De 2e lezing is uit Jesaja 11: 1 – 3

Tweede preekje
Het tweede kernwoord is `HOOP`. Jesaja 
staart moedeloos voor zich uit. Naar een dode 
boomstronk. Maar een klein twijgje geeft hoop. 
Het beeld van een Koning die uit het huis van 
David geboren zal worden. Hij zal de 
kwetsbaren recht doen. Het rijsje uit Jesse`s 
stam groeit verder en vele generaties later is 
daar die ene Zoon van Israël, Davids zoon, 
Jezus Christus. De profeet Jesaja zag in de 
gewone alledaagse dingen iets van de hand 
van de Schepper. Hij doorziet de natuur waarin 

 God zich laat zien. Ook in  
 de kleinste knopjes van de 
 Schepping kunnen wij iets 
 van de Schepper zien.

 Wij zingen lied 315: 1 en 
 3: `Heb dank, o God van 

alle leven, die zijt alleen Uzelf bekend` 

De derde lezing is uit Matteüs 6: 28 – 34

Derde preekje
De derde tekst gaat over `GROEI`. De 
groeikracht is al in het verborgene aangelegd. 
Een plant, een bloem, een boom, een mens, 
alles heeft groeikracht gekregen. Het is een 
wonder. En God is de schepper, de gever en 
wij zijn, God-zij-dank, de ontvangers. Wij 

mogen zijn als de lelies. Denk aan de knoppen 
in je leven: wat geeft mij groeikracht? Doe wat jij 
concreet kunt doen in jouw leven en laat jouw 
eigen knoppen groeien tot bloemen en vruchten. 
Wees er zelf één en laat het zien en je zult 
gelukkig zijn. Samenvattend: wij gaan naar de 
knoppen van LICHT en HOOP en GROEI en die 
mogen wij hier en nu ontvangen. Die knoppen 
ontluiken dankzij het licht van de hemel, dankzij 
Gods liefde die sterker is dan alle harteloosheid 
en haat van deze wereld. Die knoppen zullen 
overwinnen dankzij de groeikracht die de 
Schepper er in legt. Lof zij de Schepper.

Wij zingen een zomerlied op de melodie van 
lied 864: `De bloemen aan de bomen zij spellen 
ons `t geheim, dat zomerlicht zal komen, de 
aarde nieuw zal zijn`

De geloofsbelijdenis wordt gelezen
(Tekst: Michaël Steehouwer)

Hierna zingen wij Lied 687: 7: `God zij geprezen 
met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede`

Dienst van de gebeden 
Wy beslúte de gebeden mei it sjongen fan it `Us 
heit`: `God fan fier en hein ús Heit`

Mededelingen
De bloemen gaan als 
groet van onze gemeente 
naar de familie Soepboer

Collectes: 
1e: PKN - Missionair werk 
2e: Kerkelijk werk
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As slotliet sjonge wy: `Sjoch nei de fûgels, 
sjoch nei de blommen, God tinkt oan beide, Hy 
hat se leaf`

Wegzending en 
Zegen uit Iona

Na de dienst drinken we 
samen koffie.

Medewerkers
Voorganger: Ds. Jur Majoor, Sneek                           
Ouderling: Hinke Meindersma
Diaken: Nieske Span
Organist: Klaske Deinum
Lector: Frieda Wijbrandi
Koster: Gerrit de Vries
Beamer: Hendrik Hiemstra
Bloemen: Klaaske de Boer

Verslag: CBB Foto: ROB
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