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Wirdum Fr e.o.

                               Zondag 18 augustus 2024                       

Dienst van de voorbereiding
 Op deze mooie 
 zondagmorgen worden we  
 welkom geheten door  
 ouderling van dienst 
 Elizabeth Mozes.

 Ons intochtslied is lied 653: 
 1 en 3: “U kennen, uit en 
 tot U leven,
 Verborgene die bij ons zijt”

 Na een moment stilte volgt  
 Votum en Groet

 Hierop zingen we van het 
 zelfde lied de verzen 6 en  
 7: “Gij zijt de herder ons 
 gegeven,
 Wij zijn de schapen die Gij 
 weidt”

Inleiding
Het thema van deze dienst is Ga mee. 
Getuigen van Geloof, Hoop en Liefde.
Hoe doe je dat, getuigen. Dat kan op 
verschillende manieren. Maar getuigen kan 
ook weerstand oproepen door bekeringsdrang.
En vaak zien we in onze wereld niet veel van 
de Liefde van God. Het is soms net of Hij niet 
aanwezig is.

Na deze korte inleiding volgt het Drempelgebed 
waarna we zingen lied 36a.
Dit zingen we drie keer:
“Bij U is de bron van het leven
En in uw licht zien wij het licht”

Gebed om de Heilige 
Geest.

Na dit gebed volgt de 
Schriftlezing.
Dit is uit Johannes 4: 6b 
t/m 30 en 39

We kunnen nu kijken en 
luisteren naar Vreugde van mijn hart – van 
Sela

Verkondiging
Getuigen door te vertellen. Meestal is dit niet 
positief en er is ook vaak een aarzeling. Dat kan 
ik niet, kan de goede woorden niet vinden of laat 
een ander, die meer geschikt is, het maar doen.
De Samaritaanse vrouw zou hetzelfde gezegd 
hebben. Ze had geen goede naam. Ze werd als 
slecht bestempeld. Ze had verschillende 
mannen gehad. Maar is dat wel waar?  In die tijd 
en cultuur kon een vrouw niet beslissen of ze 
wilde scheiden. Dat kon alleen de man bepalen. 
Dus daarin had zij geen keus of haar 
echtgenoten waren overleden.
Maar zij zal zichzelf niet als een goede getuige 
hebben gezien. Ze treft Jezus bij de bron op het 
heetst van de dag zodat ze niemand tegen zou 
komen. Vaak denk je bij getuigen dat je overal 
een antwoord op moet hebben. Of geen fouten 
mag maken. Blijf dicht bij jezelf bij je eigen 
geloof.

 We krijgen nu de gelegenheid   
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 om in 2 of 3 tallen met elkaar  
 te spreken over waar of 
 waarin je de laatste tijd iets 
 van God hebt ervaren.

 In die paar minuten zijn er 
 waarschijnlijk voorbeelden 

uitgewisseld en ook verhalen van anderen 
kunnen je hebben bemoedigd.
Als deze vraag wordt gesteld gebeuren er 
mooie dingen. Mensen worden vanzelf getuige 
van Gods aanwezigheid en Liefde. Zo vertelt 
de Samaritaanse vrouw aan haar buren wat er 
met haar gebeurd is. Een Joodse man en een 
Samaritaanse vrouw die in het gewone leven 
niets van elkaar moesten hebben. Maar Jezus 
breekt muren af die de mensen opbouwen. Die 
muren doen er voor Jezus niet toe. Bij Jezus 
kunnen we levend 
water krijgen uit 
een Bron die nooit 
opdroogt en bij 
Hem krijg je nooit 
meer dorst. Deze 
vrouw wordt de 
eerste getuige in 
het Johannes 
evangelie.
We hebben allemaal verschillende gaven en 
het hangt niet alleen van jezelf af. We mogen 

elkaar bemoedigen en 
dragen als gemeenschap.
We mogen bidden om dat 
Levende water en dat we 
samen mogen getuigen van 
Geloof, Hoop en Liefde door 
de Heilige Geest. 
Amen

Na een moment van stilte 
volgt er orgelspel.

We zingen nu lied 912: 1,2,3 en 6:

“Neem mijn leven, laat het Heer,
Toegewijd zijn aan Uw eer”

We worden verzocht om op te staan voor de 
Geloofsbelijdenis in moderne taal

De dank en voorbeden 
sluiten we af met het 
gezongen Onze Vader in 
het Fries:

“God fan fier en hein ús Heit
Dat wy hilligje Jo namme,
Ùnder ús sa faak ûntwijd
Troch Jo eigen bern beskamme”

Mededelingen
De bloemen gaan 
vandaag als groet van 
de gemeente naar 
mevr. Visser-Kramer te 
Wirdum.

De 1e collecte is voor 
de Diaconie
De 2e collecte is voor 
kerkelijk werk.

Als slotlied zingen we 
lied 838:1,2,3 en 4:

“O grote God die liefde 
zijt,
O Vader van ons 
leven”
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We mogen nu de zegen ontvangen en 
beantwoorden dat met het Amen, Amen, Amen Medewerkers

Voorganger: Ds. Inge Landman Aldeboarn
Organist: Klaske Deinum
Ouderling: Elizabeth Mozes
Diaken: Folkert Jongbloed
Bloemen: Lies de Jong
Koster: Hendrik Hiemstra
Camera: Hendrik Hiemstra
Beamer: Gerrit de Vries
Tekst: HMT      Foto’s ROB
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