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      Zondag 7 juli 2024 - 09.30 uur 

 
 Welkom, groet en gebeden
 
Na het welkom van de ouderling 
 zingen we lied  823: 1 en 2:
 “Gij hebt, o   Vader van het leven”.

 

Groet 
 V: De Heer zal bij 
u zijn 
 Allen: Zijn geest is 
in ons midden.

Bemoediging: 
V: Onze helper is 
de Heer 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die niet loslaat het werk van zijn handen 
Allen: en trouw is tot in eeuwigheidZingen: 
overige verzen lied 280. 

Drempelgebed: 
V: o God, keer U om naar ons toe 
Allen: en doe ons weer leven met hart en ziel 
V: laat ons, Heer, uw liefde zien 
Allen: en geef ons uw heil. 
Amen

Kyrie-gebed (gebed om ontferming): 

We zingen ter opening van het 
kyriegebed: Verborgen God laat je 
toch vinden(t. Marijke de Bruijne, 
m. Chris van Bruggen) uit de 
bundel Zangen van Zoeken en 
Zien (218) en het Oratorium ‘als de 
graankorrél sterft…
Vervolgens wordt het Kyrie-gebed 
gesproken.

Verhalen
De lezing is uit 
Johannes 2: 23-3:8, 
over het gesprek met 
Nikodemus..
Zingen: 688: “Heilige 
Geest, Gij zijt als de 
wind”.
Wij vervolgen de lezing 
uit het evangelie van 
Johannes 3: 9-21

Verkondiging
De ontmoeting tussen Jezus en Nikodemus 
vond plaats in Jeruzalem direct na de 
tempelreiniging door Jezus, een spanningsvolle 
tijd dus,  geen voorzichtige start. Tegen die 
achtergrond treedt 
Nikodemus naar voren, 
een farizeeër, 
bijbelgeleerde. Iemand 
met veel kennis van 
wetten en profeten. 
Tegelijk is hij iemand die 
zijn ogen niet wil sluiten 
voor wat er om hem heen gebeurt. Met de 
aanspreektitel Rabbi, leermeester, bepaalt hij 
de verhouding tussen beide. Hij vraagt Jezus, 
hem te onderrichten over de grote dingen die 
Jezus doet en die  alleen maar van God kunnen 
komen. Het gaat over opnieuw geboren 
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worden. Hoe kan iemand nu geboren worden 
als hij al oud is? Jezus legt uit dat het niet gaat 
om fysiek geboren worden, maar om geboren 
worden uit de Geest - om je bewust open te 
stellen voor een andere werkelijkheid dan wij 
normaliter voor ogen hebben. Om het altijd 
nieuwe van God toe te laten in je leven. 
Nikodemus moet daarvoor een stap in het 
onbekende zetten, uit zijn comfortzone komen. 
Dat vraagt moed. Het verlangen naar een 
andere, betere wereld zonder oorlogen, geweld, 
egoïsme, zit in ons allemaal. Een wereld van 
goedheid, liefde en vreugde. 
Zijn wij bereid in deze spanningsvolle tijden te 
staan voor recht 
en gerechtigheid? 
Durven we het 
aan om onze rug 
te rechten en niet 
met de wolven in 
het bos te huilen? 
Houden we hoog, 
wat we de 
afgelopen eeuwen hebben geleerd: het recht 
van de kleinen, de zwakken, de vluchteling, die 
ander die is als jij lief te hebben, de werken van 
barmhartigheid? Allemaal zaken waarin Jezus 
ons is voorgegaan. 
 
Hierna is er een moment van stilte en orgelspel. 
Zingen:” De Heer heeft mij gezien en 
onverwacht ben ik opnieuw geboren en 
getogen” (tekst Huub Oosterhuis). 

 Bloemen en collectes
 
De bloemen gaan als groet van  
 onze gemeente naar Jellie en  
 Lies de Jong, Sjouke van der 
 Kooistrjitte, Wirdum.

Collectes
1. PKN-pastoraat, 2. Kerkelijk werk. 

Gedenken

Stilgestaan wordt bij het overlijden van 
gemeentelid Romkje de Jong. Tijdens het 
zingen van  lied 90 (1) “Gij zijt geweest, o Heer, 

en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U 
vrezen” wordt een kaarsje aangestoken en 
bijgezet op het gedenkplateau in de kapel.

Lopend avondmaal
Samen bidden wij als tafelgebed “Die wij 
kennen als een Vader”. Na het “Onze Vader” 
delen we brood en wijn. 
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Slotlied en zegen
 Slotlied: 969 “In Christus is noch west noch 
oost”.

De zegen wordt 
beantwoord met het: 
Amen, amen, amen. 

Na afloop is er 
koffiedrinken. 
Velen maken 
gebruik van de 
gelegenheid om 
onze oud-
predikant 
Thoos en haar 
echtgenoot 
Martin de hand 
te drukken. 

Medewerkers
Voorganger: da. Thoos Wolters
Organiste: Klaske Deinum 
Ouderling: Hinke Meindersma
Lector: Frieda Wijbrandi 
Diaken: Jannie Lindeman, Nieske Span,

Folkert Jongbloed 
Koster: Folkert Jongbloed 
Beamer: Steven Feenstra
Bloemen: Janke Riemersma
Tekst:  AD. Foto: ROB
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