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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag  28 april  2024 
 

Dienst van de voorbereiding 
 

 
Welkom door ouderling Hinke 
Meindersma. 
Het aanvangslied is psalm 100: 
1,2,3,4 “Juich Gode toe, bazuin 
en zing”. 
 
Voorganger Sietze de Jong 
gaat ons voor in bemoediging 
en groet, gevolgd door het 
drempelgebed.  

 
De schuldbelijdenis zingen 
we met de woorden van lied 
463: 1,4,5 “Licht in onze 
ogen”.  
Als troost lezen we uit Psalm 
103: “Liefdevol en genadig is 
de Heer, hij blijft geduldig en 
groot is zijn trouw". Het 
glorialied is lied 413: 1,2 
“Grote God, wij loven U”.   

Een eerste moment  
 
van terugkijken op het afgelopen jaar in onze 
gemeente. Er worden foto’s vertoond, waarbij 
Elizabeth Mozes vertelt. 28 mei 2023 was het 
afscheid van onze predikant Wiebrig de Boer-
Romkema. Maar ook de open-lucht-dienst, de 
dienst waarin ds. Netty de Jong ingaat op hoe  

 
nu verder in een vacante gemeente, 
kerstnachtdienst enz. 
 

Dienst van het Woord 
Gebed bij de opening van de 
Schriften. 
Corry Brouwer doet de eerste 
lezing Exodus 3: 1-6 en 11-
15. Mozes bij de berg Horeb 
en de opdracht om naar de 
farao te gaan. De naam van 

God is “Ik zal er zijn”.  
Lied 753: 1,2,3,6 “Er is een 
land van louter licht”. 
De tweede lezing door de voorganger is 
Johannes 15: 1-8 over de wijnstok en de ranken. 
Lied 656: 1,2,3  “Ik ben de wijnstok”. 
 
Overdenking. 
Vandaag gaat het over één van de zeven  
Ik ben woorden van Jezus: 
- het brood des levens 
- het licht der wereld 
- de deur van de schaapsstal 
- de goede herder 
- de opstanding en het leven 
- de weg, de waarheid en het leven 
- de ware wijnstok en mijn Vader is de landman 
Jezus spreekt de mensen aan met deze 
woorden, Hij wil medemens zijn. God als “Ik zal 
bij jou zijn” zoals bij Mozes, al lijkt God wel eens 
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verborgen te zijn. Bij Mozes 
vuur en onvergankelijkheid van 
de struik. Ik ben is ook ik doe. 
In het Jodendom is zeggen en 
doen hetzelfde. Iedere rank die 
geen vrucht draagt wordt 
weggesneden. Dat klinkt heftig, 
wanneer dragen we dan 
vrucht? Zonder Mij kunt gij 

niets. Dat gaat niet om prestatie, maar om 
verbinding. De levenskracht van God hebben 
wij nodig. Zo groei je in de relatie. Laten we 
vertrouwen hebben in groeien, elke dag weer. 
Amen.  
Moment van stilte en orgelspel. 
Lied 718: 1,4 “God, die leven hebt gegeven”. 
 

Dienst van dankbaarheid 

Mededelingen door de 
ouderling van dienst. 
De bloemen van vanmorgen 
gaan naar Jannes van der 
Velde.  
1e collecte: zending. 
2e collecte: onderhoud 
gebouwen. 
Een tweede moment van 

terugkijken op het afgelopen jaar. 
Corry Brouwer vertelt daarbij. De 
gemeentevergadering na de 
kerkdienst. De dienst in de kerk van 
Swichum. Palmpasen met het 
maken van de paasstokken. Witte 
Donderdag met ds. De Haan en 
Goede Vrijdag met ds. Overeem en 
de band United. Pasen met ds. 
Netty de Jong en de uitreiking van 

de oude paaskaars. 
Gebeden: voorbeden, stil gebed, Onze Vader. 
We zingen als slotlied gezang 487: 1,2,3 “De 
Heer heeft mij gezien en onverwacht” uit het 
oude liedboek. 

 

Na de dienst zingen we 
twee verzen van het 
Wilhelmus (lied 708: 1,6). 
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