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     PROTESTANTSE GEMEENTE 

     Wirdum Fr e.o.  
           WITTE DONDERDAG, 28 maart 2024– 19.00 uur 

 

Intro 
Witte Donderdag sluit de 
voorbereidingstijd voor Pasen af, 
die veertig dagen heeft geduurd. 
Tegelijk vormt de avond van Witte 
Donderdag het begin van de drie 
dagen van Pasen. Tot en met 
zondag vormen de diensten in 
zekere zin één doorlopende liturgie.  
 

Op reis naar Pasen 
De voorganger spreekt toelichtende, 
verbindende woorden over onze 
reis op weg naar Pasen. Daar 
tussendoor wordt gezongen, 
gebeden en worden woorden 
gesproken door Ylona en Leanne 
Brouwer over wat we hier vanavond 

doen, 
waarom 
we dat 
doen, en 
welke zin 
dat heeft. Kortweg gezegd gedenken we het 
leven van Jezus, die de maaltijd vierde met zijn 
vrienden op het feest van de uittocht, de 
bevrijding. Jezus verkondigde de komst van 
Gods koninkrijk. Die droom is het waard om ons 
voor in te zetten. Dat geeft deze avond zin.   

We zingen lied 15: 1,2,3 - Zingend Geloven IV 
(melodie: O Heer mijn God, ook deze nacht):   

3. Van dood naar leven onderweg  
zijn wij met Christus en Hij legt  
zijn leven neer in brood en wijn.  
Zo wil Hij in ons midden zijn.  

 

De verhalen 
Bij de tekst van Johannes 13: 1-15 zingen we 
enige coupletten van lied 158 uit Tussentijds: 
        (1) Toen Jezus wist: nu is gekomen 

Het uur om door de nacht te gaan, 
Heeft hij de linnendoek genomen 
 En water in een schaal 
gedaan. 

De voorganger voert hierop het 
ritueel van de voetwassing uit 
bij gemeentelid Hinke 
Meindersma. Daarop zingen we 
nog 2 coupletten van lied 158:  

(3) Zo is de Heer een 
knecht geworden  
en tot de bodem toe gegaan 
om ons met ootmoed te omgorden,  
Hij doet ons zijn geringheid aan. 

 
Gelezen wordt de tekst uit 
Lucas 22: 1 t/m 6. De 
schriftgeleerden zochten 
heimelijk naar een mogelijkheid 
om Jezus uit de weg te ruimen. 
Toen nam Satan bezit van 
Judas. Die ging naar de 
hogepriesters en 
temkpelwachter en besprak 
met hen, hoe hij Jezus aan hen 
zou uitleveren. 
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Bij de liturgische bloemschikking  
De bloemen, lelies, staan 
in het teken van de 
voetwassing.   Nadat 
Jezus de voeten van zijn 
discipelen had gewassen 
zei Hij : jullie zijn rein 
maar niet allen. Want Hij 
wist dat Judas hem zou 
verraden. De witte lelies 
staan voor reinheid en 
zuiverheid. De witte 

opgerolde doek is symbool voor , dat wij net als 
Jezus dienstbaar moeten zijn aan onze naaste.  
  

Pesachmaaltijd 
Blijkens de woorden uit Lucas 22: 7 t/m 13 
stuurde Jezus twee leerlingen de stad in met de 
opdracht, het Pesachmaal te bereiden. En zo 
gebeurde het. 

Zingen: lied 395:4 
Op die maaltijd van het paasfeest, 
op de avond voor zijn dood 
zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn 
op het feest waar jullie vrij zijn, 
op de maaltijd die God aanricht, 
en dat feest wordt groot! 

 

Bloemen en collecten 
De bloemen gaat als groet 
van onze gemeente naar 
Marten Leistra, 
Tsjaerderdyk in Wirdum.  
Collecten: 1. Diaconie, 2. 
Kerkelijk werk. 
 
Voorbeden (gedeelte uit: 
voor de Witte Donderdag – 
Bij Gelegenheid II - Sytze 
de Vries). De voorganger 

spreekt de voorbeden  uit, de 
gemeente antwoordt steeds met 
de tekst: “Niet mijn wil, maar Uw 
wil geschiede.”   
 
Uit Tussentijds wordt gezongen 
lied 162, Ubi Caritas – in het 
latijn, Fries en Nederlands. 
Vervolgens nodigt de 
voorganger allen uit om deel te 

nemen aan deze maaltijd.  
 
Vervolgens leest de voorganger op een aantal 
momenten korte passages uit Lucas 22 over het 
Pesachmaal en wat daar gebeurde - te beginnen 
met de verzen 14-18. Daar tussendoor wordt 
gezongen, gebeden, de vredesgroet 
uitgewisseld, luisterliederen afgespeeld, brood en 
wijn gedeeld. Het brood is ongegist: het zijn 
matzes - als teken van onze verbondenheid met 
Israel en als herinnering aan de bevrijding uit 
Egypte.  
Luisterlied tijdens het delen: “Zoveel gegeven“. 
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Hierna worden de kaarsen, brood, wijn en 
bloemen weggedragen.  
De Paaskaars blijft achter. De verstilling die 
intreedt, markeert de overgang naar de nacht 
van het lijden van de Heer en zijn overlevering.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Als laatste een Luisterlied: sopraan-koraal “Ach 
bleib bei uns, Herr Jesu Christ‘  uit cantate 6 
“Bleib bei uns, denn es will Abend werden” 
BWV 6 - Joh. Seb. Bach (deze muziek door 

Bach voor orgel bewerkt als een van de zgn. 
Schübler orgelkoralen BWV 649)  
 

Ach, blijf bij ons, Heer Jezus Christus, 
want het is nu avond geworden, 

laat Uw goddelijk woord, het heldere licht, 
bij ons niet uitdoven. 

Geef ons in deze laatste, droevige tijd 
standvastigheid, Heer, 

zodat wij Uw woord en sacrament 
zuiver bewaren tot aan ons einde. 

 
We verlaten de kerk in stilte. 
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