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         Wirdum Fr e.o. 

                                Zondag 11 februari 2024 

                            
Welkom 
Ook deze morgen mogen we 
weer bij elkaar komen in onze 
mooie kerk en we worden 
welkom geheten door 
ouderling van dienst Hinke 
Meindersma.   
 

Dienst van 
voorbereiding 
Als intochtslied zingen we lied 
42: 1 en 2: 

“Evenals een moede hinde 
Naar het klare water smacht” 

 
Na Votum en groet volgt 
het derde couplet van deze 
psalm.  
“Hart, onrustig,vol van 
zorgen, 
Vleugellam geslagen ziel” 
 
 

Lezen van Gods wet en gebed voor 
verootmoediging en de Heilige Geest 
 
Na dit gebed volgt lied 100: 

“ Juich Gode toe, bazuin en zing 
Treed nader tot gij Hem omringt” 

 

Dienst van het Woord 
De eerste schriftlezing is uit Koningen 5: 1-15a 

Dit gaat over Naäman, bevelhebber van het 
Aramese leger. Hij leed aan huidvraat. Een jong 
slavinnetje uit Israël, wees hem er op dat er in 
Israël een profeet was die hem zou kunnen 
genezen.   
 
Na de lezing zingen we 
lied 107: 1,18 en 19: 
“Gods goedheid houdt ons 
staande 
Zolang de wereld staat” 
 
De tweede lezing is uit 1 Korintiërs 9: 19-27 
 
We zingen lied 538: 1,3 en 4: 

“Een mens te zijn op aarde 
In deze wereld tijd” 

 

Preek 
Er zijn twee schriftlezingen. De eerste over de 
slavin die Naäman wijst op de profeet Elisa in 
Samaria, die mensen in de naam van God kon 
genezen. De tweede lezing gaat over Paulus die 
zijn leven in dienst stelt van God. 
God gebruikt het slavinnetje om, wat er met haar 
is gebeurd, ten goede te doen komen en iets te 
laten zien van Zijn grootheid. Paulus geeft zich 
helemaal aan God om te laten zien hoe groot Zijn 
schepping is. Mensen mogen zelf hun eigen 
beslissingen nemen, maar dat wil niet zeggen dat 
God niets doet. Want ook 
nu is Gods werk in 
uitvoering op deze aarde. 
We mogen daar op 
vertrouwen. God laat ons 
nooit in de steek en wij 
mogen daar ook aan 
meewerken. 
Net zoals de jonge slavin 
in het rijk van de 
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Arameeërs. Ondanks dat ze uit haar eigen land 
was geroofd, leefde ze mee met haar meester 
en wilde voor hem het beste. Het lijkt iets kleins 
en onbeduidends, maar dat kan God gebruiken 
voor Zijn werk. 
                       Amen. 
 
                  Na een moment van stilte en  
                  orgelspel zingen we lied 653:1,5  
                  en 7:   
                     “U kennen, uit en tot U leven, 
                       Verborgene die bij ons zijt”. 
 
 

Dienst van gebeden en gaven 
We sluiten de gebeden af met lied 1006: 

“Onze vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen” 

 

Mededelingen 
De bloemen gaan 
vandaag als groet 
van de gemeente 
naar dhr.Liezenga. 
 
De 1e collecte is voor 
KIA: noodhulp 
Griekenland 
De 2e collecte is voor 
kerkelijk werk 
 
 

 

Als slotlied zingen we lied 835: 

“Jezus, ga ons voor 
Deze wereld door” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
We mogen ook deze 

keer de zegen 

ontvangen en 
beantwoorden dat met 
een gezongen Amen 
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Voorganger:  Pastor Nelleke Berntsen L’den 
Ouderling:  Hinke Meindersma 
Diaken:   Nieske Span 
Orgel:   Klaske Deinum 
Bloemen:  Gina turkstra 
Koster:   Hester Wolters 
Beamer:  Dick Wijbenga 
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