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             PROTESTANTSE GEMEENTE   

          Wirdum Fr e.o.  
        Zondag, 25 december 2023  

           Kerstmorgen - thema: Ga je mee? 
 

Aanvang 
hd  
Op de kerstmorgen van 2023 gingen veel 
mensen naar de Sint Martinuskerk in Wirdum. 
We werden verwelkomd met prachtige muziek 
van de Brassband. Zij zorgen voor de 
begeleiding bij het zingen.  

Wij worden in 
deze dienst van 
harte welkom 
geheten door 
Elizabeth 
Mozes.  
 
 

Bemoediging  
Ds Ben 
Bloemink 
gaat 
vandaag 
voor in de 
dienst. Hij 
groet ons 
namens 
God. Hierna 

zingen wij: “Komt allen te zamen” 
 
 
 
 

 

 

De kinderen komen naar voren. Ze mogen een 
instrument uitzoeken. Hierna gaan ze de 
brassband ondersteunen en wij mogen 
meezingen lied 486: “Midden in de Winternacht”. 

Hierna werd het kaarsenlied gezongen en 
werden de kaarsen aangestoken. Dat ging de 
kinderen goed af en zo ontstond een  “Een tafel 
vol licht” .  

 
 
Ook de 
adventskaarsen en 
kaars bij de ster 
wordt aangestoken.  
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Kyriegebed en lezing 
Het kyriegebed worde uitgesproken.  

Hierna volgt de 
lezing uit Lucas 2: 
vers 6 t/m  
10: “Het geschiedde 
in die dagen…” 
Zo hoorden wij het 
prachtige verhaal 
van de geboorte van 
Jezus.  
Hierna zongen wij 

lied 481: “Hoor de engelen zingen de eer..” 

 

Verhaal voor en met de kinderen 
Linda Jongbloed leest een verhaal voor. Daarbij 

gingen een aantal 
kinderen het verhaal 
spelen. Samen luisterden 
wij  naar het verhaal van 
koning Balthasar en zijn 
dochter Irene. De koning 
reisde een ster achterna 
met een gouden beker als 

geschenk 
Irene mocht niet mee maar 
deed dat toch. Ze nam ook 
schatten mee voor de koning 
van de ster. Zoals een knuffel, 
een boek en haar 
lievelinghondje Pluto. Ze ging 
stiekum toch op pad.  
Onderweg trof ze een oude 
man. Hij kreeg haar boek 

zodat hij toch nog wat 
van de wereld kon zien. 
Ook trof ze een arm 
meisje. Irene gaf haar de 

knuffel. Later trof ze een 
zieke jongen. Die was 
heel treurig. Irene gaf 
hem haar hondje en dat 
maakte hem blij.   
Toen bracht de ster haar bij een huisje. Daar was 

een klein kind. En ze 
zag haar vader en 
nog twee koningen 
gaven dure dingen, 
wierrook, mirre en 
Balthasar gaf een 
gouden beker.  

Irene had niets meer om 
te geven… Maar de 
moeder van het kind 
drukte Irene tegen zich 
aan en vertelde dat wat 
zij had gedaan dat ook 
had gedaan voor dit 
Koningskind!!   

 
De kinderen 
gingen hierna 
naar de kapel 
om sterren te 
gaan kleuren.   
 
 
 

 
 
Overdenking 
Ds Bloemink vertelt dat dit prachtige verhaal 
eigenlijk al een preek op zich is.  
Toch gaat hij ook nog even door. In de tijd dat hij 
zich met ontwikkelings-samenwerking trof hij veel 
mensen uit landen waar veel armoede is. En die 
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vertelden dat je 
toch iedere dag 
die dag mag 
vieren.  
Ons thema is 
“Ga je mee” en 
wat ‘neem  je 
mee”. En Irene 
(betekent: 

‘Vrede’) uit het 
verhaal nam haar 
schatten mee. De 
vraag aan ons 
allemaal is wat 
neem je mee vanuit 
deze dienst. Was 
Irene deed is waar 
het om draait. Wat 

neem je mee en wat 
geef je weg aan wie 
het nodig heeft.  
De jongste 
kleindochter Frija 
van 8 heeft een 
vriendin Victoria uit 
de Oekraïne. Ze 
woont met haar 

moeder in een 
opvang. Samen met 
drie kleinkinderen 
zijn ze naar de 
kerstzangdienst 
geweest van dit 
vriendinnetje. Het 
was een prachtige 
viereing waarvan 

een een stukje 
konden meebeleven 
omdat het was 
opgenomen.  
En we konden 
voelen hoe de 
bekende melodiën 
met zingen in een 
een andere taal je bij 
elkaar brengt. 

De Brassband Wirdum speelt voor ons.  

 
 

Sterren 
De kinderen hebben in  
de kapel een doos  
beplakt met sterren  
met daarin sterren  
voor baby Jezus..  
Wij worden uitgenodigd 
 om op de ster, die we  

bij binnenkomst  
hebben gekregen, 
wat we 
meebrengen en 
meenemen van 
deze dienst.   

Die  
Tijdens de collecte 
worden die sterren 
worden 
opgehangen in de 
kerk. 
 

Mededelingen 
De drie bloemstukjes  
gaan naar Jinke Cuperus, 
Lies de Jong en Fokje 
Tolsma Wynia.  
  
Collectes 
1. Kerk In Actie: Kinderen 
in de knel (Oekraïne 
2. Kerkelijk werk.  
 

Gebeden 
De gebeden worden 
afgesloten met het zingen 
van: “God fan fier en hein 
ús Heit”.  

 
Slotlied, zending en zegen 
Slotlied: Ere zij God”. 
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De 
heenzending 
en zegen 
wordt 
beantwoord 
met het 
driemaal 
Amen. 

 
 
Na de dienst speelt de 
Brassband. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
              
 

 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Ben Bloemink uit Bitgum. 

Muziek:  Brassband Wirdum o.l.v. 

  Arjen Steur. 

Ouderling: Elizabeth Mozes 

Diaconie: Folkert Jongbloed 

Kinderneven-  Hannah Reitsma, Linda 

dienst:  Jongbloed 

Koster:  Gerrit de Vries 
Beamer:  Steven Feenstra 
Bloemen:  Com.  liturg. Bloemschikken 
Tekst: ROB Foto’s: ROB 


