PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
24 december 2023 om 21.30 uur

Kerstnachtdienst
Thema “In de gloria™

kerstmuziek,
gespeeld door een
ensemble van de
Brassband uit het
dorp.

Intrede
ledereen wordt
hartelijk begroet
| door Geertje van
der Meer, onze
dorpsgenote. Zij

leidt de dienst vanavond.

Staande zingen wij het openingslied, in het
Frysk, onder orgelbegeleiding: "O kom
allegearre, kom mei blide sangen, kom no en
gean mei nei Bethlehem. Sjoch dér it bern dat
kening is oer ingels. O kom, lit is oanbidde

Begroeting en bemoediging
Geertje heet iedereen in de
kerk en iedereen die de
dienst online volgt van harte
welkom. Vanavond wordt in
deze ruimte vol licht en
warmte het kerstfeest
ingeleid; het verhaal van de
geboorte van Jezus, die een
brug sloeg tussen ons kwetsbare bestaan hier op
aarde en de hemel, tussen ons en de liefde van
God. Oekraiense - en andere gasten worden in
het Engels welkom geheten.

Introductie van het thema "In de Gloria!"
Wij zingen het vaak uit volle borst maar voelen
het niet altijd.

De paaskaars wordt
aangestoken vanaf de
adventskaarsen

De glorie van God,
zichtbaar in het licht dat
hier brandt. Licht, sterker
dan de nacht, teken van
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hoop voor ons leven, voor onze aarde.
Wij zingen, met de Brassband: "Stille nacht,

heilige nacht! Davids zoon, lang verwacht’,
couplet 1 en 2.

Wij bidden het openingsgebed

Hierna zingen wij couplet 3: "Stille nacht, heilige
nacht! Vrede en heil, wordt gebracht’

Dienst van het Woord

Lezing: Lucas
2:1-20-"De
geboorte van

% Jezus' door

b Geertje Talsma

Samenzang, met de Brassband: 'Laat ons
welkom heten, Christus onze Heer' (André F.
Troost)

Kerstverhaal

Haije de Boer vertelt
een kerstverhaal,
geschreven door

| wordt echter gestoord
door mensen die binnen
komen en menen te

weten wat Kerst precies

g Detekent:

8 - de kerstman. Kerst is wat
anders dan het feest van
de kerstman

- iemand met cadeautjes.
Kerst is meer dan cadeaus
- iemand met eten /
koekjes. Het gaat niet om
eten

- iemand met een
kerstboom. Kerst is ook
meer dan een kerstboom

Het kerstverhaal kan
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tenslotte
¢ ongestoord worden
¢ verteld. Het gaat
over het échte
kerstverhaal, wat
aan tafel wordt
verteld, de
geboorte van
Jezus. Ook de
herberg, waar geen
plaats was, zodat het Kind in een stal werd
geboren; dit zou nu, in deze tijd, niet meer voor
komen. Dan gaat de bel en er staat een man op
de stoep, die om een schuilplaats vraagt. Het is
koud en het sneeuwt. Kwaadheid om het tijdstip
overheerst en de deur wordt dichtgesmeten.
Daarna komt de spijt en wordt getracht de man
terug te roepen; hij verdwijnt nog net om de hoek
van de straat, met zijn jonge vrouw, die 0ok nog
zwanger is. Zij zijn
niet terug te vinden
en de Kerst is in jaren
niet zo echt geweest:
| het sneeuwt maar
door en zelfs het kind
wordt opnieuw in een
schuur geboren.

Samenzang, onder begeleiding van het orgel:
‘Vanwaar zijt Gij gekomen™ (melodie "Er is een
roos ontloken’)

Lezing: Titus 2: 11 — 14 — uit de Bijbel in Gewone
Taal, door Geertje Talsma

Wij zingen: 'Komt ons in diepe nacht ter ore’,
onder begeleiding van de Brassband

Meditatie

Wat is een ander woord voor "Gloria? Eer,
hulde, heil, overwinning, roem, heerlijkheid, love.
Gloria aan God. Ere zij God. Er klonk maar één
regel uit de hemel, door engelen gezongen.
Alleen de herders hoorden het; alsof de hemel
even open waaide, in een lied. Over een God die
zover weg lijkt maar die mensen liefheeft en
vrede wenst. Het begon klein, in alle duister,
verstotenheid en armoede. Daar verschijnt God,
via Jezus. Hij komt niet bij de man uit het
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kerstverhaal die een perfect kerstmaal
organiseerde. Die miste het gloriamoment: iets
betekenen voor zijn medemensen. Het
gloriamoment was er misschien wel in de stille
tranen om een gemiste kans. De Bijbel staat vol
met dit soort verhalen. Altijd verschijnt God in
de diepste put, in dromen, bij de zieke, de
dode. Menselijke
glorie telt bij God
niet. Jezus
leerde ons wat
glorie is in de
ogen van God:
de opstanding
van al wat dood
leek; de glorie
van het kleine,
ongeziene, maar bij God zo geliefde leven. Het
gaat God om de mensen die Hij liefheeft en dat
zijn er veel meer dan wij en de onzen. De
hemel ging maar even open maar dat maakt
veel uit voor ons bestaan wanneer wij God en
Jezus Christus ontmoeten. Tot ons gekomen in
een ander kind van God of in de schoonheid
van de schepping. In een moment van
ontroering, een traan, snik, die ons zegt wat
werkelijk de moeite waard is om voor te gaan.
Vrede in jezelf, vrede met de ander, vrede voor
de aarde. Ere zij God.

Muzikaal intermezzo door de
Brassband

Gedicht -
“Stil zijn®
(Joke
Verweerd),
gelezen door
Tjitte Talsma.

Gloria-lichten voor iedereen die / of
alles wat in deze wereld wel wat licht of
verlichting kan gebruiken

, o Y

Stilte

Luisterlied: "Ich steh an deiner Krippen hier'
(uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach)

Samenzang: ‘lk mag hier aan uw kribbe staan,
Heer Jezus, licht en leven’, met orgelbegeleiding.

Collectes:

Eerste: Kerstnachtcollecte
voor de wederopbouw
van Moshchun, Oekraine,
toegelicht door André en
Gerda Kuit.

Tweede: Onkosten

Dank - en
voorbeden
Tussen de voorbeden

door zingen wij "Als alles
duister is” (Lied 598)

Zegen
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Zingen: ‘Gloarje oan God" (Ere zij God)

Bij het uitgaan
speelt de
Brassband:

‘Jingle bells’

Eris glihwein en
warme chocolademelk
met kerstbrood.

ledereen wordt van
harte uitgenodigd!
Deze keer in de kerk

vanwege regen en
harde wind..

Medewerkers

Voorganger: Geertje van der Meer, Wirdum
Organist: Bokke Eekerk

Ensemble van de Brassband
Kerstnachtdienstcommissie:
Jannie Lindeman, Nieske Span, Tjitte Talsma, Janny

Veenstra
Praethuys: Geertje Talsma, Janke Riemersma
Verhaal: Haije de Boer, Jan Bergsma, Femke
Kooistra, Irina Dzhulai, Harry Veenstra
Koster: Hendrik Hiemstra
Beamer: Dick Sterrenburg

Verslag: CBB Foto: ROB
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