PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o.
Gedenkzondag, 5 november 2023 - 09.30 uur

Bij deze gedenkzondag

We gedenken in de
traditie van de kerken de
mensen uit Wirdum en
omgeving, en van onze
gemeente die dit jaar
Zijn overleden.

Voor de dienst horen we
naar het luisterlied Op een
dag... van Gerrit Breteler.
Vervolgens heet ouderling
Elizabeth Mozes in een volle
kerk ieder welkom.

B Geertje Talsma leest het
Hierop zingen we lied 598: BBl gedicht Onderweg.

“Als alles duister is”.

Verhalen
Gelezen wordt uit Openbaring 21: 1-7. Hierin

wordt het visioen
geschetst van een nieuwe
hemel en een nieuwe
aarde.

Aansluitend wordt
gezongen “Wat de
toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren
hand” (lied 913).

Overweging

Vandaag staan we stil bij het verleden, maar
ook bij de toekomst... herinneringen aan
iemand die ons dierbaar was. We denken terug
aan mooie en verdrietige momenten. De
gelezen tekst uit Openbaring zit ook vol met
beelden uit het verleden. Prachtige
herinneringen: God die schept en spreekt;
beelden van de uittocht uit Egypte. Beelden ook
vol verdriet - Adam en Eva die tegen God
kozen, de goede schepping die in chaos en
verandert.

Vanuit al die herinneringen schept God iets
nieuws: een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde. Hoe zal het zijn als Jezus terugkomt, als

Bemoediging

De voorganger
spreekt de
bemoediging en
groet uit, waarna
lied 538 wordt
gezongen: “Een
mens te zijn op
aarde.”
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God zelf bij ons komt wonen? Alles wat goed en
mooi is, komt samen in de beelden van het
laatste Bijbelboek. Elk volk en elke natie kan
iets inbrengen van zijn cultuur maar dan zonder
spanning of conflicten.
Jeruzalem zal worden
bewoond door jood,
christen, moslim en
vele anderen. Dat is
het beeld van Gods
toekomst die voor ons
ligt, het beeld van die
gouden stad die uit de
hemel neerdaalt. Ondanks alles wat er vandaag
gebeurt willen we hier hoop aan ontlenen.
Openbaring laat zien dat alles wat nu al goed
is, een voorproefje is van wat er voor ons ligt.
Dood, pijn en lijden zullen er niet meer zijn.
Daarom is sterven in het hier en nu geen
definitief einde. In die vernieuwde toekomst van
God zullen wij elkaar terugzien als Jezus bij ons
komt wonen: zij die ontslapen zijn en zij die op
aarde leven. We zijn met God verbonden, over
de grenzen van de dood heen. Vertrouw
daarop, in tijd en eeuwigheid.

Hierna is er een
moment stilte en
orgelspel, gevolgd
door het luisterlied: %
‘Handen heb je om te geven”.

Herdenking

Hester Wolters leest het
gedicht Natuurlijk ben ik
opgelucht.

Dan zingen we lied 730:
1-2: “Heer, herinner U
de namen”.

s Inleidende woorden door
ds. Mook. Voor God en

i voor elkaar noemen we
de namen van hen die ons het afgelopen jaar
zijn ontvallen. Voor elke overledene is er een
kaars die kan worden aangestoken door een
naaste of eventueel door Hester Wolters.

Het ontsteken van de kaarsen voorin de kerk

Wicpkjc OFFringa~Micdcma
19 september 2022 (87 jaar)

T heunis K ootstra
13 oktober 2022 (92 jaar)

baulﬁje Jansma-
Bakker

27 oktober 2022
(79 jaar)

Annig_jc Cornelia Krol-
K amerman

28 oktober 2022 (63 jaar)

Gricijc Reitsma-~
bocscnkool

1 november 2022
(97 jaar)

[ lise van der Meulen-T ietema
1 november 2022 (73 jaar)

Klaas-jc de Kroon-Z wier
19 januari 2023 (86 jaar)

! 5 Johanncs

\,f’ Koopmans
27 januari 2023
(86 jaar)
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An‘gjc Hoekstra-Strikwerda
1 februari 2023 (99 jaar)

Gn’eijc Postmus
7 maart 2023 (50 jaar)

Christina |_ambertha Maria Marinussen
15 maart 2023 (65 jaar)

Marﬁ‘(c Mink-
Hollema

17 maart 2023 (78
jaar)

Jacp Dﬂkstra
12 mei 2023 (89 jaar)

5icgfriccl Dﬁkstra
29 mei 2023 (50 jaar)

Kiaas Adcma
| 17 juni 2023 (93 jaar)

%oulﬁjc
Wo]’ccrs~

K ooistra

30 juni 2023
(99 jaar)

llje Mud-K oopal
5 augustus 2023 (79 jaar)

Giriet Reitsma
gl 11 augustus 2023 (70
| jaar)

Eén kaars wordt
aangestoken voor alle
mensen die zijn
overleden en nu in onze
gedachten zijn.

Na een moment van stilte
luisteren we naar het Pie
Jesu (= Goede Jezus) van
Gabriel Fauré (onderdeel van een
requim/katholieke dienst, opgedragen aan
overledenen).

Zingen lied 247: 1-3: “Blijf mij nabij, wanneer
het duister daalt’.

Gebeden
De gebeden monden uit in het
gezamenlijk Onze Vader.

Mededelingen en
collectes

De bloemen gaan
naar Jan en Alie
Kalsbeek te
Akkrum.

Collectes:
1.Najaarszending Colombia;
2. kerkelijk werk.
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Berjocht fan ferstjerren
We stean stil by it ferstjerren fan us
gemeentelid Minne Hoekstra.

Minne Hoekstra

|31 oKbober

De roukaart wurdt foarlézen. Nei in momint van
stilte Iést de alderling it gedicht “De minsken fan
foarby” fan Hannah Lam. Dat wurdt folge troch
it sjongen fan lied 90:1 “Gij zijt geweest, o Heer
en Gij zult wezen”.

De diaken stekt wilens in kerske oan en set dat
by op it betinkingsplato yn de kapel.

Slotlied en zegen
Het slotlied is: lied 608: 1,3: “De steppe zal
bloeien’.

Hierna
ontvangen we
Gods zegen.

De dienst wordt
afgesloten met
lied 416: Hear
wés mei Us oant
in oare kear.”

Na de dienst wordt in stilte een rondgang om
het kerkhof gemaakt. Verschillende bezoekers
leggen bloemen en/of kaarsjes bij de graven.
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Daarna maken velen gebruik van de
gelegenheid om onder het genot van een kopje
koffie, nog even na te praten.

Medewerkers

Cie Gedenkzondag: Geertje Talsma, Hester
Wolters, ds. M.C. Mook, Sneek

Orgel en piano:  Wybe Sierksma

Ouderling: Elizabeth Mozes
Diaken: Jannie Lindeman
Beamer: Dick Sterrenburg
Koster: Drees Visser
Bloemen: Geertje Talsma

Tekst: AD Foto: ROB
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