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                       PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

                               Zondag 29 okt. 2023 

                            
Welkom 

Op deze winderige, 
regenachtige dag staan de 
kerkdeuren weer open en 
worden we aan het begin van 
de dienst welkom geheten 
door ouderling van dienst 
Hinke Meindersma. 
Ons intochtslied is lied 1010, 
alle verzen: 
 

“Geef vrede, Heer, geef vrede 
De wereld wil slechts strijd” 

 

Hierna volgt er stil gebed. 
 

Votum en Groet. 
Dan volgt er een kleine 
toelichting op deze viering 
met als thema 
“Zal God ook de 
rechtvaardigen 
ombrengen”  

 
Na het Kyriëgebed 
volgt het Kyriëlied. 
We luisteren naar het 
lied: 

“Als alles duister is ontsteek dan een lichtend 
vuur dat nooit meer dooft” 
 

Danklied voor de gaven van onze aarde 
We staan deze zondag stil bij dankdag voor 
gewas en arbeid. 
Er is veel dankbaarheid voor wat de aarde ons 
geeft en we zingen daarover het volgende lied, 
lied 718: 1,2,3 en 4 
“God die leven hebt gegeven 
In der aarde schoot” 
 

Gebed om Gods Geest. 
Na het gebed is de 
Bijbellezing uit Genesis 18: 
16-33.  
God is van plan om Sodom 
en Gomorra te vernietigen 
en Abraham vraagt God of 
hij de steden ook zou vernietigen als er nog 10 
rechtvaardigen wonen. God belooft hem dat hij 
dan de stad zal sparen. 
Na de lezing zingen we lied 745: 2 en 4 in het 
fries 
“Foar de bern dy’t alle kearen 
Flechtsje moatte foar geweld” 
 

Preek 
Het is op het ogenblik oorlog in veel gebieden 
van de wereld. Overal is geweld en 
onderdrukking. Soms is het net of we er aan 
gewend raken. 
Ds. Bloemink werd gevraagd of hij vanaf de 
kansel iets wilde en durfde te zeggen over de 
situatie in Israël en Gaza. 
Hij wilde dat wel, want als je niet met God kunt 
praten in tijden van nood, maar wel in tijden van 
voorspoed (zowel persoonlijk als in de wereld) 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

29 oktober 2023     

2 

dan klopt er iets grondig niet. Als je met God 
wilt praten moet je ook in gesprek gaan met 

jezelf.   
Israël stichtte een 
nieuwe staat in 
1947/1948, dat was 
hen beloofd, maar veel 
Palestijnen werden 
verjaagd en hen werd 
geen perspectief 
geboden. Deze oorlog 

geeft wrijving, ook in ons land. Er zou ooit een 
politieke oplossing moeten worden gevonden. 
In 2000 waren ze dichtbij een akkoord, maar 
helaas lukte het niet. Nooit was de vrede zo 
dichtbij.  
Veel burgers verkeren in grote nood. En dan 
vraag je je af; Hoe heeft God hier mee te 
maken. Een jongetje vroeg zijn opa hoe het kon 
dat twee volken met elkaar in oorlog zijn en 
beide God bidden om de overwinning. Hij zei: 
Hij zegent ze allebei. Maar God schaamt zich 
zo voor Zijn kinderen dat Hij zich een tijdlang 
niet laat zien.  
Je moet jezelf ook de vraag stellen, wat heb ik 
er mee te maken. Atan Busack was predikant in 
Zuid-Afrika en schreef het boek: “Machtigen 
heeft Hij van de troon gestoten”. Hij zocht een 
uitweg uit de apartheid. Samen met bisschop 
Tutu en Mandela heeft hij gewerkt aan de 
verzoening en opbouw van een nieuwe 
samenleving. God zoekt naar de mens die 
appelleert aan Zijn genade. Abraham bad niet 
alleen voor zichzelf, maar voor alle 
rechtvaardigen in Sodom en Gomorra, al 

zouden het er maar 10 zijn.  
God zegt: “Doe recht en 
gerechtigheid”. Is er nog 
hoop? Zolang er nog 
rechtvaardigen op de wereld 
zijn zal God de wereld niet 
vernietigen. Er is hoop voor 

de wereld en kerk zolang er mensen zijn die 
recht en gerechtigheid doen in gehoorzaamheid 
aan God. Hoop dat Joden en Palestijnen naar 
elkaar toe willen groeien en elkaar land gunnen 
om in vrede met elkaar te leven. 
Amen 
 

Na de preek 
is er een 
moment van 
stilte en van 
orgelspel.   
 
 
Hierna zingen we lied 803: 1 en 6 

“Uit Oer is hij getogen 
Aartsvader Abraham” 

 
Toelichting bij “Lied van Ruth”van Stef 
Bos.Het wordt gezongen door Tabitha 
 
Dit kunnen we bekijken en luisteren op de 
beamer. 
 

Mededelingen 
 
 
De bloemen 
gaan als groet 
van de 
gemeente naar 
Menno 
Turkstra uit 
Wytgaard. 
 
 

 
1e collecte is voor de zending 
2e collecte is voor onderhoud 
gebouwen. 
 
De zendingscollecte gaat naar Kerk 
in Actie die noodhulp wil geven aan 
de kwetsbaren in Israël en 
Palestina.   
 
De steppe zal bloeien 
We kunnen nu kijken en luisteren naar het lied 
“de steppe zal bloeien” van Huib Oosterhuis 
Het wordt gezongen door zijn dochter Trijntje 
Oosterhuis 
 

Gebeden 
Er volgt nu tijd voor stil 
gebed waarna we met 
elkaar het Onze Vader 
bidden 
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Slotlied 
Als slotlied zingen we lied 1014:”1,2,3,4 en 5 
“Geef vrede door van hand tot hand 
Je moet die schat bewaren” 

 

 
 
 

 
 
Heenzending 

 
We mogen ook 
deze zondag de 
zegen weer 
ontvangen en 
beantwoorden 
dat, na het Amen,  
met het zingen 
van lied 425: 
“Vervuld van Uw 
zegen, 
Gaan wij onze 
wegen”  

 
 
Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Ben Bloemink Beetgum 
Organist:  Wiebe Sierksma 
Ouderling:  Hinke Meindersma 
Diakenen:  Folkert Jongbloed  
Koster:   Riekele Heida 
Beamer:  Hendrik Hiemstra 
Bloemen:  Neeltje Hellinga 
 
Tekst HMT     Foto’s ROB 


