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Zondag 8 oktober 2023
De ouderling van dienst, Soms zit er een bepaalde spanning rond een
Elske Roorda-Posthuma, dienst. Vanochtend heeft het te maken met
heet alle aanwezigen in de geweld in het Oude Testament. Dit komt vaak
kerk en iedereen thuis van voor, richting Israél maar ook vanuit Israél. Het
harte welkom. krijgt nu een extra lading door de escalatie,

gisteren, in Israél en de Gazastrook. Het is goed

Wij zingen het om het erover te hebben maar brengt nu wel
openingslied, Lied 216: spanning met zich mee.

‘Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende
vogels geven hem door’
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De eerste schriftlezing is uit het Oude Testament:
2 Samuel 8: 1 — 6. David is koning geworden en
hierin worden zijn overwinningen beschreven.
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De tweede lezing is uit het Nieuwe
Testament: 1 TimoteUs 1: 12 - 17
Wij zingen Lied 654: 2, 4 en 5:
‘Maar wij verkozen 't duister meer
dan 't licht door God geschapen’

Na votum en groet Preek o
zingen wij Lied 43: 3 en 4: In het quizprogramma "De slimste
"0 Here God, kom mij mens’ haalde jurylid Maarten van Rossum uit

{ bevriiden, zend mij uw naar het Oude Testament. Hij noemde het een
N aarheid en uw licht “krankjorum, gewelddadig en idioot™ boek.
Misschien ook de mening van kerkgangers? Zo
het stuk uit 2 Samuél 8 waarin wij lazen over de
buitenlandse politiek van koning David. Hier zien
we dezelfde willekeur die we deze dagen zien:
veel slachtoffers maken. Dreiging was er toen,
maar ook nu, constant. De Heer stond David bij
in alles wat hij ondernam. In de naam van God
doden en een land leegplunderen? Is dit niet
krankjorum en idioot? Kunnen wij dit alles
verbinden met Gods naam en met zijn liefde? Het
Oude Testament laat ons de dubbelheid zien:
David, de psalmdichter en tegelijk een koning
met dictatoriale trekken. Zoals Israél een
geschiedenis kent van vervolging en er niet in
slaagt om in vrede te leven met de buurvolken.

In ons gebed vragen wij een
# zegen over deze dienst en
=2 leggen voor aan God wat
ons bezighoudt, persoonlijk en in de wereld om
ons heen, waarin het geweld in en rondom
Israél opwelt.

Hierna zingen wij Lied 834: 1, 2 en 3: "Vernieuw
Gij mij, o eeuwig licht!"

Voor wij de Bijbel openen vragen wij om de
nabijheid van de Heilige Geest.
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Paulus dacht God een plezier
te doen door de boodschap
van Christus te dwarsbomen.
Toen is hem genade
bewezen en hij ontdekte dat
Christus in de wereld is
gekomen om zondaars te
redden. Leven van Gods genade is werkelijk
een verandering. Daar hoort geen racisme bij,
geen dierenleed en economische uitbuiting. In
het verhaal van kapitein John Newton zien we
hoe genade een mens kan veranderen. Dat
God wrakken redt, zoals Newton en Paulus is
pas echt krankjorum. En dat God zich ontfermt
over u en mij is pas echt idioot. Zoals alleen de
liefde van God in Christus Jezus kan zijn. Dat is
wonderbaarlijke genade, Amazing Grace.

Stilte en orgelmuziek

Wij luisteren naar "Amazing
Grace’, gezongen door Leona
Philippo — vertoond op de
beamer

Mededelingen

De bloemen gaan als
groet van onze
gemeente naar de
familie Zuidersma in
Wytgaard

Collectes: 1¢: PKN — Missionair werk
2¢; Kerkelijk werk

Gebeden
—— Wij sluiten de dank- en

voorbeden af door gezamenlijk

het 'Onze Vader te bidden.

Als slotlied zingen wij Lied 908:
1,2en6: Ik heb U lief, o mijn
beminde, die al mijn vreugd en
Sterkte zijt’

Wij ontvangen Gods
zegen

De zegen beamen wij met Lied 425: "Vervuld van
uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit
huis waar uw stem wordt gehoord’

Medewerkers

Voorganger: Ds. Jan van den Boogaard, Hallum
Organist: Albert Minnema

Ouderling: Elske Roorda-Posthuma

Diaken: Hannah Reitsma

Koster: Gerrit de Vries

Beamer: Dick Sterrenburg

Bloemen: Lies de Jong
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