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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

          Wirdum Fr e.o. 

Zondag  10 september 2023 

 
Welkom 
De ouderling van dienst heet 
ons welkom.  
 

 
Dienst van 
voorbereiding 
Wij zingen als openingslied 
psalm 103: 1 en 5 “Zegen, 
mijn ziel, de grote naam des 
Heren”.  

Bemoediging en groet 
Na de bemoediging volgt een stil gebed en het 

drempelgebed. Na het zingen 
van lied 281 “Wij zoeken hier 
uw aangezicht” de eerste 5 
coupletten gaat dhr. De Jong 
ons voor in het kyrie-gebed. De 
laatste 5 verzen van hetzelfde 
lied volgen na dit gebed.   
 
Dienst van de schriften  
Gebed om de opening van het 
Woord. 

Lied 221: 1 “Zo vriendelijk en veilig als het licht” 
1e lezing Ezechiël 33: 7-11 over het luisteren 
naar en waarschuwen aan de medemens. 
Lied 221: 2. 

2e lezing Matteüs 18: 1-4 en 15-
20 over het worden als een kind 
en het aanspreken van de 
medemens. 
3e lezing 2 Korintiërs 1: 3-4 en 
15-20 over de troost die wij 
ontvangen en anderen moed te 
kunnen geven. 
Lied 231: 3.   
 

Overweging 
Wat is zonde? Een moeilijk onderwerp. We 
gebruiken het woord niet vaak; je zou kunnen 
zeggen zonde is het doel missen. Maar wat is het 
doel van de mens? Jezus zegt ons te worden als 
een kind, niet om kinderlijk te worden, maar zoals 
kuikens van vogels de wereld inkijken, om te 
gaan vliegen en een eigen weg te gaan. Voor de 
mens om te leven zonder angst en beperkingen. 
Martin Luther King sprak eens tot de 
allerarmsten. Hebben jullie geen thuis?, maar ik 
ben wel iemand “I am somebody!”  Ieder mens 
wil en mag gezien worden.   
Elk mens mag meezingen, ook voor de ander er 
zijn. De mens is bedoeld om te doen wat God 
hem/haar ingeeft. De 
vijgenboom zonder 
vruchten mist zijn doel. 
Deze boom geeft eerst 
vruchten en dan bladeren. 
Toch kan het zijn dat er 
wel bladeren zijn en geen 
vruchten. In de gelijkenis 
van de barmhartige 
Samaritaan wordt het duidelijk wie wel vruchten 
draagt. 
Jezus roept Zacheüs de tollenaar uit de 
vijgenboom en geeft hem een ander doel in zijn 
leven. Jezus doorbreekt grenzen. Hij zoekt de 
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mens om te redden wat verloren was en deze 
de kans te geven vrucht te dragen. 

 

Moment van stilte 
waarna wij luisteren naar 
orgelspel en zingen lied 
800: 1,4,5 “Wat zou ik 
zonder U geweest zijn”.   
 

Dienst van het delen 

De bloemen gaan 
als groet van de 
gemeente naar de 
familie Van 
Wijngaarden in 
Wytgaard.   
1e collecte: PKN 
kinderen en 
jongeren.  
2e collecte: kerkelijk werk.. 
De voorganger deelt een geloofsbelijdenis met 
nieuwe woorden met ons, gevolgd door een 
muzikaal moment als bevestiging. 
 

Gebeden 
We danken voor Gods 
nabijheid en bidden voor de 
mensen in nood, in Marokko 
na de aardbeving, voor de 
mensen in armoede, voor de 
zieken, ook in onze eigen 
gemeente. 
Na stil gebed zingen we het  
Onze Vader “God fan fier en 
hein ús Heit” alle vijf 

coupletten. 
 

Slotlied  
Staande zingen we lied 969: 1,3 “In Christus is 
noch west noch oost”. 

  

 
 
 
 
 

Zending en zegen 
De zegen beantwoordt de 
gemeente met lied 416: 
1,2,3,4 “Ga 
met God en 
Hij zal met 
je zijn”. 

 
 

 
Medewerkers 
Voorganger:  dhr. Sietze de  
                            Jong, Joure. 
Ouderling:  Elske Roorda  
Diaken:   Hannah Reitsma  
Orgel:   Klaske Deinum  
Koster:   Hendrik Hiemstra  
Beamer:  Gerrit de Vries  
Bloemen:  Klaaske de Boer 
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