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Ouderling Elizabeth Mozes
heet ons welkom namens de
kerkenraad.

Dienst van voorbereiding
Wij zingen het lied “Vrede voor jou” twee
coupletten (melodie lied 865).

Ds. Corry Nicolay
noemt het thema van
| deze dienst “Vrede

| leven”. Een welkom
& namens God.

Voor de dienst hebben
de kerkgangers een
puzzel meegekregen.
Deze puzzel lukte als
je de buitenruimte van
de puzzel gebruikte. Zo heb
je in het leven ook de wereld
om je heen nodig.
)| Hetlicht van de

i paarskaars:‘Loop je er
naartoe dan laat je de
schaduw achter je. De groene kleurvanhet
kleed op de litugische tafel laat zien hoe we tot
bloei kunnen komen vanuit het geloof.

Bemoediging en groet

Na de bemoediging en
groet geven we elkaar de
vredesgroet. Zingen lied

) T&p 302a “God in den hoog’
( ’ = ',«-g a”een le eern.

Dienst van de schriften
De lezing is een vredeslijn uit
de Bijbel en tussendoor
zingen we vier verzen van
het lied “Soms is er in de
wolken iets van God”
(melodie psalm 116).
Leviticus 26: 6 over vrede in
het land.

Johannes 14: 27 over vrede
VOOr 0ons.

Johannes 16: 33 over vrede bij God.
Filippenzen 4: 6-7 over Paulus levensadvies.
Zingen lied 675: 2 “Wat kan ons schaden’.

Uitleg en verkondiging “Vrede leven”.
Is gelovig leven een puzzel? Soms een doolhof.
Er is een vraag die we moeten stellen: loopt ons
leven in het spoor van God? Wat laat Jezus
zien? Aan de hand van een jat (voorwerp in de
vorm van een hand met
symbolische vormgeving)
laat ds. Nicolay zien als je
iets loslaat dat je dan
gedragen wordt door
God. Dat geeft veiligheid.
Vrede in je eigen hart, die
draag je uit. Als je gelooft
zie je mogelijkheden en
ben je verwonderd wat
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het met anderen doet. Ga mensen niet
afschrijven. Het gaat erom wat we kunnen
betekenen voor elkaar, geef elkaar ruimte. Dat
is vrede leven.

Een levensmotto uit 1600: “Zoek eenheid in het
nodige, zoek vrijheid in het twijfelachtige, zoek
in alles de Liefde/liefde”.

Door Gods liefde kan dat! Amen.

Moment van stilte waarna wij luisteren naar
orgelspel en we zingen vijf verzen van het lied
“Bruggen bouwen” (melodie lied 801).

Gebeden

Gebed voor elkaar en met elkaar, voor onze
wereld. In het gebed wordt vier maal “Ubi
Caritas” (lied 568a) gezongen. Na stil gebed
volgt het Onze Vader.

Mededelingen

De bloemen gaan als
groet van de
gemeente naar fam.
Brander.

De 1¢ collecte is voor
de diaconie.

De 2¢ collecte is voor
het kerkelijk werk.

Zending en zegen
Al zijn we al
gezegend, nu ook
krijgen we de zegen
mee. Laat ons ook tot
zegen zijn voor de
ander. We beamen dit
met het zingen van
lied 415: 3 “Amen,

amen, amen!

Medewerkers

Voorganger: ds. Corry Nicolay, Heerenveen
Ouderling: Elizabeth Mozes

Diaken: Nieske Span

Orgel: Klaske Deinum

Koster: Gerrit de Vries

Beamer: Dick Wijbenga

Bloemen: Klaaske de Boer
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